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15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 15 Temmuz'u araştırmak üzere “Fetullahçı Terör Orgütünün (FETO/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” kuruldu. 

Komisyonda CHP'li milletvekillerinin ısrarla bir algı yönetimi yapmaya çalıştıkları gözümüzden kaçmadı. 

CHP'lilerin hedefi, FETÖ'cülerin talep ve istekleri doğrultusunda, araştırmanın sulandırılması ve sorumluluğun şu anda canlarını ortaya koyarak FETO ve FETÖ'cülerle mücadele eden kişilerin üzerine yıkılması için bir rapor hazırlatılmasıywdı. 

Oysa 17 Aralık sonrası FETÖ'cülerle yakın ilişkiler kuran Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinden bazıları idi. İşte bu iddia- nın ispat edilmesi gerekiyordu. 

Ben bu konuda bir televizyon programı yaptım... 

CHP'liler beni mahkemeye vereceklerini söylediler. 

Ben de ısrarla vermelerini istedim... 

Ama veremediler. 


Çünkü verdikleri takdirde, belgeler o kadar sağlamdı ki, hangi mahkemeye giderlerse gitsinler, söylediklerimin doğruluğu mahkeme tarafından da tescil edilecekti. Bu da CHP'nin bir daha altından kalkamayacağı bir mahkeme kararı olacaktı. 

Bu arada kısa adıyla “Darbe Araştırma Komisyonu” benden bazı sorulara cevap vermemi istedi. Ben de verdiğim cevapların bir bölümünü yaptığım yeni ilavelerle, FETÖ - CHP ilişkilerini bir kitap haline getirmeye karar verdim. Çünkü televizyonlarda anlattıklarınız zamanla unutuluyor. Ancak yazılı belgeler yıllarca kaybolmuyor... 

Tarihe not düştük... Umarım ki bu kitap, gelecek nesillere Türkiye tarihinin bir bölümünü anlatan en güzel derlemelerden biri olarak yerini alır... 


Saygılarımla... 
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YENİKAPI RUHU VE 
KILIÇDAROĞLU 


15 Temmuz gecesi Türkiye çok önemli bir mücadele verdi. 
Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Cerkez’i, sağcısı solcusu, alevisi, sünnisi birlik oldu ve memleketi dış güçlere teslim etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü üyesi askerlerin kalkışmasına müsaade etmedi. 


AK Partili’si MHP'lisi sokaklara döküldü. CHP tabanından olan sağduyulu vatandaşlarımız da geri kalmadılar ve sokağa döküldüler. Vatandaştan gelen tepki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteksiz de olsa darbeye karşı tepki koymasına neden oldu. 
Siyasetçiler bazen tabanın baskısınadayanamaz; odadayanamadı ve milli bir hareket ortaya çıktı. 


Bütün Türkiye'de “Demokrasi Nöbetleri? başladı. Biz de Kızılay'da 26 gün boyunca süren ‘Demokrasi Nöbetleri'ni organize ettik. Oraya gelen CHP'li yöneticiler vardı. İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, İl Başkanı'na varıncaya kadar sahneye çıkardık. Birlikte vatandaşlarımızı selamladik. 


Hatta bizzat ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu Ankara Kızılay Meydanı'na gelmesi için davet ettim ve “Gelirseniz zatıâlinizi bizzat takdim etmek istiyorum” dedim. Ancak gelmediler. 


Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası şehit olan polislerimiz için Özel Harekâta yaptığı ziyarette ilk kez FETÖ ifadesini kullandı. 
Ordu içerisinde yuvalanan FETÖ'den bahsetti. 


Kılıçdaroğlu ilk kez 'FETÖ' dedi 


Ankara'da gazetecileri açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Ik ker FETÖ yapılanmasından haleti 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GÜLEN AKLANMAK İSTİYORSA TÜRKİYE'DE YARGILANMALI 
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CHP lideri Ankara Gölbaşı Özel Harekât'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada: 


15 Temmuz'da yaşanan olay Türkiye tarihinde birden fazla 
ilki doğurdu. Birincisi demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne bağlılık konuşunda büyük bir ortak payda oluşturdu. 43 arkadaşımız burada şehit oldu. Onlara demokrasi şehidi diyoruz, onları asla unutmayacağız. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması, onların hayatlarını feda etmesiyle gerçekleşti.” 


ifadelerine yer verdi. 


Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine bir AK Partili olarak katılmamak mümkün değil. Ama bu kadarıyla da kalmadı... Kılıçdaroğlu o Ziyaretinde yine mükemmel ifadelerle açıklamasını sürdürdü: 


“Ordu içinde yuvalanan, FETO’ niin devletin içinde bu kadar yuvalanması, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir tablodur. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama Türkiye'de bütün partilerin demokrasi konusunda ortak bir tavır takınmaları bence çok önemlidir. Buraya geldik, demokrasi şehitlerimizi anmak için geldik. Umarım önümüzdeki günlerde siyasi partiler bir araya gelirler ve bu sorunu çözmüş oluruz. Fetullah Gülen'in kesinlikle Türkiye'ye iade edilmesi lazım. Ben aklanmak istiyorum diyorsa, Türkiye'de yargılanmalıdır.” 


Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından çıkan bu ifadeler bizleri ve sağduyulu tüm vatandaşlarımızı ziyadesiyle memnun etti. 


Nitekim Cumhurbaşkanımız'ın davetiyle AK PARTİ ve MHP Yenikapı'da buluşup darbeye karşı ortak miting kararı aldılar. Kılıçdaroğlu da davet edildi. Kılıçdaroğlu daveti kırmadı ve Cumhurbaşkanımız'ın himayesinde parti liderleri ile birlikte Yenikapı'da kürsüye çıktı ve bütün Türkiye'nin alkışladığı “YENİKAPI КОНО? burada doğdu. 


SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


Bakınız, Melih Gökçek olarak benim CHP'ye olan muhalefetimi herkes bilir. Ancak ben bu oluşan ‘YENI RUHA' zarar vermemek adına uzun bir süre CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde tek bir kelime konuşmadım ve tweet atmadım. Neden? Çünkü yeni bir hava oluştu, toplumsal bir ittifak ortaya çıktı. Bu havayı bozan kişi olmak istemedim. Bu ittifakın korunması gerektiğine inandım. 


Fakat gördük ki zaman içerisinde Kılıçdaroğlu söylemlerini değiştirdi. Yeniden değişik ithamlarda bulunmaya başladı. Tabir-i caiz ise fabrika ayarlarına geri döndü. Sürekli olarak Cumhurbaşkanımızı, Bakanlarımı'zı, Belediye Başkanları'nı tenkit etmeye başladı. 17 Aralık öncesinde FETO yanlılarına sunulan imkânlar- dan dolayı AK Parti'yi suçlayan açıklamalar yaptı. 


Bu noktada ifade etmem gerekiyor; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevden alınan 174 generalin neredeyse tamamına yakını doksanlı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmiş kimseler... O yıllarda iktidarda kim vardı? 


SHP — DYP koalisyon hükümeti... 


O zaman ordudaki bu yapılanmadan dönemin hükümetlerini mi sorumlu tutacağız? 


Hükümetlerin ordunun içerisine müdahale edebilmesi mümkün mü? 


Ordu, içerideki bu yapılanmayı 20 yılı aşkın sürede fark edememiş. Bu geçen süre zarfında 28 Şubat dönemi de var üstelik. 
28 Şubatçı paşalar ordunun içerisinde namaz kıldı diye subayları 
ihraç ederken, bu FETO’ cüleri göremedilerse, şimdi orduyu mu suçlayacağız? Demek ki atlanabiliyor. 


Öyle bir gizlenme var ki bu yapıda, her şey bunlar için meşru... 


İçki içmek meşru, namaz kılmamak meşru, dindar insanlara sövmek meşru, fuhuş meşru, çalmak meşru, şantaj meşru... Ayrıca ordunun içerisinde 28 Şubatçı subayların hoşuna gitmesi gereken ne varsa bunların hepsini yapması meşru! Görüntü böyle olunca, ordudaki o zamanki üst rütbeliler nasıl bunu anlayabilir? 


Anlayamadılar nitekim. Geçmiş dönemdeki iktidarla da anlayamadı. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da, benim de daha önce ifade ettigimiz gibi bir hata yapmışız, anlamamışız. Anladiktan sonra bizim tavrımızda FETÖ ve FETÖ'cülere karşı müspet bir davranış olmuş ise bu bir çıkar ilişkisine girer ki, o zaman bizi itham etmek de yüzde yüz haklıdır Kılıçdaroğlu. Fakat biz bunların bir terör örgütü olduğunu kavradığımız andan itibaren FETÖ'nün tüm Türkiye'den hatta dünyadan temizlenmesi için samimi bir mücadele başlattık. 


Ben bu olayı şuna benzetiyorum: 


Bir arkadaşınız var. Kendisi hayırsever, yardımsever, son derece sempatik davranışlarda bulunan birisi. Siz de bu kişinin taleplerine yasal sınırlar içinde yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Sonra aniden arkadaşınızın bir ‘SERİ KATİL? olduğunu, şantaj için herkesi kameraya aldığını öğreniyorsunuz. 


Etrafınızdaki herkesi ikaz etmeye başlıyorsunuz. Seri katille aranıza mesafe koyuyorsunuz. Etrafınızdaki herkese dikkatli olmasını söylüyorsunuz. 


Ancak bu kez seri katil yeni arkadaşlar buluyor. Seri katilin yeni arkadaşlarını ısrarla uyarıyorsunuz. Ancak bu kişiler sırf size karşı oldukları için seri katile ve yandaşlarına ısrarla sahip çıkıyorlar. Bu arada elbette seri katilin suçlarını ve tehlikesini anlayanlar çıkıyor ve onlar seri katille aralarına mesafe koyuyorlar. 


İşte bu örneği günümüze uygularsak şöyle adlandırabiliriz. 
Seri katille arkadaşlık kuran Ak Parti... 


Seri katilin ihanetini anlayıp onları terkeden ve onlarla mücadeleye başlayan Ak Parti... 


Ak Parti'ye inanıp FETÖ'ye karşı mücadeleye başlayan muhalefet partisi MHP ve liderleri Sayın Devlet Bahçeli. 


Buna karşı seri katille ilişkide inat eden Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri veya CHP'li bazı danışmanlar... 


Burada sorgulanması gereken kişiler kesinlikle Kılıçdaroğlu ve onun milletvekili ve danışmanlarıdır. 


Bütün bunların ışığında hesap sorulması gereken siyasal parti CHP'dir. 
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KILIÇDAROĞLU, 
“YENİKAPI RUHU”NU 
TERK ETTİ! 


15 Temmuz sonrası Kılıçdaroğlu toplum nezdinde oluşan bu 


yeni birlikteliğe ana muhalefetin genel başkanı olarak müthiş bir katkı sunmuşken ne oldu da bir anda söylem değiştirme ihtiyacı 


hissetti? 


Hatırlarsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'na 25 Ağustos 2016 tari- 


hinde Artvin gezisi sırasında bir suikast girişiminde bulunuldu. 


Bu suikast neticesinde Kılıçdaroğlu'nu korkuttular. Ölüm korkusunu tattırmak istediler. Bu suikast girişimi Kılıçdaroğlu'na ilk uyarıydı. Peki kim yaptı bu uyarıyı? İlk bakışta PKK gibi görünse de aslında PKK ile iç içe çalışan FETÖ'nün yaptırdığından kesinlikle şüphe yoktur. 


Aslında Kılıçdaroğlu suikast girişiminin olduğu gün bazı televizyonlara bağlanıp: “Bu vatan için, memleket için verilecek bir canım varsa hiç düşünmeden veririm.” diyerek çok net bir tavır takınmıştı. Ancak ikaz fişeği atılmıştı. Nitekim son günlerdeki tehditler neticesi Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç verildi. Bence “korkmadım? lafı sadece seçmene mecburi selamdı ve Kemal Kılıçdaroğlu ciddi şekilde korkmuştu. 
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Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi 


і Satay > 


25.08.2016 20:12 
Anivin'in Yanıklı Köyü bölgesinde СИР Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun içinde bulundugu konvoya terör Örgütü tarafından ateş açıldı. Kılıçdaroğlu, canlı yayına bağlanarak durumunun iyi olduğunu söyledi 

Saldenda bir asker şehit düştü, iki asker de yarah 


Фа 


CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu'nun da için bulunduğu konvoy, Artvis'in Yanıklı köyü cıvarında saldırıya айгай, (ik edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu saldırıdan herhangi bir yara almazken, 1 asker şehir düşü iki asker yaralandı 


Saldırı sonrasi zirhli araçla bölgeden çıkartılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Şavşat Kaymakamlığı binasına gelirken, daha soar askeri bir helikopterle bölgeden aynidi, 


KILIÇAROĞLU: "BENİM DURUMUM iyi" 
CUP Genel Başkanı Kıhçdaroğla'ndan ilk açıklama: 


“Şu anda benim açımdan bir sorun yok. Güvenlik göçleri bizi bölgeden çıkardılar, Karayolları binasındayımı Gerekli güvenlik önlemleri alındı, Çatışmanın olduğu bölgede olumsuz bis durumla kaşşalaştık. Benim açımdan bir sorun yok, umanm güvenlik güçlerinin de bir kaybı yokour,” 


Saldırının ardından, CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun canlı yay mda yaptığı açıklamada “Rir sûre çatışma yaşandı bir rrhh araçla ayrılıp karayolları şamiye bölgesine geldik daha sonra orasi da güvenli olmadığı için daha sonra Şavşat а geldik, Helikopter hava muhalefeti dolayısı ile iniş yapmayabilir, bo yüzden bir şekilde Arnavuç"taki etkinliğine katılacığız, Bunun için çalışmalar sürüyor” dedi 


Artvin Şavşat ilçesinde suikast girişiminde bulunulan Kemal Kılıçdaroğlu ve koruma polisleri. 


SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


Artvin Şavşat dönüşü Amerikan Büyükelçisi John Bass, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi ve bir araya geldiler. Görüştükleri çok önemli konulardan bazıları basına yansıdı bazıları ise hala gizliliğini koruyor. Ancak tahmin etmek çok da zor olmasa gerek; Amerikan Elçisi Kılıçdaroğlu'nu Yenikapı Ruhu konusunda uyardı. Bu birliği devam ettirmemesi hususunda kendisine telkinlerde bulundu. Hatta bazı duyumlarımıza göre kendisini Yenikapı mitingine katılmasından dolayı doğrudan doğruya AK Parti'nin güdümüne girmekle suçladı. Fabrika ayarlarına dönmesi konusunda ikazlarda bulundu. Amerika'nın bu konuda net bir baskı yapmış olduğunu da Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası değişen 


tavrından ve sertleşen üslubundan anlayabiliyoruz. 


Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrika ayarlarına geri dönmesinde 


bir diğer önemli husus ise FETÖ'cülerin kendisine yapmış olduğu tehditlerdir. Şöyle ki; FETÖ'cüler Deniz Baykal'ın kasedini çekerek Baykal'ın istifasını temin etmiş ve bu sayede Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının yolu açılmıştır. Kaset kumpası sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ'cülerin doğrudan doğruya: “Seni getirdiğimiz gibi götürmesini de biliriz.” tehdidinde bulunduğu iddiaları yaygındır. 
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Burada önemli bir bilgiyi de paylaşmam gerekiyor. Kılıçdaroğlu henüz genel başkan olmadan önce, FETÖ'cülerden ilk temas kurduğu kişi Mustafa Yesil’dir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı olan Mustafa Yeşil bu örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra en etkili isimlerden birisidir. O dönem FETÖ lideri Gülen, Hüseyin Gülerce ve Mustafa Yeşil'in birlikte gidip Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ister. Fakat Hüseyin Gülerce bunu kabul etmediği için Mustafa Yeşil, Kılıçdaroğlu ile örgüt adına yalnız görüşmüştür. Hüseyin Gülerce bu görüşmenin bizzat şahididir. 

Daha sonraları ise Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Teka- 


lan başta olmak üzere FETÖ ile birçok irtibatları olmuştur. 


15 Temmuz sonrası Kılıçdaroğlu'nun sergilediği ya da sergilemek zorunda kaldığı milli tutum ve Yenikapı Mitingine katılım sağlamasının ardından gerçekleşen bu üç önemli hadise gösteriyor ki, üst akıl bu tutumdan oldukça rahatsız olmuştur. Sonrasında Kılıçdaroğlu'nun “fabrika ayarlarına” geri dönme ihtiyacı hissetmesi ise üst aklın nezdinde miadının dolduğunun göstergesidir. 

Bakınız, ben Kılıçdaroğlu'nun her manada karşısında olmuş birisiyim. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki: Kılıçdaroğlu'nun o makam ve mevkide kalmasını benim kadar isteyen ikinci bir kişi olabileceğini sanmıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sol zihniyetin anlaşılabilmesi için tarihi bir fırsattır. 
Yaptığı yanlışlarla özellikle sağduyulu kesimin rahat uyanmalarına vesile olmaktadır. Bu sebepten dolayı CHP'nin başından 


gitmesini nefsen arzu etsem bile mantık olarak kalması gerektiği 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KILICDAROGLU’NUN 
DARBE 


GIRISIMINDEN 
HABERI VAR MIYDI? 


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlarda darbeyi kinamis, milli iradeye destek veren açıklamalar yapmış olsa da sonradan çark etmesi alıştığımız bir tutum. Ancak burada atlanmaması gereken önemli bir husus var ki; o da Kılıçdaroğlu'nun Türkiye?de bir darbe girişiminin olacağından haberinin olup olmadığıdır. Bu hususta benim kanaatim kesinlikle haberinin olduğu yönünde. 
Benim bu kanaatimi destekleyecek medyaya intikal etmiş çok önemli bir haber var. Buyurun bu haberi okuyalım... 
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ITINA ALIN 


INA ALEN 


сМ А ЮМ ГҮ 
„ЕЁ, NARYOSU 


Coma eta yi a ba ми игит apn yer CHP em Kihçönroğla'ian danışmanı Murat e em mi 


Shen 


hemi yanmaya başkanı ve Halk TVd: program yapımın. 


Майа we Уса! Hay Сашам yazarlık yapan Aksoy, Halk TVde ln "erken yimdi hanları aça ma” Fregramdakl diysleg şöyleydi: 

Murat Aksay? “Атпа pyle bir şey var. Ви senaryoya Kans Ankara'da hayka кезшгуо dha yar фә burayla deği” 

Cüneyt Akesan “Mesela?” 

Мадам Maysakıpı “Rajha умей filan? Aaaa GET” 

Marat Aksoy; “Ikks pati degil. Ей єз pindi bunlan у tamat”. 

Cincy Akmar ‘Hoya hayir söyle carter, yarık tahminini Lorayayerar’, 


сурелер aşk 


OOYY жазы 
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Bilindiği gibi FETÖ'nün medya ayağı olan gazetecilere yapılan operasyonda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Millet Gazetesi yazarı Murat Aksoy hakkında da gözaltı kararı alındı. 


Murat Aksoy, Eylül 2015'de Halk TV'de katıldığı bir programda 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası darbe olacağını şu sözlerle 


ifade ediyor: 


“Devlet geleneği şu anda bir çıkış arıyor. Bu seçeneğe göre de, devletin bir B planı var. O da ne yazık ki çok istemediğimiz bir şey. Şu anda bazı şeylerde darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor.” 


Şimdi açıkça görüldüğü üzere bir TV programında darbe yapılacağını söyleyen Murat Aksoy'un, danışmanlık yaptığı kişi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu haber vermemesi mümkün görünmemektedir. Elbette Kılıçdaroğlu'nun da bu darbe girişiminden bu nedenle haberi vardı. 


Bakınız, burada diğer bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Murat Aksoy konuşmasında devletin B planından bahsederken aslında devleti FETÖ olarak kabul ediyor. Yani seçilmiş iktidar, hükümet devlet değil, devletin içine sızmış bu illegal terör yapılanması CHP nazarında “devlet” olarak niteleniyor. 


CHP büyük ölçüde FETÖ'ye teslim olmuş bir partidir. Öyle ki; bu teslimiyet Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından başlamış ve halen devam etmektedir. 


Bir düşünelim; eğer 15 Temmuz'da bu hainler amaçlarına ulaşabilselerdi, devlet idaresini ele geçirebilselerdi, Kılıçdaroğlu'nu takarlar mıydı acaba? 


FETÖ'cü hainlerin en büyük özelliği en yakın gördükleri insanları kullanıp sonra posasını bir kenara atmaktır. 
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Şahsen ben Melih Gökçek olarak; bunların ihanetlerini görmeden önce bunlara bir belediye başkanı olarak da yasal çerçeveler içerisinde destek vermiş insanlardan birisiydim. O insanlara hiç bir karşılık, menfaat beklemeden iyilikten başka hiçbir şey yapmadım. Böyle yapmamıza rağmen bizi bile sırtımızdan hançerlemeye kalktılar. Düşünün ki Kılıçdaroğlu'na neler yapmazlar? İşte maalesef, iktidar olma hırsı, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin saplantısı, Kılıçdaroğlu'nun bu gerçeği görmesi önünde en büyük engeldir. 


Kılıçdaroğlu'nun hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden haberi var mıydı? Sorusuna cevap ararken karşımıza bir diğer önemli gelişme ise; bizzat darbenin içerisinde görev almış, 


asker kılığında ki bir teröristin mahkeme sarf ettiği sözleri. 


“KILIÇDAROĞLU'NU 
ÇAĞIRIN” 


Muğla'daki Cumhurbaşkanı'na suikast davasında şok gelişme, 15 Temnmz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te gerçekleştirilmesi planlanan suikast ile ilgili davada ifade veren şüpheli İlyas Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyle ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle çağnlıp dinlenilmesini talep etti 


Sanıklardan İlyas Yaşar CHP Genel Başkanı Kenal Kaaçdaroğlu'man mahkemede kendileri yanında подані olarak 


bulunmasa inedi Kıboderoğlu'mam dare kanunda bizle! olda belirten şüpheli Yaşar, Korza! Kılaçdarığlr'mın darbeye ilipita ede betgrler olduğunu belirti pier ifade ат Yaşar, "“Mabkemeden talepte buhumıyonun. Kılıçdasoğlı petip mahkemede yanınızda müdahil olun. Gerçekleri anlatsan, 


Maklıhığımaz atlaşdarık” dye konuştu Yaşar, Cuming kararan uçağının vale bir Glen Kayseri üzerindez 


Dalamaşa geldiği şeklinde обе bir bilgi olduğuma, bore Коба гов дз teyit ettiğini Heri тосе). İlyas Yaşar, 15 


Temmuz darbe girişimi gecesi Oymaurhaşkar'ra Marmaris te suikast gerçeklerirmek tee poten MAK Timi nde girer yapıyodu 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden darbeci hainlerin arasında yer alan İlyas Yaşar mahkemede verdiği ifadede resmen Kılıçdaroğlu'nun darbeden haberdar olduğunu ve mahkeme tarafından 


dinlenmesi gerektiğini belirtiyor. 


Dilerseniz; 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarında İlyas Yaşar'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili iddialarını Sabah Gazetesi'nin 28 
Şubat 2017 tarihli “SUİKASTÇI ASKERLERDEN KILIÇDA-ROĞLU TALEBİ” başlıklı haberinden okuyalım. 


Muğla'daki Cumhurbaşkanı'na suikast davasında şok gelişme. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdogan'a Marmaris'te gerçekleştirilmesi planlanan suikast ile ilgili davada ifade veren şüpheli İlyas Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyle ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle 


çağrılıp dinlenilmesini talep etti. 


15 Temmuz kalkışması sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerle ilgili Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam 


eden yargılamada şok bir gelişme yaşandı. 


Sanıklardan İlyas Yaşar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede kendileri yanında müdahil olarak bulunmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun darbe konusunda bilgisi olduğunu belirten şüpheli Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeye ilişkin elinde belgeler olduğunu belirttiğini ifade etti. 
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Yaşar, “Mahkemeden talepte bulunuyorum. Kılıçdaroğlu gelip mahkemede yanımızda müdahil olsun. Gerçekleri anlatsın. Haklılığımız anlaşılacak.” diye konuştu. Yaşar, Cumhurbaşkanı'nın uçağının yabancı bir ülkeden Kayseri üzerinden Dalaman'a geldiği şeklinde elinde bir bilgi olduğunu, bunu Kılıçdaroğlu'nun da teyit ettiğini ileri sürdü. İlyas Yaşar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı'na Marmaris'e suikast gerçekleştirmek 


üzere gelen MAK Timi'nde görev yapıyordu. 
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KILICDAROGLU’NUN 
HABERDAR OLDUGU 
ÜC BÜYÜK FETÖ 
OPERASYONU 


1) DENİZ BAYKAL KASET OPERASYONU 


Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kiligdaroglu’ndan önceki genel başkanı Deniz Baykal, bir kaset komplosunun kurbanı olmuş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Hatırlanacağı üzere o günlerde CHP Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmiş olmanın da katkısıyla Deniz Baykal'dan sonra yıldızı en parlak CHP'li idi. 


Deniz Baykal'ın istifası ile boşalan genel başkanlık koltuğuna önce kesinlikle aday olmayacağını açıklayıp fakat üzerinden iki gün bile geçmeden aday olan Kılıçdaroğlu'na herkes hayretle baktı. 


Esasen espri ile andığımız bu olay bile Kılıçdaroğlu'nun kendi iradesiyle karar veremediğinin, birilerinin telkin veya baskıları neticesi kanaat değiştirebildiğinin çok açık kanıtıdır. 


Peki, “Kılıçdaroğlu, üst aklın siyasi bir projesidir.” diyebilir miyiz? 


Elbette ki bu ifadeyi kullanabilmek için sağlam delillere ve belki itiraflara ihtiyacımız var. Ben şimdilik CHP lideri için bu ifadeyi kullanmak istemiyorum. Hatta samimi olarak ifade etmem gerekirse bu ihtimalin gerçek olmasını dahi arzu etmiyorum. 
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Ancak basına yansıyan bazı haberler ister istemez bu konuda düşünmeye, acaba öyle mi, sorusunu kendime sormaya mecbur bırakıyor. 


Son yıllarda başta Amerika olmak üzere, dünyanın birçok ülkesini ilgilendiren gizli yazışmaların, birileri tarafından basına servis edilen haberleri ile öğreniyoruz. 


Bu işin başını ise Julian Assange'ın kurucusu olduğu Wikileaks isimli web sitesi çekiyor. Wikileaks Belgeleri olarak kamuoyunda kabul gören bu ifşaların bazıları ise Türkiye'yi yakından ilgilendiren konuları içermekte. Eğer doğru ise; bu belgelerden bir kaçına göz gezdirdiğimizde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasını esasen kimlerin arzu ettiği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. 


Kamuoyuna yansıyan, Kılıçdaroğlu ile ilgili Wikileaks belgelerinde, bazı eski Amerikan büyükelçilerin ve uzmanların yazışmalarının yanı sıra hazırlamış oldukları raporlar yer alıyor. 

Üst aklın menfaatlerinin gerçekleşebilmesi için CHP'nin başından Baykal'ın gitmesi gerektiği, bu yazışmalarda açıkça yer bulmus. 

Peki neden? Neden tist akil Baykal’dan kurtulmak istedi? 

FETÖ'nün, CHP'yi ele geçirebilmesi bu sayede daha mı kolay olacaktı? 

Yoksa problem, Sayın Deniz Baykal'ın milli hassasiyetleri ile ilgili miydi? 

Ben sadece soruyorum. Cevaplarını ise siz değerli okuyuculara 


bırakıyorum. Lütfen değerlendirin ve bu soruların cevaplarını siz kendinize verin. 
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Akşam Gazetesi 20 Ocak 2017 tarihli manşetini bu konuya ayırdı. “ABD Belgelerinde Kılıçdaroğlu” başlığı ile yer alan haberin Akşam Gazetesi'nin iç sayfalarındaki içeriğinin konunun daha iyi kavranabilmesi açısından yardımcı olacağı kanaatindeyim. 

“Deniz Baykal'a kurulan kumpasla CHP liderliğine gelen Kılıçdaroğlu'nun ABD projesi olduğu Wikileaks teki yazışmalara yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi kullanmak isteyenlerce nasıl bir planın parçası olduğu, büyükelçilerin ve düşünce kuruluş- 


larının raporlarında açıkça anlatılıyor. 


Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası skandalının ardından görevi devralan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ABD projesi olduğu Wikileaks Teki Amerikan hükümet yazışmaların- dan, ABD'de devlete yakın düşünce kuruluşlarının raporlarına kadar her yerde açıkça ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu bu göreve gelmeden yıllar önce onunla görüşmeye başlayan ABD'li yetkililer zaman içinde Kılıçdaroğlu'nu Baykal'ın alternatifi olabilece- 


gi yönünde raporlar gönderdi. 
CLİNTON BİLGİ TOPLADI 


ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise göreve gelmesine günler kala Kılıçdaroğlu hakkında tüm bilgileri ve Baykal'la ilişkisi hakkında bilgiler istedi. Düşünce kuruluşlarının raporlarında ise Kılıçdaroğlu'nun ‘kullanılabilecek’ alternatif olduğu ve bağlantı kurulması gerektiğini yazdı. Silkroad Enstitüsü'de açıkça Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ı istifaya zorlandıktan sonra yerine getirileceği yazıldı. 
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BÜYÜKELÇİ ROSS WILSON RAPORU: 
22 NİSAN 2008 
“BAYKAL'DAN KURTULALIM” 


22 Nisan 2008 tarihinde ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi 
Ross Wilson tarafından aralarında CIA, ABD Savunma Bakanligi’nin da bulunduğu çok sayıda devlet kurumuna gönderilen ‘Gizli’ ibareli belge: “Baykal'dan kurtulup yerine marjinal şekilde daha sunulabilir bir llideri yerleştirmek Erdoğan'ın AK Parti'ye karşı ordu ya da yargı yoluyla baskı kurmaktan daha etkili bir silah olabilir.” 27 Ağustos 2008'de “Türkiye, Üçüncü Ulusal Program Sıçrama derecesinde reformların başlangıcını hedefliyor.” başlıklı belgede, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine şu sözlerle 


yer veriyor: 
BİLGİLERİ SIZDIRMIŞ 


“CHP'liler şevke gelmiş, AK Parti'ye karşı çıkmaya kararlı görünüyorlar. Kılıçdaroğlu bize AK Parti'nin, AYM'nin 30 Temmuz'da AK Parti'yi cezalandırması ancak kapatmaması karşısında rektörlerin atanmasında siyasi kriterler kullanarak mesaj verdiğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu bize “10-11 hakim AK Parti'nin anti laik faaliyetlerin odağı olduğu yönünde oy kullanmasına karşın AK Parti bildiğini okumaya devam ederek muhalefet dinlemeksizin kontrolsüz önlemler almak için zorluyor.” 
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BÜYÜKELÇİ ROBERT PEARSON RAPORU: 
Neden ben de başbakan olmayayım? 


30 Mayıs 2003 tarihinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert 
Pearson'in kaleme aldığı ‘CHP reformlara ilişkin taktik bir görüş alıyor’ raporunda Erol Çevikçe'nin ABD'li yetkililere yaptığı açıklamalar yer alıyor: “CHP'nin yerel seçimlerde şansını artırmak için yaptığı her şey doğru.” Eski CAP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Ergül'e göre de “Baykal, Çiller ve Erbakan'ın başbakan olduğunu gördü ve neden ben de olmayayım demekte. Kazanma şansı en yüksek isimleri aday gösterecek, bu stratejinin Kılıçdaroğ- 


lu'nun seçimiyle var olduğunu görüyoruz.” dedi. 
CENTER FOR AP ANALİZİ: 2011 
Ortaklıkta önemli bir role sahip 


ABD yönetimine yakın Center For American Progress Düşünce Kuruluşunun 3 Ağustos 2011 tarihli “Türkiye'deki yeni Cumhuriyetçi Parti ile tanışın! Değişen muhalefet katılım için daha ileri seviyede fırsatlar sunuyor.” başlıklı bir makale göze çarpıyor. 
Bu makalede aslında ABD'nin Kılıçdaroğlu'nu hangi gözle gördüğü şu paragraflarla da anlaşılıyor: “Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan CHP uzun bir süre sonra ilk kez kendisini yenileyerek Washington'daki siyasi konuşmalara yeniden katılım göstermeye başladı. Bu anlamda yeni CHP içindeki kayma ABD ile nasıl yeni alanlarda katılım fırsat potansiyelleri sunmakta. Her ne kadar CHP muhalefet partisi de olsa en az dört yıl bu pozisyonda kalacagindan bu önemli ortaklıkta oynayacağı bir role sahip.” 
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Basın pohpohladı. 


ABD'de hükümete en yakın basın-yayın organı olan Amerika'nın Sesi 2011 seçimleri öncesinde AK Parti'den kimseyle röportaj yapmazken Türkiye'de sadece Kılıçdaroğlu'na uğradı ve seçimlerden 5 gün önce CHP'nin vaatlerini ABD kamuoyuna 


duyurmayı görev bildi. 
SİLKROAD RAPORU: 
2008: Her şey önceden planlandı! 


CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nun geçeceği, Baykal'ın 2010'daki istifasından iki yıl önce ABD raporunda bile yer aldı. 
Svante E.Cornell ve Halil Magnus Karavelli tarafından hazırlanan ve ABD yönetimiyle yakın bağları bulunan Silkroad Enstitüsü'nün 75 sayfalık raporda şoke edici bir ifadeye yer veriliyor. 
2008 Ekim ayında hazırlanan raporda “2023 yılında Türkiye’ 
başlıklı bölümde CHP'nin başına gelenler ancak bir kahinin tah- 


min edebileceği şekilde şu şekilde yazılıyor: 
AVRUPA DESTEK VERECEK 


“Türkiye'nin “AK Parti Cumhuriyeti' olacağı korkusu dağılacak ve laikler yeniden kendilerine güvenecekler. Baykal sonunda istifaya zorlanacak ve yerine 2008 yılında AK Parti içindeki yolsuzluğu ortaya çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu getirilecek. CAP modern, Avrupa tarzında merkezci sosyal demokrat parti olacak 


ve buna Avrupa büyük destek verecek.” 
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Amerika'ya teminat vermiş. 


20 Şubat 2009 tarihli, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 
‘gizli’ ibaresiyle, CIA, ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray'a gönderilen “CHP'nin yolsuzlukla mücadelecisi İstanbul Belediyesi koltuğunu hedefliyor” başlıklı doküman: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Kılıçdaroğlu bize AK Parti içindeki yolsuzluğa ilişkin mücadelesini sürdüreceğini, bunun Türkiye'nin 


bugün yüz yüze kaldığı en büyük problem olduğunu söyledi.” 
Sorular her şeyi ifşa ediyor. 


6 Ocak 2009 tarihli ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin 
Istanbul Başkonsolosluğu'na gönderdiği “Muhalefet üzerine sorular” başlıklı ‘Gizli’ ibareli belgede şu sorulara yer verilmekte: “Yerel seçimlerin ardından muhalefet partisi CHP'nin stratejisi nedir? 2011 Genel Seçimleri öncesinde tabanını genişletmek için ne gibi gelecek planları var? Deniz Baykal'ın parti üzerindeki 


hâkimiyeti ne kadar? 
KONGREYE GİDİLECEK Mİ? 


Baykal'ın liderliğine içeriden herhangi bir olası tehlike var mı? Kongreye gidilecek mi? Baykal'ın CHP'li parlamenter Kılıçdaroğlu ile ilişkisi nedir? İstanbul'daki belediye seçimleri sonuçları hakkında CHP'nin görüşü nedir? Baykal, Kılıçdaroğlu'nun popülerliği karşısında kendisini savunabileceğini hangi gerekçelere dayandırıyor?” Böylece Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde Kılıçdaroğlu'na nasıl bakıldığı ve onun için neler yapıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. 
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WASHiNGTON RAPORU: 
2010: Tüm ümitleri Kılıçdaroğlu. 


Yine ABD hükümetine yakın The Washington Institute’de “2011 yılında ABD-Türkiye İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” başlıklı 2010'da hazırlanmış raporda da ABD'nin “umudunu! 
Kılıçdaroğlu'na bağladığı şu cümleyle ortaya çıkıyor. “Türkiye'nin mevcut dış politikasında en etkili değişiklik elbette 2011 
Temmuz'da gerçekleşecek olan seçimlerden çıkacak sonuçlarda olacaktır. Ekonomik endişeler ve PKK ile sürdürülen mücadele ve PKK'nın terör eylemleri AK Parti'ye olan desteği azaltıyor... 
Ancak geleceğe iyimser bakmak için elimizdeki en iyi sebep Kı- 


lıçdaroğlu'dur.” 


Baykal'a yapılan kaset komplosu ile ilgili kamuoyuna olayın arkasından yansıyan haberlerde, bu operasyonun arkasında da hain FETÖ yapılanmasının olduğu anlaşıldı. Savcılığın yaptığı soruşturmada alınan ifadelerde de mevcut olduğu üzere; istihbaratın içine sızmış FETÖ'cü polisler çilingir yardımıyla eve giriyor kameraları 


yerleştiriyor ve daha sonra aynı yöntemle kameraları söküyorlar. 
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Dilerseniz, bu önemli olayın ayrıntılarını Sözcü Gazetesi'nin 1 
Eylül 2016 tarihli “FETÖ, DENİZ BAYKAL'A KASET KOMP-LOSUNU BÖYLE KURMUŞ” başlıklı haberinden okuyalım. 


“FETÖ kaset komploları için KOM bünyesinde özel bir ekip oluşturmuş. Sivil kökenli çilingirlerin açtıkları kapıların parası ise emniyetin örtülü ödeneğinden karşılanmış. Aynı ekip Deniz 


Baykal'a da komplo kurmuş. 


CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal başta olmak üzere siyasetçiler, bürokratlar ve emekli TSK mensuplarına yönelik ortaya çıkarılan kaset komplosunda görev alan çilingir polislere Hollanda'da eğitim verildiği ortaya çıktı. Sivil kökenli çilingirlere ise, açtıkları kapılar karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanlığı (İDB) bünyesindeki “örtülü ödenekten harçlık verildiği tespit edildi. Gizli kayıt şebekesinin Baykal'ın Angora Evleri sitesindeki evine de gizli kayıt cihazları 


yerleştirdiği tespit edildi. 
KASET KOMPLOSU MAĞDURLARINA ULAŞILDI 


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kaset komplosu' soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Savcı Alpaslan Karabay'ın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) önemli bulgulara ulaştı. Milliyet'e yer alan habere göre göre, soruşturma için KOM Dairesi'nde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip, soruşturma boyu kaset komplosu kurbanı 


olan siyasiler ve bürokratlar ile emekli askerlere ulaştı. 
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30 KİŞİLİK EKİP KURULDU 


Daha sonra alınan ifadelerle birlikte evlere giren çilingirleri tespit eden polis, detaylı çalışmalar sonucu EGM İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görev yapan ve kaset komplosu operasyonlarında görev alan polislere ulaşmayı başardı. Çok gizli yürütülen soruşturmada her iki birimde görev yapan yaklaşık 30 kişiden oluşan ekibin, hedef seçilen siyasilere ve diğer kişilere yönelik önce sahte isim ve ihbarlar sonucu mahkemeden “önleme dinlemesi' izni alarak ilişkilerini ve rutin hayatlarının mercek altına aldıkları anlaşıldı. Daha sonra elde edilen bilgiler ve telefon dinleme ile izleme sistemlerinin kullanarak hedef kişilere ait adresleri belirleyen gizli kayıt ekibi- 


nin, bu adreslere özel çalışmalar yaptıkları anlaşıldı. 
KAMERALI VAZOLAR 


Bu adreslere gizli kamera yerleştirilmesi sırasında evde yapacakları çalışmalarda yakalanmamak için hedef kişilerin telefonlarına ait HTS kayıtlarının takip edildiği ortaya çıkarıldı. Bu takiplerde hedef kişilerin genellikle yatak odalarına gizli kameraların yerleştirildiği anlaşıldı. Gizli kameraların, hedef kişinin bulunduğu ya da bulunacağı eve önceden çilingir yardımıyla giren istihbarat ekibinin, gizli çekim yapılacak evin bölümlerinin fotoğrafladığı vesonra çoğunluğu EGM İstihbarat Dairesi'ndeki özel atölyelerde imal edilen gizli kamera sistemi yerleştirilmiş saksı, televizyon, vazo benzeri eşyaların gerçeği ile fotoğraflarda görülen yerlere konulduğu belirlendi. 
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POLİSLERİ HOLLANDA'YA ÇİLİNGİR EĞİTİMİ 
ALMAYA GÖNDERMİŞLER 


Siyasilere yönelik kaset komplosunda ‘çilingir’ olarak görev alan İstihbarat Dairesi'ndeki bazı polislerin de eğitim amacıyla yurt dışına gönderildiği ortaya çıktı. KOM Dairesi, soruşturma kapsamında Hollanda'da kapı kilidi açma eğitimi alan polislere 


ait Hollanda'daki eğitimde çekilen görüntülere de ulaştı. 


Ayrıca bazı kapıların açılmasında zorlanılması üzerine özel ekbin sivil çilingirleri devreye soktuğu da belirlendi. İfadeleri alınan sivil çilingirler girdikleri evlerin sahibini bilmediklerinin, polislerin kendilerini “devlet işi için kapı açtırmaya” çağırdığını anlattıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, sivil çilingirlere açtıkları kapılar karşılığında EGM İstihbarat Dairesi Başkanlıgu'nca kullanılan “Örtülü Ödenek'ten ödeme yapıldığı saptandı. 
Dosyada adı geçen vekillerin polise yardımcı olduğu, mağdur sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında hazırlanan dosyada, Gülen bir numaralı sanık olarak yer aldı. 
Cemaatin emniyet imamı olarak bilenen Kozanlı Ömer ismiyle 


tanınan Osman Hilmi Özdil ise 2 numaralı sanık oldu. 
BAYTOK VE BAYKAL'IN EVİ 


Yapılan araştırmalarda Baykal'a yönelik yasadışı kamera kaydının eski CHP milletvekili Nesrin Baytok'un evinde yapıldığı kesinleşti. Kaydın yapıldığı eve giden soruşturma ekibi, kamera- nın nereye, hangi biçim ve şekilde, hangi açıyla kayıt yapıldığını ayrıntısıyla tespit etti. Baykal'ın halen ikamet ettiği Angora Evleri sitesindeki evine de kamera sistemi yerleştirildiği anlaşıldı. 
Soruşturma ekibi, hem çilingirlerin ifadelerinden hem de gözaltina alınan şüphelilere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarından Angora Sitesi'ndeki evde de çalışma yapıldığını kesinleştirdi.” 
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Sözcü Gazetesi'nin haberinden anladığımız üzere Baykal'ın görüntülerini kaydeden FETÖ'cüler, bu görüntülerin daha sonra medyaya sızdırılmasını sağlayarak Deniz Baykal'ın istifa etmesini temin ediyorlar. Burada bizim anlamaya çalıştığımız husus, Deniz Baykal'ın istifasına kadar çeşitli vesilelerle, medyanın etkisi de kullanılarak yıldızı parlatılan Kılıçdaroğlu, bu görüntülerin varlığından 


haberdar mıydı? 


İlk bakışta Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması, Deniz Baykal'ın başına gelen talihsiz olay neticesinde istifa etmesi ve yapılan olağanüstü kongrede delegenin tercihi gibi görünüyor olabilir. Ama işin aslının öyle olmadığı yönünde bize çok önemli 


ipuçları veren bir haber, daha doğrusu bir röportaj var sırada... 
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Onur Öymen'i hepimiz tanıyoruz. CHP'nin yakın tarihinde çok önemli görevlerde bulunmuş, ulusalcı kesimin önemli temsilcilerinden ve Deniz Baykal'ın güçlü kurmaylarından birisiydi. Ancak kendisi, Kılıçdaroğlu ile yeniden şekillenen ‘Yeni CHP'de tutunamamış isimlerden birisi. Açıkçası, CHP'nin Kılıçdaroğlu ile geldiği 


son noktada pek tutunabilmesi de düşünülemezdi zaten. 


Evet Onur Öymen, Akşam Gazetesi'ne verdiği bir mülakatta, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturması öncesinde yapılan, dış kaynaklı alt yapı çalışmalarından söz ediyor. Öyle enteresan ifadeler ve iddiaları var ki; bu kitapta yer vermemiş olsaydım, gerçekten çok büyük bir eksik olacaktı. Lütfen Onur Oymen’in anlattıklarını dikkatle okuyunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesiyle kimlerin hangi amaçları hedeflediği hakkında ciddi fikir sahibi olacaksınız. 
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Akşam Gazetesi 24 Ocak 2017 tarihinde CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'le yaptığı mülakatı okuyucuları ile manşetten paylaştı. “ABD SİZİ İSTİYOR — AAA ÖYLE Mİ?” başlıklı haberin detaylarını birlikte okuyalım: 


“Wikileaks belgeleriyle bir ABD projesi olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na, o dönem raporu sunan eski Genel Başkan Yardımcısı Öymen AKŞAM'a konuştu: ABD, Baykal'dan rahatsızdı. İlk Hillary Clinton, Kılıçdaroğlu'nun ismini zikretti. Raporu eline verdiğimde 


Kemal Bey “Aaaa öyle mi?’ oldu! 
ABD birliktelik istemedi 


ABD'nin Deniz Baykal'dan rahatsız olması I Mart tezkeresiyle zirve yaptı. Biz görüşmelerden önce 90 tane AK Partili'yi ikna ettik. Amerika rahatsız olunca muhalefeti değiştirmeye karar verdiler. 
ABD iki şey gördü. Hükümet her istediğini yapmayacak. Onun için hükümete tepki göstermeye başladılar. Doğrudan Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik yazılar yazıldı. İkincisi de muhalefet. Çünkü muhalefet bütün bu konularda Türkiye'nin çıkarlarını savundu. Bir anlamda bunlara tepki göstererek iktidarın da kendileriyle birlikte hareket etmesini sağlamış oldular. Amerika'da bu defa da farklı yazılar yazılmaya başlandı. “Erdoğan gitsin AK Parti kalsın” şeklinde. Her istediklerini yaptıramadıkları için Erdoğan'dan rahatsız oldular. Olay böyle olunca da muhalefetten başladılar. 


Darbe 2011'de söylenmişti 


Üç senaryodan bahsediliyor. Birinci senaryo Türkiye bir İslam devleti olacaktır. İkinci senaryoda 2011'de darbe olacak. Üçüncü senaryo ise iç siyasette değişiklikler olacak, Baykal istifaya zorlanacak. Bunu yazdıkları tarih ise Ekim 2008. 60-70 sayfalık bu raporu 2009 başlarında bana getirdiler. 
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İsmini ilk Clinton zikrediyor. 


Bu raporları hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na okuttum. Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı bir rapor diye bir değer vermediler. Kemal Bey, “Aaaa öyle mi?’ diye tepki gösterdi. 
Kaset komplosu yokken belgeler vardı. Arkasından CHP'de yönetim değiştikten sonra Wikileaks belgeleri sızdı. 248 bin sayfanın 48 bini Türkiye'yle, 6 bini ise CHP’yle ilgiliydi. CHP'den bahsederken de sürekli ‘Kemalist’, ‘Milliyetçi’ diye sıfatlar koyuyor. Orada dönemin Amerika Büyükelçisi “Bütün kötülüklerin sebebi Deniz Baykal'dır. 
Onun için Baykal gönderilmelidir. Yerine de makul biri getirilmelidir.” deniliyor. Daha sonra Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu'nun adını zikrediyor. Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika, Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına girmiş. Direk “Kılıçdaroğlu gelsin’ denmiyor ama adı ilk defa orada zikrediliyor. 


Clinton sorularının yanıtı belgelerde yok. 


Sadece muhalefet değil iktidar için de arayış içinde olduklarını gördük. Clinton'un telgrafında “İktidarda umduğumuzu bulamadık. 
Muhalefetten de bizi rahatsız eden gelişmeler oldu. Türkiye nasıl şekillenebilir?” sorularına yanıt istiyor. Amerika Ankara Büyükelçiliği'nin bu telgrafa verdiği yanıt Wikileaks te yok. Ankara ne cevap verdi bilemiyoruz. Çok sayıda ülkede görev yaptım ama bir defa bile ‘Su partinin lideri gitsin’ diye telgraf yazmadık. Değerlendirme yapılabilir ama ‘Bu adam gitmeli’ diye yazamazsınız. Bunlar sızdığı zaman Türkiye'de kimse durmadı. 


Kaset yabancı devletlerin komplosu. 


Bu gelişmelerden sonra muhalefette bulunan partiler kaset skandalıyla çalkalandı. Bu kasetlerin arkasında yabancı devletlerin olmadığını söylemek gerçekçilikten uzaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün “Bizi ekonomi, mezhep çatışmasıyla karıştırmaya çalışacaklar.” şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bir olayda dış bağlantı varsa hep birlikte bunun üzerine gitmeliyiz. Ecevit, Kıbrıs harekatını yaptı, Süleyman Demirel bir cümle eleştirmedi. 
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Daha sonra Demirel'in yaptıklarını Ecevit destekledi. Çünkü milli menfaatler söz konusuydu. 2002'deki Meclis'te bu hava vardı. 
Ermeni meselesinde iktidarla birlikte hareket ettik. Baykal ile Erdoğan aynı metni imzaladı. Erdoğan AB müzakerelerine giderken Baykal, “Arkanızda muhalefetin desteğini hissederek gidin.” dedi. 
Türkiye böyle bir noktadaydı. 


En önemlisi 2010 Ankara ziyareti! 


Amerika Savunma Bakanı'nın Şubat 2010'da Ankara ziyareti var. Orada İsrail ile İran arasında bir savaş çıkacağını söylüyor. 
Türkiye'nin bu savaşın dışında kalamayacağını söylüyor. Bence Wikileaks içerisindeki en önemli belge buydu. Ama hiçbir yerde tek satır çıkmadı. Ergenekon'u destekleyen sözler vardı. 


Esas mesele Ihsanoglu’nu kim aday yaptı? 


Yabancılar Türkiye'nin tam bağımsızlığından rahatsız oluyorlar. Dış güçler kendisi gibi düşünen kişiler tutuklandığında ortalıgı ayağa kaldırıyor ama şu an kılını kimse kıpırdatmıyor. Şu anda CHP içinde FETÖ'yle ilişkili olan biri var mı yorum yapamam. Esas merak ettiğim “Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması kimin tercihiydi? 


2 farklı FETÖ raporu. 


Fetullah Gülen'in CAP'de etkinliği hiç yoktu. Biz cemaatin yapılanmasının araştırılması için önerge bile verdik. Gülen'in Amerika'yla ilişkilerini bilemeyiz. Gülen ile ilgili iki farklı büyükelçinin raporları var. Bir tanesi Gülen'in dini cemaat lideri olduğu, bir digeri de çok sayıda insanın ABD'ye giderek bunun bir sorun olacağı. 
Neticede bu örgüt faaliyetini sürdürüyor.” 


Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'a yapılan kaset operasyonundan önceden haberinin olup olmadığı ile ilgili soruya cevap ararken başvuracağımız en önemli kaynaklardan birisi de şüphesiz Deniz Baykal'ın bu konuda ki kendi sözleri. 


28 Nisan 2016 tarihinde haberler.com internet sitesi, Deniz 
Baykal'ın katıldığı bir TV programında kendisinin genel başkanlıktan istifa etmesine neden olan kaset skandalı ile ilgili söylediği cümleleri haberleştirmiş. 
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Deniz Baykal: Kaset Komplosunu Aydınlatacak Kişi Kemal Kılıçdaroğlu 


OP Antalya Milletvekili Denir Baytal, trendine kurulan kaset komglosuyla Па önemli açıklamalarda bulundu, Kay konumu aydınlatacak iki him vardar Hiri samanın Бакал Çöngeden yürüperek halletmeye cabpyorior. Bu iş сее olmuyor. Çilingirin dediklerinin doğru olmadığını ben biliyorum, Bu işi çözmek istiyorsanız soranınız başbakana, yukarıdan уара inin, aşağıdan yukarıya pkmaya çalışmayın. Ви de Sayın Klçdaroğlu'na sorufsun. Çörkü о, başbakanın o kaseti seyrederken görürmü есі yedi * dedi 


KASET KOMPLOSUNUN ÇÖZÜMÜNDE KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ 


OP дт ауа Milletvekili Denir Baykal Taratar Bölge'de Ahmet Hakan in koruğu oldu, Deniz? Baykal, kendisine kurutan taset komglosuyla йрй dikkat çeken açıklamalarda bulurdu. Baykal, "Ва işi çörmek istiyorsanız, dönemin Başbakanı'na ve Kemal Kçdaroğlu' na torun” decd 


Habere göre; Baykal, kendisine bu komplonun kim tarafından organize edilmiş olabileceğinin sorulması üzerine şu şekilde cevap veriyor: 


“Bu konuyu aydınlatacak iki isim vardır. Biri zamanın başbakanıdır. Çilingirden yürüyerek halletmeye çalışıyorlar. Bu iş çilingirle olmuyor. Çilingirin dediklerinin doğru olmadığını ben biliyorum. Bu işi çözmek istiyorsanız sorarsınız başbakana, yukarıdan aşağıya inin, aşağıdan yukarıya çıkmaya çalışmayın. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulsun. Çünkü o, başbakanın o kaseti seyrederken görüntüsünü izlediğini söyledi.” 


Sayın Deniz Baykal bu ifadelerinde o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ediyor. 


Tamam; Başbakan tüm Türkiye'den sorumlu, özel hayatın gizliliği ile ilgili bir güvenlik zafiyeti varsa dönemin başbakanını sorumlu tutması normal. 


Ama gel gelelim Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bilgi sahibi olabileceği kanaatini taşıyor olması önemli. Deniz Baykal kendisine yapılan komplo ile ilgili halefinin yani Kılıçdaroğlu'nun bilgi sahibi olduğunu açıkça ifade ediyor. 


Deniz Baykal'ın bu iddiası sonrası Kılıçdaroğlu'na, Habertürk Televizyonunda katıldığı bir programda bu soru soruluyor. 
Kılıçdaroğlu tuhaf bir şekilde dönemin Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir dizüstü bilgisayardan bazı görüntülerin izletilirken kayda alındığını, kendisinin de bu görüntüleri izledišini anlatıyor. 

11 Mayıs 2016 tarihinde odatv.com sitesinin haberleştirdiği 
bu programda Kılıçdaroğlu ile sunucu arasında şu konuşmalar geçiyor. 
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ERDOĞAN 0 SIRADA 
NE IZLIYORDU 


Kılıçdaroğlu gördü mü 


Sunucu: Sizin gördüğünüz yayında gösterdiğiniz fotoğraf mı yoksa Cumhurbaşkanımz'ın izlediği görüntüyü mü gördünüz? 


Kılıçdaroğlu: Neyi izlediğini, görüntüyü görmedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na belli görüntülerin izletildiğini gördüm. Bilgisayarların ortasında bir kamera var, o kameradan Erdoğan izlerken filme alıyorlar. Neyi izlediğini bilmiyorum. Ama o izleme arasında, Erdoğan'ın, bir kaset izletildiğini, “2 gün beklersek daha net görüntülerin elde edileceğini.” söylediklerini, gözlüğünü takarak büyük bir dikkatle izlediğini ben gördüm. 


Aynı Kılıçdaroğlu, FETÖ destekçisi olduğu için kapatılan Kanal Türk TV’ deki bir başka programda ise Cumhurbaşkanımızın Baykal'ın görüntülerini izlerken gördüğü anlamına gelen ifadelerde bulunuyor. Yani resmen “gördüm? diyor.Kiligdaroglu’nun kendi ağzından okuyalım buyurun: 


“Ben gözlerimle gördüm, gözlüğünü takıp o kasetleri izledi-Sini, kasetleri izlediğini gözlerimle gördüm. Bir değil birden fazla kaseti izlediğini gördüm.” 


Şimdi bakınız; bir yayında Cumhurbaşkanımız'ın ne izlediğini ‘gördüm’ diyor bir diğerinde ‘görmedim’ diyor. Sormamak elde değil. Kılıçdaroğlu birinden birinde kesinlikle yalan söylüyor. Ya gördü, görmedim diyor ya da görmedi, gördüm diyor. Hangisinde yalan söylediğini ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. 


Baykal'ın kasetinin arkasında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan var algısı oluşturmak için resmen iftira eden, yalan söyleyen Kılıçdaroğlu, milletimizin zekâsıyla adeta alay ediyor. 

Burada esas üzerinde durulması gereken konu, Cumhurbaşkanımız'ın hangi görüntüleri izlediğini Kılıçdaroğlu'nun görmüş ya da görmemiş olması bir tarafa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini Kılıçdaroğlu'na kimler izletmiştir? 
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Kaset olayının FETÖ'cüler tarafından tezgâhlandığı artık mahkeme kayıtlarında bellidir. Bu durumda kasetlerin FETÖ'cü olmayan bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na seyrettirildiğini iddia etmek gülünçtür. 


2) SÜLEYMAN ŞAH TOPLANTISININ 
SIZDIRILMASI OPERASYONU 


2014 yılı Mahalli ve İdareler Seçimlerine 3 gün kala yani 27 
Mart 2014 tarihinde bir video görüntüleme sitesine Wyüklenen ve sosyal medyada hızla yayılan bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. 

Ortam dinlemesi yapılarak ele geçirilen ses kaydı, 13 Mart 
2014 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 
başkanlığında geçen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioglu’nun toplantı konuşmalarını içeriyordu. 


Konuşma içeriklerinin ne olduğu, neler konuşulduğu ile ilgili yayın yasağı olduğu için burada paylaşamıyorum. Yalnız görüşmelerin genel mahiyeti, Suriye sınırımız, bölgede tehdit unsuru olmaya başlayan DAEŞ terör örgütü ve bizim toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi ile ilgili alınabilecek tedbirleri içermekteydi. 


Devletin dış politikası ve güvenliği konusundaki bu son derece mahrem toplantının hain FETÖ tarafından sızdırıldığı o günlerde de bilinen bir gerçekti. Bu alçak girişimin adı resmen vatana ihanet operasyonu idi. Devletin sırlarını dış güçlerin servisine sunmak elbette hiçbir onurlu Türk vatandaşının yapabileceği bir şey değildi. 


50 


Neyse ki yüce milletimiz bunun cevabını en güzel şekilde vermiş oldu. Üç gün sonra gerçekleşen yerel seçimlerde, iktidar partisini tekrar birinci parti yaparak, bu hainlere karşı devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu gösterdi. 


Aziz milletimizin üstün feraseti ile püskürtülen 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tutuklanan bazı subayların ifadeleri ise gerçeği tam anlamıyla ortaya çıkarmış oldu. 


Hürriyet yazarı Murat Yetkin 2 Eylül 2016 tarihli köşe yazısında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam odasında gerçekleşen toplantının FETÖ'cüler tarafından nasıl sızdırıldığını ayrıntıları ile ortaya koymuştu. 
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i. Melih GÖKÇEK 


Murat Yetkin'in “Gizli Toplantıyı Generalin Çantasından Kaydetmişler.” başlıklı köşe yazısını burada paylaşmamın faydalı olacağına inanıyorum: 


“15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle tutuklu olan bazı subayların, aynı zamanda 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısını yasadışı olarak kayda almak suçlamasıyla da soruşturuldukları ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Mart 2014 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun odasında yapılan toplantı, katılımcılardan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in evrak çantasına kendisinden habersiz yerleştirilmiş “böcek' tabir edilen elektronik cihazla yapıldı. 


Cihazı oraya yerleştirmek ve daha sonra çıkarmak şüphesiyle soruşturulanlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin İkinci Başkanı (halen Jandarma Genel Komutanı) Güler'in özel kalem müdürlüğünde görevli askeri personel. Bu personel aynı zamanda “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)” soruşturması kapsamında 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Akar ve Güler'i 
zor yoluyla alıkoymak ve kaçırmakla da suçlanıyor. 13 Mart 2014 
toplantısına Davutoğlu ve Güler dışında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu katılmıştı. Toplantıda yapılan yasadışı kayıttan bölümler 26 Mart 2014 te YouTube'da yayınlanmış, daha sonra yayın yasağı getirilmişti. Kayıtlar- da yetkililerin gerekirse zemin hazırlayarak Suriye'ye müdahale senaryoları da dâhil askeri hazırlıkları tartıştığı duyulmuş ve olay bir skandala dönüşmüştü. Çünkü daha birkaç gün önce 23 Mart'ta dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınırı ihlal eden bir Suriye jetinin düşürüldüğünü açıklamış, bu yasadışı kaydın yayınlanması yurtdışında Türkiye'nin Suriye'ye müdahale bahanesi için kışkırtma peşinde olduğu suçlamasına neden olmuştu. 


Hükümete göre yapılan düpedüz casusluk idi. Ayrıca 17- 
25 Aralık 2013 hadisesinin üzerinden üç ay, Gaziantep'te 
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MİT kamyonlarının 19 Ocak 2014 te durdurulup silah araması yapılması üzerinden iki ay kadar geçmişti. Bu gelişmelerde ismi geçen savcı, hâkim ve polislerin neredeyse tamamı FETÖ soruşturmaları kapsamında ya tutuklu ya da aranıyor konumda. 
Dışişleri kayıtlarının yayınlanmasından sonra hem MİT hem de Emniyet olayı soruşturmaya başlamıştı. Soruşturmalarda Dışişleri Bakanı makam odası gibi sürekli elektronik temizliği yapılan ve güçlü ‘jammer’, yani karıştırıcılarla korunan odaya radyo dalgalarıyla erişip dinleme ve kayıt yapılamayacağı bildirilmişti. Buna göre kayıt ancak odaya gizlice sokulup, sonra da dışarı taşınacak, radyo dalgasıyla çalışmayan bir cihazla yapılabilirdi. 


Savcılarla işbirliği içindeki güvenlik uzmanlarının, yasadışı kaydın, Güler'in çantasına gizlice yerleştirilen böcek ile yapıldıgı sonucuna varması ise iki ayrı bilginin birleştirilmesi ile olmuş. 
Birincisi teknik bilgi... Davutoğlu'nun makamının modellemesi yapılarak ses haritası çıkarılmış ve bu harita yayınlanan kayıtlarla karşılaştırılmış. Bunun sonucunda kayıtta Güler'in sesinin daha net duyulduğu ve yüksekte değil, yer hizasına yakın bulunduğu, dolayısıyla ya masa-sehpa altında, oturma grubu üzerinde, ya da yerde duran bir çantada olabileceği saptanmış. İkinci grup bilgi, 15 Temmuz soruşturmalarının daha başında Orgeneral Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın verdiği bilgilerle ortaya çıkmış. Türkkan'ın dışarıdaki sivil “Abilerden' alınan talimatlarla hem Başkan, hem İkinci Başkanın makam odalarının düzenli olarak kayda alındığı beyanı üzerine iki soruşturmanın bilgileri birleştirilmiş. 


Şimdi savcı ve uzmanların soruşturmayı, o cihazın tam olarak kim tarafından, kimin talimat ve yardımıyla yerleştirildiği, sonra kime teslim edildiği üzerinde yoğunlaştırdıkları bilgisi veriliyor ve tabii başka nereleri, kimleri dinlemekte, o bilgileri nereye ulaştırdıkları üzerinde.” 


54 


Murat Yetkin'in köşe yazısından da anladığımız üzere bu toplantının dinlenmesi ve servis edilmesi FETÖ’ cü subayların eliyle gerçekleşmiştir. Peki bu olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren kısmı neresidir? Bu sorunun cevabı yine Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözlerde saklı. 


Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen gizli toplantının kayıtları 
27 Mart 2014 tarihinde hain FETÖ tarafından basına sızdırıldı. 
Kemal Kılıçdaroğlu ise bundan yaklaşık bir hafta önce yani 21 
Mart 2014 tarihinde yine FETÖ'nün sözcüsü pozisyonunda olan Samanyolu Haber kanalında bir programa katıldı. Dilerseniz Kılıçdaroğlu o programda neler söylemiş, bu kayıtlardan haberdar olduğunu nasıl ima etmiş birlikte okuyalım. 


“Kemal Kılıçdaroğlu: Şimdi bakın seçimlere giriyoruz bizim gazetelerde küçük küçük haberler yer alıyor. Süleyman Şah Türbesine saldırılar olacak vs. diye bizim sınırımıza 30 km içerde, Suriye'de... 


Spiker: Evet 


Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimlerden önce orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir. 


Spiker: Bu önemli bir iddia! 


Kemal Kılıçdaroğlu: Buradan Genel Kurmay Başkanı'na seslenmek isterim; Türkiye'yi maceraya sokmayın. Hele hele şaibeli bir Başbakan varken, hele hele bu ülkenin Genel Kurmay Başkanı'nı terörist olarak içeri atmış bir kişi varken, oraya herhangi bir saldırı yok ama bir provokasyon olabilir. Erdoğan orduyu oraya sokmak isteyebilir. Herkesin çok dikkatli olması lazm. Türkiye'nin bir maceraya ihtiyacı yok. Ortadoğu bataklığı- na Türkiye'nin girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. 


Spiker: Bu bir tahmin mi yoksa bunla ilgili bir takım bilgiler duyumlarınız mı var? 


Kemal Kılıçdaroğlu: Evet bazı duyumlar var! 
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Bakınız tekrar ifade ediyorum; Kılıçdaroğlu canlı yayına, Suriye konusundaki gizli toplantı kayıtlarının basına servis edilmesinden bir hafta önce çıkıyor. Sınır ötesi bir operasyon hazırlığın- dan bahsediyor. 


Dikkat ediniz; ne diyor? “Bazı duyumlar var.” diyor. 


Devletin en mahrem toplantılarından birisinin bu şekilde sızdırılması, tam da FETÖ'ye yakışacak büyük bir ihanettir. 


Peki Sayın Kılıçdaroğlu: 
Sana bu bilgiyi kimler getirdi? 
Bu duyumları sen kimlerden duydun? 


Duyar duymaz bu vatana ihanettir diyerek tepkini neden koymadın? 


Bu soruların cevapları aslında belli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çaresiz bir şekilde FETÖ'nün baskısı altındadır. Şimdi sık sık AK Parti'yi, bizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı, önceden FETÖ'ye kol kanat germekle suçluyor. 


Tamam biz daha önceleri bu yapının bir ihanet şebekesi oldugunu bilmiyorduk, görememiştik, anlamamıştık. 


Ama ne zaman ki gerçeği gördük, gereğini yaptık, mücadele etmeye başladık. 


Ancak Kılıçdaroğlu, bu örgütün bir terör yapılanması olduğunu bile bile vatana açıkça ihanet ettiklerini gördüğü halde tavrını ortaya koyamamaktadır. 


İhaneti görüp ihanetçilerle irtibatı kesmemek, gücü yettiği halde bu ihanetlere müdahale etmemek, en hafif tabirle gaflettir. 
Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ ihanetlerinin ortaya çıkmasından sonra; münasebetlerini devam ettirmesi, hatta ileriye götürmesi affedilemez! 
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3) MİT TIRLARININ DURDURULMASI 
OPERASYONU 


19 Ocak 2014 tarihinde Türkiye çok önemli bir olayla çalkalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın himayesinde insani yardım götürmek maksatlı yola çıkan tır'lar Adana yakınlarında FETÖ 


mensubu askerler tarafından durduruldu. 


Akıllara durgunluk veren bu ihanet operasyonu neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devleti'ni El Kaide'ye yardım ediyor görünümü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve 


Lahey Adalet Divanı'na taşımayı amaçlıyorlardı. 


Konuyla ilgili dönemin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Dogan, hazırladığı iddianamede; söz konusu operasyonun gerçekleştirilme yerinin Adana, tarihinin ise 19 Ocak 2014 olarak seçilmesinde bu casusluk faaliyetinin büyük etki doğurması amacıyla tercih edildiği; bu kapsamda Adana'da Dışişleri Bakanlığının 6. 
Büyükelçiler Konferansı'nın devam etmekte ve yapılmakta olduби hatta Dışişleri Bakanı tarafından kapanış konuşmasının yapıldığı, toplantıda dünyanın her yerinden 142 büyükelçi ve pek çok resmi davetli bulunduğu günde söz konusu eylemin gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Yani bu operasyonla tüm dünyada “AK Parti'li Türk Hükümeti, teröristlere yardım ediyor.” algısı oluş- 


turulmak isteniyor. 


Daha sonraları ise ama bu sefer 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin o dönem Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT tırlarının görüntülerini gazetede yayınlayarak 


bu casusluk faaliyetine katkıda bulunmuşlardı. 
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İşte bu noktada tır'ların durdurulması ile CHP ve Kılıçdaroğlu arasında ki ilişkiyi farkedebiliyoruz. 


Çünkü Can Dündar görüntülerle ilgili yazdığı bir yazısında; 


“27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri. “Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde...’ dedi.” 


ifadelerini kullanmıştı. Savcılık ise hemen harekete geçerek, Can Dündar'ın o gün yaptığı telefon kayıtlarından bu ‘solcu’ milletvekilinin Hürriyet Gazetesi'nin Eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu olduğunu ortaya çıkardı. Enis Berberoğlu bugün 18 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Can Dündar ise yurt dışında kaçak durumda. 


Şimdi şöyle bir özetleyelim; MİT tırlarını durduranlar FE-TO’cii, durduran emniyet mensubu ve askerleri devlet içerisinde kollayanlar FETÖ'cü, o tırların görüntülerini çekenler FETÖ'cü olduğu bilindiğine göre, Can Dündar'a görüntüleri getiren Enis Berberoğlu'na bu görüntüleri FETÖ'cülerden başka birinin getirip teslim ettiği söylenebilir mi? 

Aslında FETÖ'cülerin CHP'yi nasıl diledikleri gibi yönlendirdikleri ile ilgili tek örnek bu değil. 

Dilerseniz bu sefer de Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın 


kendi köşesinde yazdığı yazılara bir göz atalım. 


Sözcü Gazetesi ve odatv.com sitesi yazarı Soner Yalçın, MİT tırları görüntülerinin CHP'li Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a getirildiğinin anlaşılması üzerine CHP-FETO ilişkilerine dair önemli ayrıntılara yer veriyor. 
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i. Melih GÖKÇEK 


Soner Yalçın'ın 31 Ağustos 2016 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısından alıntı yaparak aktarıyorum: 


“... İçim burkularak son günlerde şu haberleri okudum: 


— Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Doç Dr. Fatih Gürsul FETO soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden açığa alındı. 


— Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu'nun son toplantısının açılışını yapan Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın FETÖ soruşturması sonucu açığa alındı. Gözaydın, CHP Parti Meclisi son seçiminde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almış ancak delegelerin oyuyla kaybetmişti. 


— CHP'nin I Kasım Genel Seçimi'nde Uşak'ta 2. sıradan milletvekilliğine aday gösterdiği Ali Erdoğan ve eşi FETO üyeliği iddiasıyla tutuklandı. 

— Kılıçdaroğlu'nun korumaları Cemaatçi çıktı. 

Ve dün... 

— Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve Halk TV programcısı Murat Aksoy FETÖ soruşturması sonucu gözaltına alındı. 

Uzatmayayım... 

Kılıçdaroğlu'ndan kendim kadar eminim; FETÖ ile ilgisi olmaz. 

Peki... Cemaatçileri Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine kim/ kimler doldurdu? Hangi CHP'liler Cemaatcilerle örtülü işlere girdi? 


Can Dündar dedi ki; MİT tır'ları haberini dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu verdi. 

Anlamadığım şu: Medyadan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Berberoğlu basın toplantısı düzenleyip görüntüleri tüm medyaya verecekken neden sadece Can Dündar'a verdi? 

Bu haber Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs 2015 їе yayınlandı. Yani 7 Haziran genel seçimine bir hafta kala! MIT tır'ları operasyonunun hedefinde AKP vardı. 
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CHP bu haberi basın toplantısıyla duyurarak daha geniş kitle- 


lere ulaştıramaz mıydı? 
Şunu düşünmeden edemiyorum: 


Asıl mesele, Batı'da da tanınan Can Dündar'ı hapse attırarak cezaevindeki Cemaatçi gazetecileri gündeme getirmek; ve dünya kamuoyunda yapılacak baskıyla bunların da hapisten çıkmasını 


sağlamak mıydı? 


Bu konunun anlayamadığım bir başka yönü de şu: Can Dündar bilgileri-görüntüleri Enis Berberoğlu'ndan aldığını yazdı. Peki... 
Enis Berberoğlu kimden aldı? 


Son dönemde, Deniz Baykal'ın seks kasetini izledi denen Erdoğan'ın bilgisayar başındaki kimi görüntüleri bilgileri belgeleri CHP'ye kim taşıdı? Cemaat ile CHP arasındaki irtibatı sağlayan 


kim/kimler? 


Cumhurbaşkanlığı'na Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdikten sonra Kılıçdaroğlu ile hiç konuşmadık. Sadece bir kez Levent Kırca hastanede yatarken Kılıçdaroğlu'nu aradım. Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan, genel başkanın özel görüşmesi olduğunu söyledi. Geri aramalarına gerek olmadığını, Kılıçdaroğlu’ nun Levent Kırca'yı telefonla ararsa ya da İstanbul'a gittiğinde 


hastanede ziyaret ederlerse sanatçıya moral olacağını söyledim. 
Levent Kırca'nın ne ziyaretine gittiler ne de telefonla aradılar! 


Geçen gün bu olayı CHP'li bir arkadaşıma anlattım. Dedi ki, “Tuncay Ceylan notunu Kılıçdaroğlu'na ulaştırmamıştır!” Şaşırdım kaldım. Bir büyük sanatçıya edilecek moral telefonu nasıl ulaştırılmaz? CHP'li arkadaşım telefonundan internete girip bir 


haber gösterdi. 
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Haber; Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan ile FETÖ'den tutuklanarak Mersin Cezaevi'ne konulan “Danışman' Erkan Karaarslan ile aralarındaki ilişkiyi anlatıyordu! İddia ağırdı; FETÖ soruşturması sonucu hapse atılan Erkan Karaarslan'ı CAP'li belediyelere Tuncay Ceylan götürüyordu! Yani... Sadece Kılıçdaroğlu'na değil, CHP'li belediyelere de Cemaatçi danışman mı tavsiye edildi? Cemaatçi bu danışmanlar mı; 15 Temmuz darbesinin arkasında Fe- 


tullah Gülen olduğunu Kılıçdaroğlu'na bir türlü söylettirmediler? 
Bakınız... 


MHP'de Cemaatçi milletvekili var. Devlet Bahçeli çok merak ediyorsa; tanınmış bir Ergenekon sanığına “Seni Fetullah Giilen'e götüreyim.” diyen, yakın çevresindeki o ismi hemen öğrenebilir! HDP'liler, yurtdışından gelip milletvekili yapılan ‘yegenin’ Cemaatçi olduğunu bilmiyor mu? Zaten o amaçla milletvekili yapılmadı mı? Peki... CHP’deki Cemaatçiler kim? Bunları partiye kimler doldurdu? Kılıçdaroğlu; sadece Cemaatçileri değil, FETÖ ile gizli-kapaklı ilişki içinde olanları da kulağından tutup 


partiden atmalıdır.” 


Evet bu satırları yazan kişi Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın. Solcu kimliği ile tanınan yazar açık bir şekilde CHP'nin içerinde FETÖ'nün nasıl yapılandığını anlatıyor. Yazının yayınlanmasının ertesinde gelen bazı tepkiler ve yalanlamalar üzerine, Soner Yalçın bu sefer daha net ifadelerle Enis Berberoğlu ve FETÖ ilişkisini ortaya koyuyor. 
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Yukarıdaki yazıdan bir gün sonra yani | Eylül 2016 tarihinde yine Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan Soner Yalçın'ın yazısından alıntı yaparak aktarıyorum: 


“Can Dündar açıklama yaptı: “Yazıda tırnak içinde alıntılanan cümle benim değil. Ne yazılı ne sözlü öyle bir cümle kurmadım. Hiç!” 


Konu dünkü “Cemaatçi CHP'liler” makalem. 


MIT tır ları görüntüsü hakkında şöyle yazdım: Can Dündar bilgileri-görüntüleri Enis Berberoğlu'ndan aldığını yazdı. Tırnak içinde yazmadım. Tırnak içinde yazsaydım “solcu milletvekilinden aldığını yazdı” derdim. Can Dündar gazetecilik namusuyla hareket ediyor, ve haber kaynağını bu kadar söylüyor. Peki... Kim bu solcu milletvekili? 


Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun! Ve... 
17-25 Aralık 2013 Cemaat operasyonundan sonra, Hürriyet Ce- 


maatle arasına mesafe koyunca 10 Ağustos 2014 te gazeteden kovuldun! Ve... 


CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda sertçe eleştirilen sen, CHP genel başkan yardımcılığına getirildin! 


Herkes ön seçime girerken sen kontenjandan milletvekili yapıldın! 


Tüm bu koltuklara oturmak için darbeci Cemaatçilerle nasıl işbirliği yaptın, açıklamalısın? 


Hem gazeteci... Hem de siyasi kimliğin lekeli... 


Uyduruk bir kumpas belgesinde adın geçince hapis korkusu seni teslim aldı. Bu ruh halinden kurtulamadığın için gazeteciliği bırakıp Fetullah Gülen'in kanatları altına girdin. 
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Bir de utanmadan; kendisini hâkim ve savcı yerine koyan polisleri şikâyet için Pensilvanya'ya gittiğini söyledin! Korktuğun için Cemaat'in sana önerdiği sözde muhabirleri Hürriyet'e doldurdun! 

Bir dönem Türkiye'yi sarsan kumpas ürünü “İrtica Eylem Planı” belgesini yayınlayan Taraf gazetesinin ‘bavulcu’ muhabiri Mehmet Baransu, 16 Haziran 2009 tarihinde Habertürk tv'nin canlı yayının- da şöyle dedi: 


“Beni askerler ile Enis Berberoğlu tanıştırdı!” Açıkla Enis Berberoğlu! 

Açıkla... 

Hürriyet Gazetesinin “Cemaat imamı” kim? Açıkla... 

CHP'nin “Cemaat imamı” kim? 


Mesele kişisel değildir. CHP’deki Cemaatçiler kimler?” 


Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaları Soner Yalçın'ın köşe yazısından okuduk. Belki bir başkası, bir AK Partili ya da sağcı olarak tanıdığımız birisi bunları söylese, siyaset yapıyor diye düşünebilir ama bu ifadeler solcu kimliği ile tanınan ve FETÖ 


konusunda önemli araştırmaları olan Soner Yalçın'a ait. 


CHP'li Enis Berberoğlu'nun FETÖ ile bu kadar içli dışlı olduğu gün gibi ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilişkilerden 


haberdar olmadığı iddia etmek inandırıcı olabilir mi? 


MİT turlarının görüntülerini Can Dündar'a veren Enis Berberoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu gelişmelerden haberdar etmemiş olması size mantıklı gelir mi? 


66 


FETÖ batağının içerisine boğazına kadar batmış Kılıçdaroğlu'nun “efendim 17 - 25 Aralık sürecinin öncesine gidelim” diyerek FETÖ soruşturmalarını sulandırma girişimlerinin tek amacı, 17-25 aralık sonrası FETÖ- CHP ilişkilerini gözlerden uzak tut- 


ma çabasından başka ne olabilir? 


Deniz Baykal'a yapılan kaset operasyonu, Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantının sızdırılması ve MİT tırları hadiseleri, Türk siyasi tarihi açısından çok önemli üç büyük operasyondur. FETÖ eli ile gerçekleştirilmiş bu operasyonların ortak amacı, sandıkta yenemedikleri AK Parti hükümetini ve Recep Tayyip Erdoğan'ı anti demokratik yöntemlerle iktidardan uzaklaştırmak için yapılan hazırlıklardır. Üst akıl burada önce ana muhalefet partisinin liderini değiştirmek suretiyle CHP’ yi FETÖ'ye teslim etmiş, başta bu üç büyük operasyon olmak üzere diğer operasyonlarda da Kılıçdaroğlu ve CHP'yi adeta taşeron olarak kullanmaya çalış- 


mıştır. 
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KILIÇDAROĞLU'NDAN 
FETÖ ÖVGÜLERİ 


Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a yapılan kaset operasyonu sonrası Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. O tarihe kadar FETÖ ile ilgili TBMM'ne FETÖ aleyhinde önergeler veren Kılıçdaroğlu 180 derece dönüş yaparak o tarihten sonra FETÖ'cülerin sarsılmaz müdafi oldu. 


İşte Kılıçdaroğlu'nun da imzalamış olduğu CHP'nin FETÖ aleyhinde vermiş olduğu araştırma önergesi: 
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F © TBMM. 
Г ~ CUMHURÎYET HALK PARTİSİ 6/200 - 3308/30270 
— Grup Başkanlığı 


cee Зе 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 


Kamuoyunda Fetullah Gülen Okulları olarak bilinen, yurt içinde ve dışında her aşamada öğretim yapan, okulların sayısının yaklaşık 500, bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısının ise 10 bin olduğu belirtilmektedir. 

Yine aynı zincire bağlı olarak çeşitli okullara hazırlamak için ülke düzeyine yayılmış yüzlerce dershane, binlerce öğrencinin barındığı yurtlar olduğu bilinmektedir. 

Bu durum eğitim alanında kamu gücünden sonra ülkemizin belki de dünyanın en büyük örgütlenmesidir. 

Bu okullar, dershaneler ve yurtlarla ilgili birbirinden farklı yorumlar, tutumlar vardır. Kimileri yazılarıyla bu kuruluşları övüp, başarılı bulmaktadır. Kimileri de yazılarıyla, kitaplarıyla bu kuruluşların laikliğe ve öğretim birliğine aykırı eğitim yaptığını belirtmiş, Fetullah Gülen tarikatının buralarda militanlar yetiştirerek devlette o kadrolaşmayı amaçladığını ileri sürmüştür. 

Ayrıca Ankara'da 2001 yılında Fethullah Gülen hakkında “laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak” gerekçesiyle bir dava açılmıştır. 
Bu dava 4616 Sayılı Şartlı Salıvermeye, Ceza ve Davaların Ertelenmesine Dair Yasa çıkınca 5 yıl ertelenmiştir. Dava olumlu olumsuz bir sonuca bağlanmamıştır. 

Fetullah Gülen'e bağlı okullarla ilgili yurtdışındaki yetkililerin de farklı tutumları vardır. Bir ülke laikliğe aykırı eğitim yapıldığı gerekçesiyle ülkesindeki bu okulları kapatmıştır. Başka bir büyük ülkenin başkanı da bu okullarla ilgili kaygılarını belirtmiştir. 

Kısaca devletten sonra en büyük eğitim ağını kurmuş bu örgütlenme hakkında gerçeğin araştırılması, kamuoyunun aydınlatılması gerekir. Bu görev de en başta TBMM'ye düşer. 

Fetullah Gülen'e bağlı okul, dershane ve yurtlarda 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öngörülen Öğretim Birliği içinde laik, bilimsel bir eğitim Ф yapmakta mıdır? 

Anayasamızın 42. maddesinde “eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır, bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.” diye belirtilen esaslara bu kuruluşlar uymakta mıdır? İlköğretimden üniversiteye kadar yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmakta. 

Bütün bu soruların yanıtlanması TBMM'ce araştırılıp, incelenmesi gerekir. 
Kamuoyunda Fethullah Gülen Okulları diye bilinen bu okullar, dershaneler ve yurtlarla ilgili Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğünün 104 ve 105. maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını saygıyla dileriz, 


Mustafa GAZALCI 
Denizli Milletvekili ve 
69 Milletvekili 


1.- Mustafa GAZALCI- Denizli 

2.- Mehmet U. NESSAR- Denizli 

3.- У. Haşim ORAL- Denizli 

4.- Muharrem KILIÇ- Malatya 

5.- Ufuk ÖZKAN- Manisa 

6.- Yücel ARTANTAŞ- Iğdır 

7.- Feridun AYVAZOGLU- Çorum 
8.- Osman KAPTAN- Antalya 

9.- Abdurrezzak ERTEN- İzmir 

10.- Erdal KARADEMİR- İzmir 

11.- Necati UZDİL- Osmaniye 

12.- Mustafa OZYURT- Bursa 

13.- Ali Cumhur YAKA- Muğla 

14.- Hüseyin EKMEKÇİOĞLU- Antalya 
15.- Berhan ŞİMŞEK- İstanbul 

16.- Mehmet Ziya YERGOK- Adana 
17.- Mehmet Vedat MELİK- Şanlıurfa 
18.- Nurettin SÖZEN- Sıvas 

19.- Mehmet TOMANBAY- Ankara 
20.- Mustafa ÖZYÜREK- Mersin 

21.- Gürol ERGİN- Muğla 

22.- Mehmet YILDIRIM- Kastamonu 
23.- Ali Kemal KUMKUMOĞLU- İstanbul 
24,- Feramus ŞAHİN- Tokat 

25.- Tacidar SEYHAN- Adana 

26.- Ahmet Sırrı ÖZBEK- İstanbul 
27.- İlyas Sezai ÖNDER- Samsun 
28.- Hakkı ÜLKÜ- İzmir 

29.- Abdulaziz YAZAR- Hatay 

30.- Mehmet S. KESİMOĞLU- Kırklareli 
31.- Nadir SARAÇ- Zonguldak 

32.- Şevket GÜRSOY- Adıyaman 

33.- Feridun Fikret BALOĞLU- Antalya 
34.- Fahrettin USTUN- Muğla 

35.- Mevlüt COŞKUNER- Isparta 
36.- Mehmet Ali ARIKAN- Eskişehir 
37.- Nuri ÇİLİNGİR- Manisa 

38.- Naci ASLAN- Ağrı 

39,- Rasim ÇAKIR- Edirne 

40.- Şefik ZENGİN- Mersin 

41.- Nezir BÜYÜKCENGİZ- Konya 
42.- Hasan GÜYÜLDAR- Tunceli 
43.- Tuncay ERCENK- Antalya 

44.- Halil AKYÜZ- İstanbul 


45.- Fuat ÇAY- Hatay 
46.- Erdoğan KAPLAN- Tekirdağ 
47.- Kazım TÜRKMEN- Ordu 
48.- Yılmaz KAYA- İzmir 
49.- Mehmet SEMERCİ- Aydın 
50.- Şevket ARZ- Trabzon 
51.- Atilla KART- Konya 
- Ali Kemal DEVECİLER- j 


55.- Mustafa Erdoğan YETENÇ- Mani 
56.- Ramazan Kerim ÖZKAN- Burdur 
57.- Ali ARSLAN- Muğla 

58.- Sıdıka SARIBEKIR- İstanbul 

59.- Algan HACALOGLU- İstanbul 
60.- Oğuz OYAN- İzmir 

61.- Enver OKTEM- İzmir 

62.- Muharrem İNCE- Yalova 

63.- Esat CANAN- Hakkâri 

64.- Salih GÜN- Kocaeli 

65.- Nejat GENCAN- Edime 

66.- Bayram Ali MERAL- Ankara 
67.- Osman OZCAN- Antalya 

68.- Bülent BARATALI- İzmir 

69.- Atila EMEK- Antalya 

70.- Yüksel CORBACIOGLU- Artvin 


н.- Оф ARASLI ~ Ankara 
12.- Biran KELES- [storiau l 


SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 


Kamuoyunda Fetullah Gülen Okulları olarak bilinen, yurt içinde ve dışında her aşamada öğretim yapan, okulların sayısının 
yaklaşık 500, bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısının ise 10 
bin olduğu belirtilmektedir. 


Yine aynı zincire bağlı olarak çeşitli okullara hazırlamak için ülke düzeyine yayılmış yüzlerce dershane, binlerce öğrencinin barındığı yurtlar olduğu bilinmektedir. 


Bu durum eğitim alanında kamu gücünden sonra ülkemizin belki de dünyanın en büyük örgütlenmesidir. 


Bu okullar, dershaneler ve yurtlarla ilgili birbirinden farklı yorumlar,tutumlar vardır. Kimileri yazılarıyla bu kuruluşları övüp, başarılı bulmaktadır. Kimileri de yazılarıyla, kitaplarıyla bu kuruluşların laikliğe ve öğretim birliğine aykırı eğitim yaptığını belirtmiş, Fetullah Gülen tarikatının buralarda militanlar yetiştirerek devlette kadrolaşmayı amaçladığını ileri sürmüştür. 


Ayrıca Ankara'da 2001 yılında Fetullah Gülen hakkında “laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak” gerekçesiyle bir dava açılmıştır. 
BU dava 4616 Sayılı Şartlı Salıvermeye,Ceza ve Davaların Ertelenmesine Dair Yasa çıkınca 5 yıl ertelenmiştir. Dava olumlu olumsuz bir sonuca bağlanmamıştır. 


Fetullah Gülenle bağlı okullarla ilgili yurtdışındaki yetkililerin de farklı tutumları vardır. Bir Ülke laikliğe aykırı eğitim yapıldığı gerekçesiyle ülkesindeki bu okulları kapatmıştır.Başka bir büyük ülkenin başkanı da bu okullarla ilgili kaygılarını belirtmiştir. 


Kısaca devletten sonra en büyük eğitim ağını kurmuş bu örgütlenme hakkında gerçeğin araştırılması, kamuoyunun aydınlatılması gerekir. Bu görev de en başta TBMM'ye düşer. 


Fetullah Gülen'e bağlı okul, dershane ve yurtlarda 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öngürülen Öğretim Birliği içinde laik, bilimsel bir eğitim yapılmakta mıdır? 
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i. Melih GÖKÇEK 


Anayasamızın 42.maddesinde “eğitim ve öğretim Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.” diye belirtilen esaslara bu kuruluşlar uymakta mıdır? İlköğretimden üniversiteye kadar yüzlerce okulun yapımı,binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır.? 


Bütün bu soruların yanıtlanması TBMM'ce araştırılıp, incelenmesi gerekir. Kamuoyunda Fetullah Gülen Okulları diye bilinen bu okullar,dershaneler ve yurtlarla ilgili Anayasa'nın 98 уе İçtüzüğünün 104.ve 105.maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını saygıyla dileriz. 


FETÖ'cülerin 17-25 Aralık operasyonları tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiyeye yönelikti. Bunun kendi yararına olacağını bilen Kılıçdaroğlu, hiç düşünmeden bu konularda direkt FETÖ'nün yanında yer aldı. 


17 Aralık tarihinde açılmak istenen davaların tam bir tezgâh 
olduğu çok rahatlıkla anlaşılabiliyordu. Çünkü birbiriyle alakasız dört dava zorlama yapılarak bir araya getirilmişti. Amaç; AK Parti iktidarını yolsuzluk iddialarıyla halk nezdinde itibarsız hale getirmekti. Kılıçdaroğlu için bu durum inanılmaz bir siyasi nimetti. 
Ve tereddüt etmeden FETÖ” nün yanında yer aldı. 


Bu tarihten bir hafta sonra yani 25 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan yeni bir iddianame ile bu sefer o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız'ın oğlu Bilal Erdogan başta olmak üzere birçok işadamı ve bürokratın gözaltına alınması istenmişti. Tezgâh olanca hızıyla devam ediyor ve yine Kılıçdaroğlu bütün gücüyle FETÖ'cülere destek oluyordu. 


17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerindeki bu iki darbe girişiminin 
arkasında FETÖ ile ilişkili savcılar vardı. Bu savcıların başında ki isim ise; Ergenekon ve Balyoz davaları kumpasından da kamuoyunun tanıdığı Zekeriya Öz'dü. 


Hükümetin kendilerine “hizmet hareketi? diyen bu yapıyla ilgili tüm politikalarını değiştirmeye başladığı bu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, olaya kendini o kadar kaptırmıştı ki çekinmeden Zekeriya Öz'e sahip çıkan bir açıklama yaptı. 
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, KILIÇDAROĞLU 
© ZEKERİYA ÖZ'E 
SAHiP ÇIKTI 


‘Uzun yıllar devlete hizmet vermiş..." 


Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan 9 Ocak 
2014 tarihli haberde Kılıçdaroğlu'nun Zekeriya Öz ile ilgili açık- 


lamasındaki şu ifadelere yer verildi; 


“Zekeriya Öz uzun yıllar, devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet vermiş birisi. Yalan söylemesine gerek yok. Eğer, ‘beni başbakan tehdit etti, iki kişi gönderdi.’ diyorsa büyük olasılıkla doğ- 


rudur.” 


Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere olan sempatisi ile ilgili basına 


yansıyan haberler bununla sınırlı değil. 


Bilindiği gibi Zaman Gazetesi FETÖ'nün yayın organları arasında bir gazeteden daha çok FETÖ'cülerin kimlik belgesi niteliğindedir. FETÖ eliyle yürütülen ihanet operasyonlarının tamamında Zaman Gazetesi, aktif rol oynamış ve yalan haberlerle hükümeti karalama kampanyası yürütmüştü. Aynı grubun televizyon kanalı olan Samanyolu TV ve Samanyolu Haber TV de bu kampanyaların öncülerindendi. Samanyolu Haber ısrarlı ve devamlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu ekranlarına çıkarıyordu. Öyle ki Kılıçdaroğlu Samanyolu Haber'e neredeyse Halk TV'den daha çok çıkıyordu. 


Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmalarıyla ilgi- 


li Kılıçdaroğlu'nun tutumu çok açık ve sert oldu. 


14 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu Gazetesi'nde yer alan Kılıçdaroğlu”nun ifadeleri, devletimizin terör örgütü FETÖ ile mücade- 


lesinden nasıl rahatsız olduğunu gözler önüne seriyordu. 
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KILIÇDAROĞLU: 
YAŞANAN BİR DARBE SÜRECİDİR 


YAŞANAN BİR DARBE SÜRECİDİR 


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “paralel уар!" iddialarıyla ilgili yeni operasyonu "Yaşadığımız süreç sağlıklı işleyen demokrasilerde yaşanan süreç değidir. Darbe sürecidir. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması gazetelere, televizyonlara baskın apılması ne olursa olsun kabul edeceğimiz bir durum değil" dedi 


Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a hareketi öncesi havalimanında medyaya yönelik operasyonu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Su anda yaşadığımız süreç sağlıklı bir demokraside yaşadığımız bir süreç değildir. Yaşanan süreç bir darbe sürecidir Mazlumun kimliği adresi sorulmaz. Mazlum her zaman her daim mazlumdur. Biz her zaman mazlumun yanında olacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması, gazetelere baskın yapılması, televizyon kanallarına baskın yapılması kabul edeceğimiz bir uygulama değildir.” 


Kılıçdaroğlu, gözaltına alınanlar arasında dizi oyuncularının da olduğu hatırlatılması üzerine, "Ne olursa olsun kabul edeceğimiz bir uygulama değildir” dedi 

14.12.2014 ORTADOĞU 


Ortadoğu Gazetesi'nin “KILIÇDAROĞLU: YAŞANAN BİR DARBE SÜRECİDİR.” başlıklı haberinin detayları şöyle: 


“CAP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘paralel yapı’ iddialarıyla ilgili yeni operasyonu “Yaşadığımız süreç sağlıklı işleyen demokrasilerde yaşanan süreç değildir. Darbe sürecidir. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması gazetelere, televizyonlara baskın yapılması ne olursa olsun kabul edeceğimiz bir durum değil.” dedi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda gazetecinin gözaltına alınma kararını değerlendirdi. 


Kılıçdaroğlu, “Yaşanan süreç bir darbe sürecidir.” dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a hareketi öncesi havalimanında medyaya yönelik operasyonu değerlendirdi. 


Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Şu anda yaşadığımız süreç sağlıklı bir demokraside yaşadığımız bir süreç değildir. Yaşanan süreç bir darbe sürecidir. Mazlumun kimliği adresi sorulmaz. Mazlum her zaman her daim mazlumdur. Biz her zaman mazlumun yanında olacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması, gazetelere baskın yapılması, televizyon kanallarına baskın yapılması kabul edeceğimiz bir uygulama değildir.” 

Düşünebiliyor musunuz? 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkan FETÖ'cülere darbe yapıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu idi. Açıkçası Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu tam bir gaflet ve aymazlık örneği idi. 


FETÖ'nün Türkiye'de ki en önemli finansör ailelerinden birinin Akın İpek olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Şu anda FE-TO’den yurtdışında kaçak durumda bulunan Akın İpek'in başında olduğu Koza Grubu'na ait gazete, TV ve radyolar terör örgütü propagandası yapmak suçuyla mahkemeler tarafından kapatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu durumdan kendisine bir vazife çıkartarak Kanal Türk TV'ye bir destek ziyaretinde bulundu. 
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KILIÇDAROĞLU'NDAN KOZA İPEK'E 
DESTEK ZİYARETİ 


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mecidiyeköy'de bulunan BUGÜNTV, Kanaltürk, 

BUGÜN ve Millet gazetelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü binaya göre destek ziyaretinde bulundu. B | 


Mecidiyeköy'de bulunan Bugün TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil, Bu asla kabul edilemez bir durum. Hukuk mücadelesini devam ettirmek gerekiyor. Bu ülkede hukuk ve adalet var. Seçime 5 gün kala bu kararı hangi gerekçe ile alıyorsunuz. 

Yandaşların kayyum olarak atıyorsunuz. Bu asla kabul edilemez. 
Bundan sonra hukuk yollarına başvurulacak. Biz CHP olarak üstümüze düşeni yapacağız. Böyle bir kararı hangi gerekçelerle aldıklarını öğreneceğiz. Demokrasinin hukukun üstünlüğünü savunmak zaten bizim görevimiz. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz." 
diye konuştu. 


27 EKİM 2015 KARŞIGAZETE 


Karşı Gazetesi'nin 27 Ekim 2015 tarihli haberi, Kılıçdaroğlu'nun KanalTiirk’e yaptığı destek ziyaretini konu alıyordu. 


FETÖ'cü Koza-İpek Grubuna ait Bugün TV, KanalTürk ile Bugün ve Millet Gazetesi'nin Mecidiyeköy'deki merkezine destek ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun orada sarfettiği sözleri Karşı Gazetesi'nin “Kılıçdaroğlu'ndan Koza İpek'e Destek Ziyareti” başlıklı haber metninden okuyalım. 


“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mecidiyeköy'de bulunan Bugün TV, KanalTürk, Bugün ve Millet gazetelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü binaya gelerek destek ziyaretinde bulundu. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ile görüşen Kılıçdaroğlu, “Bir grubunu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum degil.” dedi. 

Mecidiyeköy'de bulunan Bugün TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir gruba düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir. Bu asla kabul edilemez bir durum. Hukuk mücadelesini devam ettirmek gerekiyor. Bu ülkede hukuk ve adalet var. Seçime 5 gün kala bu kararı hangi gerekçe ile alıyorsunuz. 
Yandaşların kayyum olarak atıyorsunuz. Bu asla kabul edilemez. 
Bundan sonra hukuk yollarına başvurulacak. Biz CHP olarak üstümüze düşeni yapacağız. Böyle bir kararı hangi gerekçelerle aldıklarını öğreneceğiz. Demokrasinin hukukun üstünlüğünü savunmak zaten bizim görevimiz. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz.” 
diye konuştu.” 


Haberde de okuduğumuz gibi, devlet tarafından terör örgütü ilan edilmiş ve hukuk yoluyla mücadele edilen bir yapının sözcüsü yayın organına destek veren Kılıçdaroğlu, o günlerde bunu gizleme ihtiyacı dahi duymamıştı. 
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CHP - FETÖ İLİŞKİSİ 


Kılıçdaroğlu kendisini kaset olayıyla genel başkan yapan FE- 


TO’ye olan sadakatini her vesile ile dile getirebiliyordu. Öyle ki; FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i mazlum olarak kabul edip, biz mazlumun yanında yer alırız diyebiliyordu. 


Yani Kılıçdaroğlu tabir-i caizse FETÖ'nün Türkiye'deki Sa- 


vunma Bakanlığı'na soyunmustu. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU FETULLAH GÜLEN İÇİN 'MAZLUM' DEDİ 


Kemal Kılıçdaroğlu, "Fethullah Gülen Пе ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna "Mazlumun yanında oluruz.” cevabını verdi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 
FETHULLAH GÜLEN'İ SORDULAR 


Yıl sonu değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na “Fethullah Сиене ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneleri 


“MAZLUMU SAVUNMAYACAĞIZ DA KİMİ SAVUNACAGIZ” 
CHP Lideri bu soruya şu sözlerle yanıt verdi; *Gölen hareketini en çok eleştiren biziz, Ama eğer siz 


benim gibi düşünmüyor diye onu yok edeceğim derseniz, biz mazlumun yanıda olunuz. Mazlum savunmayacağız da kimi savunacağız? Kimse kusura bakmasın.” 


SABAN 
25 ARALIK 2015 


Sabah Gazetesi'nde yayınlanan 25 Aralık 2014 tarihli haberde Kılıçdaroğlu'nun gazetelerin Ankara temsilcileri ile yaptığı toplantıda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili söylediği sözlere yer verilmişti. 


“KEMAL KILIÇDAROĞLU, Fetullah GÜLEN İÇİN MAZ- 
LUM DEDİ” başlıklı haberin detayları ise şöyle: 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 


Yıl sonu değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na “Fetullah Gülen'le ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yoneltti. 


CHP Lideri bu soruya şu sözlerle yanıt verdi; “Gülen hareketini en çok eleştiren biziz. Ama eğer siz benim gibi düşünmüyor diye onu yok edeceğim derseniz, biz mazlumun yanında oluruz. Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız? Kimse kusura bakmasın.” 


BEN KUSURA BAKIYORUM! 


Belki Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne bazıları kusura bakmayabilir ama ben kusura bakıyorum! 


Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ‘mazlum’ olarak nitelendirdiği Fetullah Gülen, dini kullanarak insanları kandıran, birçok cinayetin azmettiricisi veya organizatörü, Türkiye'deki tüm kaset olaylarının mimarı, MİT ajanlarının listesini PKK'ya sızdırıp hepsinin infaz edilmesini sağlayan bir vatan hainidir. 


Bir vatan hainine sahip çıkmanın hiçbir mazereti olamaz! 


Bence Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu en güzel Necip Fazıl Kısakürek'in kendi yaşadığı dönemin siyasi atmosferi ile ilgilişu sözleri ifade ediyor. 


Necip Fazıl diyor ki; 


“Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla, vatanı düşürmeye bile razıdır.” 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ 
MEDYASINA TAM DESTEK! 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve DHKP-C'den sonra FETÖ'ye de açık desteğini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu; "Zaman gazetesinin yaşaması için elimizden gelen her türlü desteği veririz" dedi. 


FETÖ MEDYASINA 


BULUNDU! 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık darbe 


girişimini yöneten Zaman gazetesine kayyum atanmasına üzüldü, 


4.3.2016 SABAH 


Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Hükümetinin terör örgütü FETÖ ile mücadelesine her fırsatta taş koymaya çabalayan Kılıçdaroğlu bu sefer de Zaman 


Gazetesi'ne kayyum atanmasına karşı bu gazeteye sahip çıkmıştı. 


4 Mart 2016 tarihinde Sabah Gazetesi internet sitesinde “KE- 
MAL KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ MEDYASINA TAM 
DESTEK” başlığı ile yer alan haberde; Kılıçdaroğlu'nun Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklamalara yer 


verildi. Haber metninden okuyalım: 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve DH-KP-C'den sonra FETÖ'ye de açık desteğini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu; “Zaman gazetesinin yaşaması için elimizden gelen her 


türlü desteği veririz.” dedi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık darbe girişimini yöneten Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmasına üzüldü. FETÖ'nün gazetesi Zaman'ın habercilik yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz, bu gazetenin yaşaması önemlidir.” ifadelerini kullandı.” 


Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını düz bir mantıkla değerlendirecek olursak; terör örgütünün yayın organı olduğu herkesçe malum bir gazeteyi yaşatma çabası terör örgütüne açık destek 


anlamına gelmez mi? 


CHP Genel Başkanının bu sözleri resmen itiraf değil midir? 
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ЫВ Mahni Tamal 


FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmasına üzülen Kılıçdaroğlu, bununla da kalmadı. 


Kendisinin özel talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri Zaman Gazetesi'nin binasına destek ziyaretinde bulundular. 


5 Mart 2016 tarihinde cagdasses.com internet sitesin de yer 
verdiği haber “CHP'li vekiller Zaman Gazetesi'nde” başlığı ile yayınlandı. Haberin içeriği şu şekildeydi: 


“CHP milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu’nun talimatıyla, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kayyum atanan Zaman Gazetesi'ne gitti. 


Yenibosna'da Feza Gazetecilik A.Ş.'nin bulunduğu binaya giden CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Selina Doğan ve Barış Yarkadaş, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici ile görüşecek bilgi aldı. 


CHP'li vekillerin binada bulunduğu sırada kayyum, polisler eşliğinde binaya girdi. 
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da 


Zaman'ın Ankara Bürosu'na giderek destek ziyaretinde bulundu.” 


CHP-FETO işbirliği ve Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere olan özel sempatisini ispatlayacak nitelikte bir başka gelişme; FE-TO’niin medya camiasındaki bazı isimlerinin CHP Genel Merkezi'nin Ziyaret etmesiydi. 


FETÖ'cülerin yalan ve iftiralarla dolu algı operasyonlarına aracı olacak yeni gazetelerine destek için koşa koşa Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeleri ise gerçekten çok manidardı. 
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FETÖ CHP genel merkezinde! 


FETö MEDYASI 
CHP GENEL 
MERKEZİNDE! 


PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye verdiği destek nedeniyle şehit cenazelerinde yuhalanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi"nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya uzantısını kabul etti, Yıllardır şikayet ettiği FETÖ kumpası iftira davalarından tek kelime bahsetmeyen Kılıçdaroğlu, Fetullahçı çeteye verdiği desteği açıklamaktan çekinmedi 


FETÖNÜN KUMPASLARINDAN TEK KELİME BAHSETMEDİ! 

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Lideri, parti olarak seçime hazır olduklarını ve seçim yapılması durumunda 1 Kasım'a göre tablonun değişeceğini iddia etti. Yıllardır Balyoz ve Ergenekon davalarındaki kumpastan şikayetçi olan Kılıçdaroğlu, kumpasın medya ayağında yeralan gazetecilere tek kelime söylemedi 


21 Haziran 2016 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanan 
“FETÖ CHP GENEL MERKEZİNDE” başlıklı haberin detaylarına bakacak olursak: 


“PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye verdiği destek nedeniyle şehit cenazelerinde yuhalanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya uzantısını kabul etti. Yıllardır şikayet ettiği FETÖ kumpası iftira davalarından tek kelime bahsetmeyen Kılıçdaroğlu, Fetullahçı çeteye verdiği desteği açıklamaktan çekinmedi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeni yayın organı “Yarına Bakış'ı partisinin genel merkezinde konuk etti.. 


FETÖ'NÜN KUMPASLARINDAN 
TEK KELİME BAHSETMEDİ! 


Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CAP lideri, parti 
olarak seçime hazır olduklarını ve seçim yapılması durumunda 1 
Kasım'a göre tablonun değişeceğini iddia etti. Yıllardır Balyoz ve Ergenekon davalarındaki kumpastan şikayetçi olan Kılıçdaroğlu, kumpasın medya ayağında yer alan gazetecilere tek kelime söylemedi.” 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye olan sempatisini gösteren haberler sadece bu paylaştıklarımızla sınırlı değil. 

Ordumuzun içerisine sızmış FETÖ mensubu hainlerin 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası CNN Türk televizyonunda Ahmet Hakan'ın sunduğu bir programa katılan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü yayın organlarının kapatılması ile ilgili rahatsızlığını dile getirdi. 
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Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sevgisi! 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasına tepki gösterdi. 


Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda FETÖ'nün kapatilan yayın organlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı 

“NİYE KAPATIYORSUNUZ KARDEŞİM” 

Terör örgütünün televizyon kanallarının kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "niye kapatıyorsun kardeşim” dedi. 


“O TELEVİZYONLARDA TARAFSIZ PEK ÇOK KİŞİ HABER VE PROGRAM YAPIYORDU" 

Ahmet Hakan'ın "örgütün yayın organı mı olsun, 15 Temmuz darbesini yapan adamların...” 
şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu, “hayır, hayır efendim. Şimdi bakın, o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum.” ifadelerini kullandı 


tepeye tak vim co, irigencel(201 60901 liedaraglunun-eto-sevgla 


19 Eylül 2016 tarihinde Takvim Gazetesi'nin internet sitesinde “KILICDAROGLU’NUN FETÖ SEVGİSİ” başlığı ile yer alan bu söyleşide; Kılıçdaroğlu FETÖ yayın organlarının kapatılması ile ilgili rahatsızlığını bakın hangi ifadelerle dile getirmiş: 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasına tepki gösterdi. 


Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda FETÖ' nün kapatılan yayın organlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. 


Terör örgütünün televizyon kanallarının kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Niye kapatıyorsun kardeşim!” dedi. 


Ahmet Hakan'ın “Örgütün yayın organı mı olsun, 15 Temmuz darbesini yapan adamların...” şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu, “Hayır, hayır efendim. Şimdi bakın, o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum.” ifadelerini kullandı.” 


Yani Kılıçdaroğlu'na göre o televizyon kanalına pek çok kişinin (en çokta kendi çıkıyor) çıkmış olması, televizyon kanalının terör propagandası yapmasını meşru hale getiriyordu. Yarabbi! 
Bu ne çarpık bir düşünce tarzı? 
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5 "Onlar Mustafa Kemal'in meydanindalar..." 


5 — NAZLIILICAKVE 
AHMET ALTAN DA - 
CHP MİTİNGİNDEYDİ 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gelen, Darbe MANA yapan, tarp dte gerçek ayirmak ate yeee de karya” boo 


İşte bir güzel örnek daha... 


Hatırlarsanız; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlardan rahatsız olmuş; bu tepkisini dile getirmek için ise “Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz? mitingleri düzenleyeceğini duyurmuştu. 


Devlet, hakimiyle, savcısıyla, askeriyle, polisiyle ülkemizi bölmeye çalışanlara karşı top yekün bir mücadeleye girişiyor; Kılıçdaroğlu bundan rahatsız olup “Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz' mitingi düzenliyor. 


Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? 


Peki Kılıçdaroğlu bu mitingde ne yaptı? FETÖ propagandası yaptıkları için tutuklu bulunan sözde gazetecilerin isimlerini tek tek okuyarak onlara sahip çıktı. 


Odatv sitesinin 3 Aralık 2016 tarihli “Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan da CHP mitingindeydi” haberinin detaylarını birlikte okuyalım. 


“Kılıçdaroğlu Adana'daki mitingde tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının yanı sıra tutuklu olan Cemaat yazarlarının isimlerini de anons etti. Mitinge katılan vatandaşlar, ismi okunan Cemaat yazarları için “burada” diye karşılık verdi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da düzenlenen “Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz? mitinginde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Cemaat yazarlarından gazeteci Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu tutuklu gazeteciler için, “Onlar şu anda hapiste, ama onlar aynı zamanda Adana meydanında, yüreklilerin bulunduğu meydanda, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan meydanda, Mustafa Kemal'in meydanında onlar şimdi.” ifadelerini kullandı.” 
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ik, TANJU ÖZCAN BOLU MV. ty  & Takipet 


Yeter artık...sabır sabır...bir yere kadar...ben ATATURK ün kurduğu gibi bir CHP istiyorum...oraya buraya savrulan değil... 


1265 225 RHE IS 2O bs 


ik, TANJU ÖZCAN BOLU MV. Ху S$ Takipet 


Adana mitinginde Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan gibi Ergenekon-Balyoz süreçlerin savunucusu 
FETÖ cülerin isimlerinin anılması kabul edilemez!! 


1207 105 BOSS SANE 


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, paralel bir devlet yapılanması kurmak suretiyle kendilerinden olmayan milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden, 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımızın şehit, binlerce kardeşimizin gazi olmasına sebep olan FETÖ'cü hainlere destek vermesi bizler gibi CHP tabanındaki birçok sağduyulu insanı da rahatsız etti. 


CHP tabanının sesine kulak veren, vicdanını menfaatlerinin üzerinde tutan bir isim; CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'nin getirildiği noktayı çok sert ifadelerle eleştirenlerden birisiydi. Twitter üzerinde kendisini kutlamıştım, bu vesile ile kendisini bu sağduyulu dik duruşundan dolayı tekrar tebrik ediyorum. 


Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü gazetecilere sahip çıkması CHP tabanını rahatsız etmiş olsa da, Kılıçdaroğlu dedigim dedik çaldığım düdük alışkanlığından vazgeçmedi. Ne var ki aradan birkaç ay geçtikten sonra FETO’den tutuklanan sözde gazetecilerin serbest bırakılması gerektiği kanaatini bu sefer partisinin grup toplantısında yeniden ifade etti. 
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“ÖZGÜRCE YAZI YAZMALARINI İSTİYORUZ” 


Hap Биет bütüm köpe yatların belim insanin ötgürce petr yatmafermy (ajot Вы bizm беето#ззбз petenegmed O apdam ЧО gördir eunturtyetin yararlar unafuu onlar Bir an Önce мараб corarvindes yen açık çozsevine dönmelerini fetyeres. Шеш Türkiye уш anda yan açık сазове," 


7 Şubat 2016 tarihinde ensonhaber.com haber sitesinde “CHP, 
FETÖ'DEN TUTUKLANAN GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK 
İSTİYOR” başlığı ile yer alan haberin detayları şu şekilde: 


Kemal Kılıçdaroğlu; FETÖ soruşturmasında tutuklanan Atilla Taş, Nazlı Ilicak ve Ali Bulaç gibi isimlerin derhal serbest kalmasını istedi. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 


CHP Lideri, konuşmasında FETÖ soruşturmalarında tutuklanan isimleri hatırlattı ve hepsinin bir an önce serbest kalması gerektiğini söyledi. 


“ATİLLA TAŞ, NAZLI ILICAK, ALİ BULAÇ, 
ALTAN KARDEŞLER...” 


Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; “Şu sorunun cevabını almış degiliz. Gözaltına aldınız tutukladınız, 100 gündür iddianame yok. 
Nasıl bir adalet bu? Belli ki bir yerden ‘olur’ bekliyorlar, onun üzerine iddianame hazırlayacaklar. Veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Onun onurunu bilinçli taşıyın. Herkes yargılanabilir ama geç gelen adalet, en büyük adaletsizliktir. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste? 


“ÖZGÜRCE YAZI YAZMALARINI İSTİYORUZ” 


Hep birlikte bütün köşe yazılarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik gelenegimizdir. O açıdan 100 gündür Cumhuriyet'in yazarları tutuklu, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevidir.” 
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i. Melih GÖKÇEK 


ESKİ CHP'LİLER DE 
“YENİ CHP”DEN 
RAHATSIZ! 


Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olması ile birlikte FE-TÖ'cüler, CHP'nin içinde adeta cirit atar hale geldiler. Zaten Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyalarında sık sık kullandığı söylem de ‘Yeni CHP’ değil miydi? Zaman geçtikçe daha iyi anlıyoruz ki; Kılıçdaroğlu'nun ‘Yeni CHP'si, eski ulusalcı çizgisinden neredeyse tamamen uzaklaşmış, ciddi olarak FETÖ'nün her türlü telkinine açık hale gelmiştir. 


Öyle ki; CHP'nin gitgide özünden uzaklaşarak, başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerinin adeta bayraktarlığını yapıyor 


olması, eski CHP'lileri inanılmaz bir şekilde rahatsız etti. 


Birgül Ayman Güler, uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış bir kadın siyasetçi. Ulusalcı çizgisi ile bilinen Güler, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yakınlaşmasını yüksek sesle ilk ifade edenler- den. Birgül Ayman Güler, katıldığı bir toplantıda, Mehmet Bekaroğlu'nun kadın kontenjanından parti yönetimine girmesini 


eleştirmesinin yanı sıra, çok önemli tespitlerde bulundu. 
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i. Melih GÖKÇEK 


15 Aralık 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin “CHP'Lİ 
VEKİL: CHP CEMAAT İLE İTTİFAK YAPTI” başlığı ile yer alan haberde Birgül Ayman Güler'in şu ifadelerine yer verildi: 


“Çok zor ama uygulamalar çok önemli. Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi’yle yürüdüğünü hepimiz gördük. 


Ömrü boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiçbir ilişkisi olmamış bir kişi, bir anda, bir anda hiçbir evveliyatı olmaksızın partinin genel başkanı tarafından davet edilmiş, parti meclisi üyesi yapılmak istenmiş. Partililer buna tepki gösterecek, o kadar iyi bilinmiş ki kadın kotasından seçimi gerçekleştirilmiş bir kişi. 
Cinsiyet kotası da uygulanıyor biz de, o kadın içindir. Erkekler için değil, bunu cümle alem bilir. Delegeden onay almadığı halde kadın kotasından parti meclisine yani tüzüğe ve kurultaya karşı hile yoluyla ve oradan da partinin kaptan köşküne genel başkan yardımcısı olarak oturtulmuş bir kişidir ki “Ulusalcılar, istifa eder giderse hiç fena olmaz.” O, sandı ki “ulusalcı” dediği bir milletvekili, 3 il başkanı falan. Oysa onun ‘ulusalcı’ dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milyon üyesi, 10 milyonun üstündeki seçmendir.” 


Güler, açıklamaların sözde kalmadığını dile getirerek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Anayasa'dan Türk vatandaşlığını çıkarmak için çalışan kesime karşı son derece önemli mücadele sergileyen Süheyl Batum'un partiden ihraç edildiğini söyledi. 


Bunun son derece önemli olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti: “Neden? Parti, ‘Mehmet Bekaroğlu tarafından yönlendirilmektedir’ gerçeğini gösterdiği için... ‘Ulusalcilar istifa etsin” dedi. Baktı, ulusalcılar istifa etmiyor, ulusalcıları ihraca başladı. 
Ben böyle yorumluyorum gördüğüm şeyi. Bu, önemli bir problem alanı haline geldi, bir dizi problemin sonucu olarak elbette.” 


Güler, şu anda CHP'nin ADP ile dirsek teması içinde yürüdüğünü, bunun da önemli bir problem olduğunu iddia etti. 
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Birgül Ayman Güler'in bu çıkışı o günlerde gündeme oturmuş ve çok tartışılmıştı. 


Aynı günlerde bir diğer önemli açıklama ise yine eski bir CHP'li olan Şahin Mengü'den geldi 


Daha önce CHP içerisinde birçok aktif görevde bulunmuş olan Şahin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun döneminde CHP'nin yaşadığı eksen kaymasından rahatsızlık duyanlardan birisi. Şüphesiz rahatsızlığını dile getirdiği açıklaması hala zihinlerimizde. 


O NON тї тєл А» GÜLENE MEC VOR 


OPR IRENE тту" Ет GİZEM ма. EVOL ві Ware 


та Hergül yaman Güne m Vw 
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17 Aralık 2014 tarihinde haber7.com sitesine yaptığı açıklamalarda “CHP'de Fetullah Gülen hayranı vekiller var.” diyen Şahin Mengü'nün diğer açıklamaları ise şöyle: 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yanlışı 10 
Ağustos'a yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oldu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğunu açıklamasından sonra gerek CHP gerekse MHP'nin genel başkanlarının kendilerinin aday olmaları gerekiyor. 


Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ortak adayın Fetullah Gülen'e yakın olup olamadığını da bilmiyorum çünkü adamı tanımıyorum. 


Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç ilgilendirmeyen bir konuda, cemaat ile siyasi iktidarın kapışmasında CHP'nin biz mazlumun yanındayız, açıklama yapması akıl tutulmasıdır. Düne kadar insanları haksız, hukuksuz yere hapse atmış insanlara sahip çıkmasını, basına yapılan baskıyı bundan ayrı tutuyorum, bana kimse izah edemez. Eğer bu ülkede hakim, savcı ve polisler bile egemenlik içerisindeyse onlar bu işin mazlumu değildir. 


CHP'nin iktidara gelmesi için cemaatle ya da bir başka organla işbirliği yapmasına gerek yok. Yani CHP'nin Fetullah Gülen'e ihtiyacı yok. Eğer CHP iktidara gelmek istiyorsa kendi programını doğru ve net bir şekilde halka anlatmalıdır. Sadece sözle muhalefet yapılmaz. 


CHP'nin içerisinde Fetullah Gülen'e methiye dizen milletvekilleri var. Bu milletvekillerini ben getirmedim Sayın Kılıçdaroğlu getirdi. Bunu kendisi de biliyor. Halkta umut sağlayacak projeler üretemiyorsan iktidarı hedefleyemezsin. CHP’nin ne Fetullah Gülen cemaatinden ne de başka cemaatten medet ummaması gerekiyor.” 
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i. Melih GÖKÇEK 


Bakınız burada önemli bir noktayı da sizlere hatırlatmak isterim. CHP içerisinde FETÖ yapılanmasını dile getiren başta bu iki milletvekili olmak üzere diğer pek çok isim CHP'den ya ihraç edildi ya da bir şekilde uzaklaştırıldı. 


FETÖ vücuda girdikten sonra hızla yayılan kanser hücresi gibidir. CHP içerisinde kendilerine en ufak tehdit oluşturabilecek kim varsa, ya bir şekilde etkileri altına almış ya da partiden uzak- 


laştırmışlardır. 


Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı ile oluşan 


“Yeni CHP'ye, baştan aşağı FETÖ bulaşmış veya bulaştırılmıştır. 


Ve Yalçın Küçük... Solcu ve muhalif kimliği ile bilinen araştırmacı gazeteci. Onlarca kitabı, gazetelerde yayınlanan makaleleri ile solcu kesimin çokça rağbet gösterdiği bir isim. Ergenekon davası sanığı olduğu için 5 yıl hapis yatan Yalçın Küçük de ‘Yeni CHP'den rahatsız olanlardan. 


Yalçın Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan CHP'de ki olaganüstü değişimi ve partideki FETÖ etkisini çok net ifadelerle dile getirdi. Hatta “Yeni CHP’ yi doğrudan Gülen'in yönettiğini söyledi. 
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5 Ekim 2015 tarihinde odatv.com sitesinden Okan İrtem ve Deniz Hakan'a röportaj veren Yalçın Küçük'ün, FETÖ'nün CHP içerisinde çok güçlü olduğunu gerekirse yeni bir grup oluşturabilecek kadar FETÖ sempatizanı milletvekilinin olduğunu ifade etmesi oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus. 


Oda TV’de “Yalçın Küçük: Fetullah Gülen CHP'nin eş başkanıdır!” başlığı ile yayınlanan röportajın FETÖ ve CHP ilişkisi ile ilgili kısımlarına bakalım. 


“Okan İrtem: Konuyu biraz değiştireceğim ama, Yalçın Hocam, konuşmamızın başlarında. Kılıçdaroğlu CHP'de Gülen grubu mu kurduruyor, diye sordunuz. Ben de o soruyu size sorsam? Sizce kurduruyor mu? 


Yalçın Küçük: Benim görebildiğim, herkesin görebildiği, Fetullah Gülen'in şu anda CHP'de bir grup kurabilecek kadar güçlü olduğudur. İstemeyebilir, aman ne grup kuracağım, hepsi benim adamım, diyebilir, onu bilemem. Ama insanların artık her gün sokakta konuştukları doğru ise, bir grubu var. Bir adam var, Mahmut, soyadı neydi unuttum. 


O.İ.: Mahmut Tanal’t mı diyorsunuz? 


Y.K.: Evet, o var, insanların konuştuklarını söylüyorum, Eren Erdem'in adı geçiyor, sonra Barış Yarkadaş, hiç zannetmezdim, onun da şimdi Fetullah'a yakın olduğu söyleniyor. 
Mahmut Tanal biz hapisteydik, gelirdi, orada dururdu, bir tek gün bizim lehimize bir şey yapmadı. 

O.İ: Silivri'de güvenlik barikatından atlarken ayağını kırdığı söylenmişti. 


Y.K: Hiçbir şey yapmadı. Bir Fetullahçı, savcılığa ya da hakime düştü mü yırtıyor kendisini. Bundan aylar yıllar önce, CAP'de milletvekili ağaları var, diyordum. 
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Milletvekili ağasıdırlar. Gürsel Tekin bir ağadır. Ayata diye bir çocuk vardır, ağadır, hiçbir şey bilmez. Bilim kurulu bilmem ne başkanıdır, hükümet işine girmez, öbür işe girmez, hiçbir işe girmez, orada oturur. Tavla biliyor mu, bilmiyorum, öyle bir adam. Milletvekili ağasıdır, kendi yetmiyormuş gibi, Bursa'dan getirdiği adamı biliyoruz. Bursa'da o adamın yerine kiminle olacağını da biliyoruz. Bizim gücümüz ne, biz bunları söylüyoruz. 


CHP'nin Ardahan vekil adayı kim, biliyor musunuz? 
Deniz Hakan: Eski Musul Başkonsolosu. 


Y.K: Kimin adamı o, Tayyip Erdoğan ile eş başkan Fetullah Gülen'in beraber olduğu zamanda Musul Başkonsolosu. “Teslim ol Işid'e” denildi, teslim oldu; sonra ne oldu, çıktı. Sonra ne yaptılar, bakın, konsolosluktan çıktı. Konsolostuktan bir adam büyükelçi olmaz. Evvela müsteşar muavini olacak, müsteşar olacak, başka işler yapacak, büyükelçi yaptılar. Anlaşılan o sırada bunun Fetullahçı olduğunu anladılar, atacaklar, bir şey yapacaklar, CHP gitti bunu öptü, ne parti! Bu adam başvuru dosyasını verirken, imzalarken, yanında kim vardı? Yanında eş başkan Fetullah Gülen'in memuru Gürsel Tekin vardı, Gürsel Tekin aldı götürdü, siz ne biçim partisiniz? Hani ilkokula çocuk kaydolur, annesi babası elinden tutar götürür, Gürsel Tekin de öyle götürdü. Bir bayram gibi. Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Işid'e 47-48 kişiyi teslim eden bir adamı... Sonra da pazarlıkla falan bıraktı Işid. 
Bunu yapan bir adamı aday yaptılar. 
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O.İ.: Yalçın Hocam, siz Eren Erdem ve Barış Yarkadaş dediniz. Yakın zamanda CHP, Nokta ve Zaman'ı ziyaret etti. Basın özgürlüğü için dediler. Ancak bu konuda tek sorun yaşayanlar, Fetullah'a yakınlığıyla bilinen yayın organları değil herhalde. 
Sanıyorum Nokta'ya yapılan ziyarette Enis Berberoğlu, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş vardı. Zaman'a yapılanda da gene Eren 


Erdem ile Enis Berberoğlu. Çok ilginç... 


Y.K: Enis benim sevdiğim bir insan, ama şu anda Fetullah'a yakın olduğunu söylüyorlar, Enis Berberoğlu sıkılmıyor, yaptığın işlerden sıkıl. Sonra ben de sadece bunlara bakmıyorum, Enis Berberoğlu birden, sanki Hürriyet Gazetesi'nde yazı yazan bir adammış gibi, yazı yazan bir adam değildir Enis Berberoğlu, birdenbire Sözcü'ye gitti, yazar oldu. Bu bana ilginç gelir, benim kafam farklı çalışır. Nasıl çalışır benim kafam. Bu ne biçim gazete; birazcık devlette çalışmış adamları yazar yapıyordun, Yekta'yı, diğerlerini... Bir tek Mehmet Türker var, çok beğendigim, onu ayırıyorum. Birden baktım, ne oldu, Bekir Coşkun geldi, nereden geldi, Hürriyetten geldi. Bir baktım, Emin geldi, nereden, Hürriyet'ten. Bir baktım, Soner geldi, nereden geldi, Hürriyet'ten. Bir baktık, Yılmaz geldi, nereden geldi, Hürriyet'ten. Bir baktık, Saygı geldi, nereden geldi, Hürriyet'ten. Oyun oynar gibi, burası depo mu, burası Aydın Doğan'ın deposu mu; “Hışşt, hadi git, Tayyip Bey çok kızdı bana, sana da kızıyor, senin yüzünden Tayyip Bey'den laf alıyorum, hadi, daha da fazla verecek.” anlaşılan öyle bir yer. Başka hiç yok, başka bir tek adam yok, benim kafam öyle çalışıyor. En sonunda, yıllarca Hürriyet'te bir tek yazı yazmamış adamı aldılar, oraya götürdüler, gazeteci oldu. 
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Meğer orası hem depo, hem bekleme istasyonuymuş, milletvekili olacakmış, benim söylediğim bu kadardır. Ve her şeyleri beraber. 
Alkışla başladılar, bu ikisi, Rahmi Turan ile Ertuğrul Özkök, Kılıçdaroğlu ne yaparsa alkışlıyor. 


Kılıçdaroğlu herhalde Kürtler'e özendi diyorum. CHP'de iki tane eş başkan var, biri Aydın Doğan'dır, diğeri de Fetullah Gülen'dir. İki eş başkanı var, biri sanki Demirtaş rolünde, Aydın Doğan'dır; onun yerinde demek istiyorum. Öbürü sanki Figen Hanım rolünde, Fetullah Gülen'dir. Şimdi yeni kitabımda göreceksiniz, Gürsel Tekin ne diyor? Gürsel Tekin'e sormuşlar, “Sen niye merkez komitesine girmek istiyorsun? İl başkanlığı çok iyi, yetmez mi sana, orada ne işin var?” demişler. 


Tekin de, “Yok demiş, siz bilmiyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu’nu, o karar veremez, hiçbir karar veremez, ben yanında olmalıyım.” Zaten dediği doğru, tam genel başkan olacak bir adam, onun da hiçbir diploması olmadığı için genel başkanlığa en müsait adam Gürsel Tekin'dir. Hem Aydın Doğan'ın adamıdır, hem Fetullah Gülen'in destekçisidir. Bu çok açıktır. 


Ben de, Ankara'dan milletvekili oldu, Aylin diye bir kızcağız var, aa ne iyi falan diyordum. CHP'nin yöneticileri “Bırak bunları, nesi iyi diyorsunuz,” dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki sözü geçen bütün adamlarına, aday yoklamasında Aylin'i milletvekili yapın diyormuş. Bir de şu söyleniyor, ne Aylin'i bilir Kılıçdaroğlu, ne başka bir şeyi. Aydın Doğan ile Koç söylemiş. 
Koç'un söylemesine gerek, Koç bunları küçük görür, Koç, Aydın Doğan'a söyler, ortaktırlar zaten, görüyorsunuz, artık CHP böyle düşünüyor. Şu anda, biz bazı işaretler yaptık, listelerinin hepsine bakmadım. Kılıçdaroğlu bir de çok Mit'çi almış görünüyor. 


Adlarını vermiyorum, gerektiği zaman söylerim.” 
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Tekin de, “Yok demiş, siz bilmiyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu’nu, o karar veremez, hiçbir karar veremez, ben yanında olmalıyım.” Zaten dediği doğru, tam genel başkan olacak bir adam, onun da hiçbir diploması olmadığı için genel başkanlığa en müsait adam Gürsel Tekin'dir. Hem Aydın Doğan'ın adamıdır, 


hem Fetullah Gülen'in destekçisidir. Bu çok açıktır. 


Ben de, Ankara'dan milletvekili oldu, Aylin diye bir kızcağız var, aa ne iyi falan diyordum. CHP'nin yöneticileri “Bırak bunları, nesi iyi diyorsunuz,” dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki sözü geçen bütün adamlarına, aday yoklamasında Aylin'i milletvekili yapın diyormuş. Bir de şu söyleniyor, ne Aylin'i bilir Kılıçdaroğlu, ne başka bir şeyi. Aydın Doğan ile Koç söylemiş. 
Koç'un söylemesine gerek, Koç bunları küçük görür, Koç, Aydın Doğan'a söyler, ortaktırlar zaten, görüyorsunuz, artık CAP böyle düşünüyor. Şu anda, biz bazı işaretler yaptık, listelerinin hepsine bakmadım. Kılıçdaroğlu bir de çok Mit'çi almış görünüyor. 


Adlarını vermiyorum, gerektiği zaman söylerim.” 
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Görüyorsunuz; FETÖ ile CHP'nin nasıl iş birliği içerisinde olduğunu, FETÖ'cülerin CHP'yi nasıl ele geçirdiğini Yalçın Küçük tespit etmiş ve anlatmış. Belki bu tespitleri doğrudan biz söylesek bu kadar anlamlı olmayacak ama Yalçın Küçük gibi mu- 


halif bir ismin bu gerçekleri söylemesi gerçekten önemli. 


Tabii bu tespitleri yaptığı röportajın yayınlanması CHP içerisindeki kripto FETÖ'cüleri de oldukça rahatsız etmiş olacak ki; kendisi ile birlikte diğer Ergenekon Kumpas Davası sanıkları ile ilgili karalama kampanyaları başlatıldı. Bu karalamaların altında kalmayan Yalçın Küçük, CHP içerisinde ki FETÖ'cüler hakkında 


yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. 


Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre Yalçın Küçük, CHP'li bazı milletvekilleri için bu sefer “Fetullah 


Gülen'in Askerleri” ifadesini kullandı 


Yalçın Küçük'ün diğer konularda ki fikirlerinin pek çoğuna katılmam mümkün değil. Ancak bazı doğrular vardır ki; vicdanı ile hareket eden hiç kimse kolay kolay inkâr edemez. CHP'nin FETÖ'nün emrine amade bir siyasi parti haline geldiğini söyle- 


yen Yalçın Küçük tam anlamıyla doğruları ifade etmektedir. 
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YALÇIN KÜÇÜK: CHP'Yİ GÜLEN YÖNETİYOR 


2.41.0014 MAMA 


Ergenekon davasından Silivri Ceraevinde $ yıl yatan Prof. Yalçın Küçük, FETÖ'nün CHP'yi ele geçirdiğini söyleği CUP Мех Bary 


Yı fin “Py batak агт T эё * mbianna samanı verdiği Moet. Yalçın Küçük'e yard eer 


“TEKİN ARSA ALIM, ARSA SATAR” 

lamir ve ишлеб de yapan бе seçenlerin “tartıymakı" oldağumu ve o seçimlerin incelenmesi gerektiğini iális eden Yalçın Küçük, "У аде yür aklı Чеди. Yide vite değil, олде elli bile almamıylardı. Du umd veni, be oy verenler küm? Şimdiye kadar CHP'de bu yoktu” dodi Barry Yarkadaş'ın bir dinen kendi у маљ ay nimadığım sI even Küçük, "Du çocuk 2007 ye kadar hmm yanımdan yy nlmaadı. Evime de geld, öbür tarafa ёа geldi Нала Gürsel Теле beraber Hasan Пафхг'уз anlatılar, tang Yarkadaş'a Görsel Tekin'in паднал diyorlar. Güreşi Tekin arsa alır, arsa waar Vemodar adamın, Hibe tahol е yel” iadelerin Аа аад 


İ. Melih GÖKÇEK 


31 Aralık 2015 tarihinde “Yalçın Küçük: CHP'yi Gülen Yönetiyor” başlığı ile yayınlanan habere bir göz atalım isterseniz: 


“Ergenekon davasından Silivri Cezaevi'nde 5 yıl yatan Prof. 
Yalçın Küçük, FETO’ niin CHP'yi ele geçirdiğini söyledi. 


CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın “Ergenekon tutukluları- nın Tayyip Erdoğan'la anlaştığı” iddiasına, ismini verdiği Prof. 
Yalçın Küçük'ten yanıt geldi. 5 yıl hapis yatan Küçük, Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin “CHP içindeki Fetullah Gülen'in askerleri” olduğunu ileri sürdü. 


“Fetullah GÜLEN'İN ASKERLERİ” 


Küçük şunları söyledi: “Özellikle son ve çok enteresan seçimlerden sonra CHP içinde bir Fetullah grubu oldu. Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer, bunları Fetullah Gülen'in askeri olarak söyledim. Birkaç kişi daha var, isimlerini ağzıma almak istemiyorum. Burada gördüğünüz insanlar, bunlar Fetullah Gülen'in askerleridir. Bunun için buraya gelmişlerdir. Bunlar bilinmeyen adamlardır. Bir şekilde gelmişlerdir. Bunlar Fetullah Gülen'in CHP içindeki mangasıdır. Onbaşı ise Gürsel Tekin’dir. CHP içinde Fetullah Gülen'in çavuşu, Kemal Kılıçdaroğlu adında birisi.” 


“TEKİN ARSA ALIR, ARSA SATAR” 


İzmir ve İstanbul'da yapılan ön seçimlerin ‘tartışmalı’ oldugunu ve o seçimlerin incelenmesi gerektiğini iddia eden Yalçın Küçük, “Yüzde yüz aldı dediler. Yüzde yüz değil, yüzde elli bile almamışlardı. Bu usul yeni, bu oy verenler kim? Şimdiye kadar CHP'de bu yoktu.” dedi. 


Barış Yarkadaş'ın bir dönem kendi yanından ayrılmadığını söyleyen Küçük, “Bu çocuk 2007'ye kadar benim yanımdan ayrılmazdı. Evime de geldi, öbür tarafa da geldi. Bana Gürsel Tekin'le beraber Hasan Dağcı'yı anlattılar. Barış Yarkadaş'a Gürsel Tekin'in tahsildarı diyorlar. Gürsel Tekin arsa alır, arsa satar. Veznedar adammış. Hiçbir tahsili de yoktur.” ifadelerini 


kullandı.” 
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İ. Melih GÖKÇEK 


FETO ILE MUCADELE 
KOMISYONUNDA 
GÖREVLİ 
FETO SEMPATİZANI 
CHP'LİLER 


Biliyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından birkaç hafta önce partisinden 6 kişilik bir heyetle Amerika'ya gitti. Bu geziden kısa süre önce Grup Başkan Vekilliği görevinden alınan Emine Ülker Tarhan'ın da katılması istenmiş fakat Emine Ülker Tarhan bu teklifi reddetmişti. 


Odatv.com sitesi yazarlarından Mümtaz İdil, kaleme aldığı 2 
Eylül 2016 tarihli köşe yazısında, Emine Ülker Tarhan'ın Amerika gezisinde ki heyette yer almak istemeyişinin hikayesine yer verdi. 


Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde ki heyetin Amerika gezisini incelemeden önce dilerseniz Mümtaz İdil'in, “Emine Ülker Tarhan o ABD gezisini neden reddetti?” başlıklı yazısını okuyalım. 


“Yanılmıyorsam 2014 yılının güz günleri... 


TBMM'nin Aşağı Ayrancı kapısına yakın bir tepede, çay ocağı- nın bahçesinde Emine Ülker Tarhan ile oturuyoruz. 


Emine Ülker Tarhan henüz partiden ayrılmamış, Gülen'e “korkaklar kapı arkasından siyaset yapar, ortaya çıkın” sözü üzerine CHP'de dışlanmış, sıkıntılı günler yaşamış, vebalı muamelesi görmüş ve grup başkan vekilliğinden genel başkanın talimatıyla alınmış durumda. Sonraları defalarca oturduğumuz o mekanda henüz ikinci ya da üçüncü buluşmamız. Yanımızda başka biri de yok. 
CHP'nin geleceği ile ilgili sohbet ediyoruz. İkimiz de sıkıntılıyız. O partisi için kaygılı ben ise her şeye kaygılıyım. 
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O aralar CHP heyetinin ABD'ye gitmesi tartışılıyor. Aklıma herkesin aklına gelen şey geldi: “Icazet almaya mı?” diye sordum refleksle. “Sanmıyorum.” dedi Ülker hanım. “Bazı görüşmeleri var. 
Benim de kendisiyle gitmemi istiyor, ama gitmeyeceğim.” Çok kararlı görünüyordu ve bunu ilerleyen saatlerde ve günlerde daha da iyi anlayacaktım. 


Konu siyasetten çok kişisel olarak ilgilendirmişti beni sanırım. 
“Daha önce ABD'ye gittiniz mi?”diye sordum. 


“Hayır.” dedi. Düşünceliydi. Bana cevap veriyordu, ama aklı başka yerdeydi. 

Tam o sırada telefon çaldı. Arayan partiden üst düzey bir yetkiliydi. 

Konuşma gözümün önünde şu şekilde cereyan etti: 


Hal hatır muhabbetinden sonra Ülker Hanım kesin bir dille “Hayır.” dedi. “Ben gelmeyi düşünmüyorum.” 


Karşı tarafın neden söz ettiğini bilmediğimden, yalnızca Ülker Hanım'ın yanıtlarını duyabiliyordum. 


Bir kez daha “Hayır.” dedi. “Ben öyle bir seyahatte bulunmak istemiyorum. Neden Genel Başkan benim üzerimde bu kadar ısrarcı? Birçok milletvekili var Amerika'ya gitmek için can atan. 
Onlardan biriyle gidebilir. Ben düşünmüyorum.” 


O zaman anladım ki, konu ABD seyahati... 


“Tamam.” dedi Ülker Hanım, “Bana biraz süre verin o zaman. 
Size akşam cevap veririm. Ama biliniz ki kararım değişmeyecek.” 


Telefonu kapattı. “ABD gezisi için arıyorlar. Genel Başkan benim de onlarla gitmem konusunda ısrar ediyormuş.” 


“Arayan kimdi?” diye sordum. 
“Faruk Loğoğlu...” 
“Peki ama neden gitmek istemiyorsunuz?” 


Ülker Hanım sustu. Bu soruya yanıt vermek istemediğini düşündüm. Ardından hiç sinirlenmeden, tane tane, “Neden ısrar ettiklerini tahmin ediyorum ama ben bir vitrin süsü değilim. Kimlerle görüşüleceğini bilmiyorum, birçok söylenti var ve ben bu oyunda rol almak istemiyorum.” 
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“Kimlerle görüşecekleri belli değil mi? Muhtemelen bellidir. 
Ne olmuş, siz de bu arada ABD'yi görmüş olursunuz.” 


Ne kadar sığ düşündüğümü Ülker Hanım'ın cevabıyla anladım. 


“Mümtaz Bey, ABD'yi görmek isteseydim, defalarca gidecek fırsatım oldu. Mesele ABD'yi görmek değil, mesele orada kimlerle görüşüleceği...” 


Anlamadım. “Görüşmeler şimdiden belli değil mi Ülker Hanım? Kimlerle görüşüleceği zaten programda vardır. Bunun bir sorun olacağını sanmıyorum.” 


Ülker Hanım sustu. Belli ki konuşmak istemiyordu bu konuda. 
Tam o sırada telefon bir kez daha çaldı. Konu yine aynıydı. Cevaplar da aynı. Net ve açık: “Gitmeyi düşünmüyorum. Benim yerime bir başkasını koyun listeye lütfen.” 


Bu kez arayan sanırım Faruk Loğoğlu değildi. Sormadım da kimin aradığını. Önemi de yoktu o andan sonra. Önemli olan Ülker Hanım'ın neden ısrarla gitmek istemeyişiydi. Grup Başkan Vekilliği görevinden alındığı için kendisine bir “ödül” sunulduğundan mı kuşkulanıyordu? Yoksa başka kuşkuları mı vardı? 


Sonradan öğrendiğime göre, aynı günün akşamı yine aramışlar cevap da yine aynı olmuş. Sonuçta gitmedi. CHP ekibi ABD yolculuguna Ülker Hanım olmadan çıktı. Loğoğlu da ekipteydi. O sıralarda Faruk Loğoğlu Zaman Gazetesi'nde yazıyordu, ama aklımın ucun- dan bile geçmezdi bağlantılar. 


Anlamamıştım Ülker Hanım'ın ısrarla gitmek istemeyişini, ama aradan bir yıldan biraz fazla süre geçmişti ki Birgül Ayman Güler, CHP'nin Fetullah Gülen cemaatiyle ilgisi olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Ortalık karıştı. 


O zaman anladım işte Ülker Hanım'ın neden ABD davetine 1srarla karşı çıktığını... Burnumun dibinde gerçekleşmese bu olaylar, benim de asla haberim olmayacaktı elbette.” 
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i. Melih GÖKÇEK 


Evet CHP'den bir heyet Amerika ziyaretinde bulunacaktı fakat program belli değildi. Planlayanlar ise tamamen FETÖ'cülerdi. 
Emine Ülker Tarhan'ın bu geziye ısrarla katılmasını isteyenlerin planı neydi bilinmez ama neyse ki Emine Ülker Tarhan buna müsaade etmemişti. Ancak belki de bunun bedeli olarak zaman sonra partisinden istifa etmek zorunda bırakıldı. 


Biz malum Amerika seyahatine geri dönelim. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Amerika'nın başkenti Washington'da çeşitli temaslarda bulunduktan sonra ki durağı gerçekten oldukça manidardı. 


Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika gezisinde FETÖ elebaşısı Gülen ile bizzat görüşmemişti ancak temsilcileri ile bir araya gelmişti. 


Hürriyet Gazetesi, 4 Aralık 2013 tarihinde bu gelişmeleri “Kılıçdaroğlu, Gülen'le bizzat görüşmedi ama...” gibi bir manidar başlıkla haberleştirdi. 


Washington Muhabiri Tolga Tanış'ın Hürriyet'te yer alan haberinin detayları şöyle: 


“Kılıçdaroğlu'nun Washington temaslarında en çok karşılaştığı sorulardan biri İsrail ile ilişkiler oldu. Pazartesi akşamı kentin en popüler restoranlarından Georgetown'daki Café Milano'da üç Amerikan Yahudi örgütünün temsilcisi ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden Alan Makovsky ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin düzelmesi gerektiğini savundu. Ancak salı günü Amerikan İlerleme Merkezi'nde (CAP) bir toplantıda Makovsky'nin Hamas'la ilgili sorularına da muhatap olan Kılıçdaroğlu, Hamas'a terör örgütü demekten kaçındı. Kılıçdaroğlu salı sabahı ise Fetullah Gülen Hareketi'nin ABD'deki çatı örgütlerinden Türk Amerikan Birliği (TAA) temsilcileriyle TAA'nın ofisinde buluştu ve beraber kahvaltı etti. 
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GÜLEN HAREKETİ İLE BULUŞMA 


Kılıçdaroğlu'nun Washington gezisinin en tartışmalı konularından biri de CHP Lideri'nin gezide Fetullah Gülen Hareketi'nin temsilcileriyle bir araya gelip gelmeyeceği konusuydu. Kılıçdaroğlu, Türk-Amerikan çatı örgütlerine ayırdığı pazar gününde Gülen'e yakın hiçbir örgütle görüşmedi. Ancak salı sabahı, TAA yöneticileriyle TAA'nın ofisinde buluştu ve beraber kahvaltı etti. 
Kılıçdaroğlu, bir gün önce Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmanın ardından kendisine Fetullah Gülen Hareketi'ni nasıl gördüğü yönünde sorulan bir soruya da cevap vermekten kaçındı. Üst düzey bir CHP yöneticisi Kılıçdaroğlu'nun soruya neden yanıt ver- 


mediği konusunda, “O soruyu es geçti.” demekle yetindi. 
TAA’DEN BASIN AÇIKLAMASI 


Kılıçdaroğlu ve Gülen Hareketi'ne yakın temsilcilerin gerçekleştirdikleri toplantının ardından, TAA da buluşmayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Tanışma ve sohbet toplantısı olarak nitelendirilen buluşmaya Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak, Grup Başkan Vekili Engin Altay ve milletvekilleri Aytun Çıray, Kamer Genç ve Aykan Erdemir'in katıldığı duyuruldu. 
TAA kanadını ise TAA Başkanı Faruk Taban ve çatı derneğe üye diğer kuruluşlardan Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu (MAFTAA) Başkanı Mahmut Yeter, Avrasya - Amerikalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı Kemal Öksüz, Türk - Amerikan İş Grubu (TABN) Başkanı Talha Saraç'ın dahil olduğu dernek yöneticilerinin temsil ettiği ifade edildi. 
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MUTLULUK DUYUYORUZ 


Kahvaltı sırasında TAA'in Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere ABD'de yaptıkları faaliyetler konusunda bilgi verdiği, Kılıçdaroğlu'nun ise partisinin dış politika vizyonunu, Türkiye'de farklı sosyal kesimleri kucaklama girişimleri ve Washington ziyaretine ilişkin göz- 


lemlerini aktardığı açıklandı. 


Çatısı altında ABD geneline yayılmış 240 dernek bulunduran TAA açıklamasında, “Şimdiye dek Türk siyasetinin önde gelen birçok ismi gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetini de misafir etmiş bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine, yoğun programları arasında kurumumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür 


ediyoruz.” denildi. 
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FETÖ'nün darbe girişimini araştıracak üyeler belli oldu 


20 Ağustos 2014 


TBMM'de kurulan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırma komisyonunda AK Parti'den 9, CHP'den 4, HDP ve MHP'den birer milletvekili yer alacak 


TEMM'de kurulan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve faali yetlerim araştırma komisyonunun üyeleri 


beleriend: 


TOMM Genel Kurulunda, Fetullah Terör Örgütü (FETO)/ PDY nin 15 Temmuz darbe girişimiyle bu tents: 


eken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 


drgütünün faaliyetlerinin Wien yönkriyie araştınlarak, atılması ye 


kurdan Meclis Arasın Komisyonuna yasi partilerin hiklirdiği simler oylanarak. kabul edildi 


Buna göre, komisyonu AK Pari'den Burdar Milletvckili Reşat Prick, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram Eskişehir Milletvekili Emine Nur Gönay, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, istanbul Milleşvekili Mihrimah Belma Satır, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal Manisa Milletwekili Selçuk Ovd İNetvekili Zekeriya Birkan, CHP den İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre. Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tannikelu ile İzmür Milletvekili Aytun Çıray, НОР Mardin 


Milletvekili Mithat Sancar ve MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan seçildi 


Başkanvekili Ayşe Nur £ 


başkar, b 


heekapılı, tatl karan alınması nedeniyle Araştırma Komisyonuna seçilen üyelerin 


skanvekili, sözcü ve katip seçimini yapmak için toplanacaklar yer, tarih ve tamin daha sonra ilar 


©\®!есер kaydetti 


тїр Гаги haberturk com gundem haber /] IRA? 46 fe tones cathe isimin Aaa uyeler beli сёй 


17-25 Aralık 2013 darbe girişimlerinin hemen öncesinde gerçekleşen bu manidar Amerika seyahatinde sonradan dikkatimizi 


çeken önemli bir husus daha var. 


Biliyorsunuz ülkemizi parçalamak suretiyle ele geçirmek isteyen üst aklın ve onun buradaki taşeronlarında birisi olan hain FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, TBMM'de bünyesinde bir araştırma komisyonu kuruldu. Her partiden milletvekilleri ile oluşan bu komisyonda, CHP 


dört milletvekili ile temsil ediliyor. 


Önemli olan nokta şu ki; FETÖ ile mücadele için kurulan bu komisyonda CHP'yi temsil eden isimlerden iki kişi var ki; bu kişiler aynı zamanda o malum Amerika gezisinde Kılıçdaroğlu'nun yanında, FETÖ'cülerle yapılan görüşmede yer alan isimlerden ikisi Hürriyet Gazetesi'nin verdiği habere göre Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray! 
Bu isimlerden hiçbiri Hürriyet Gazetesi'ni tekzip ederek “habe- 


riniz yanlış, benim ismimi buradan çıkartın.” demedi. 


Dikkat ediniz; darbenin sorumlularını bulmak üzere kurulan komisyonda CHP'yi temsil eden kişiler, Emine Ülker Tarhan'ın katılmak istemediği manidar Amerika gezisindeki heyette yer 


alan ve orada FETÖ temsilcileri ile görüşen kişiler. 


Komisyonda yer alan AK Partili üyelerin 17-25 Aralık sürecinden önceki beyanlarından dem vuran Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler, komisyonun çalışmalarını baltalarken aslında kendile- 


rini aklamaya, kabahatlerini saklamaya uğraşıyorlar. 


CHP ve FETÖ'NÜN 
ANKARA ADAYI 
MANSUR YAVAS 


2013 yılının son günleri... Gezi provokasyonuna en güzel cevabı veren Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyordu. Büyükşehirlerin belediye başkan adayları teker teker açıklanırken ülke iyiden iyiye seçim havasına girmişti. 17 Aralık sabahı, bu sefer devletin içine kendisini savcı, hâkim, polis olarak gizlemiş Fetullahçı teröristlerin, hükümete karşı yaptıkları gözaltı operasyonları yansıyordu haberlere. 


Operasyonun kılıfı “Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması” ama hedef yine aynıydı... Recep Tayyip Erdoğan ve Güçlenen Türkiye! Yerel Seçim öncesi AK Parti'yi yıpratmak ve mümkün olursa eğer İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde seçimleri kaybettirmek. 


Yine o günler ben AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, operasyonun yolsuzluk ve rüşvetle ilgili olmadığının, “cemaat” olarak bilinen terör yapılanmasının bu işin içinde olduğunun elbette farkındaydım. O dönem yaygın kanaat ise tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ise ihanet içerisinde olduğu idi. İşte bu tabana güveniyordum esasen. Sözüm ona cemaatin toplumdaki oy karşılığının rakamsal olarak ilk kez test edileceği seçimlerde; AK Parti için yapılacak en iyi şeyin 1 oy daha fazla kazandırabilmek olduğuna inandım hep. Sırtımızda taşıdığımız yumurta küfesinin önemini düşünüyor, seçmen bölünmesin diye çaba harcıyorduk. 


2014 seçimlerine kadar katıldığım her TV programında ve 
meydanlarda samimi tabana olan inancımı sürekli yineliyordum. 
Şöyle ifade ediyordum bu inancımı: 
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“Ben inanıyorum ki; o samimi cemaat tabanında olan insanlar bunca yapılan kara propagandaya karşılık sandığın başına gittiklerinde, vicdanları ile başbaşa kaldıklarında, ben bu kadar hizmete rağmen oy vermemezlik yapamam, diyecekler ve bize oy verecekler.” 


Ama öyle olmadı; akılları ile birlikte vicdanlarını da kiraya vermiş o uyuşmuş taban, yıllarca dindar kesime zulmetmiş bir partinin milliyetçi görünümlü adayına vermişlerdi oylarını. Allah'ın izniyle başaramadılar elbette. Adeta yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleden galip çıkan, hamd olsun, yine Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Melih Gökçek idi. 


Hatırlamışsınızdır; CHP'nin o milliyetçi, muhafazakar görünümlü adayı daha önce MHP'den Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış ve 2009 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş'tı. 


Yedi düvele karşı verilen bir mücadele derken abarttığımı lütfen düşünmeyin. Çünkü o dönem gerek FETÖ medyası gerekse merkez medya olarak ifade edilen büyük ulusal basın yayın organları Mansur Yavaş için ciddi propaganda faaliyeti içerisindeydiler. Seçim akşamı sandıkların açılmaya başlaması ile birlikte TV kanallarının büyük çoğunluğu sonuçları FETÖ'cü Cihan Haber Ajansı üzerinden izleyicilerle paylaşıyordu. 


O gece, Cihan Haber Ajansı'nın başındaki FETÖ'cüler öncelikle CHP'nin güçlü olduğu sandıklardan çıkan sonuçları servis ettiler. Böylelikle Mansur Yavaş'ın seçimi önde götürdüğü algısını oluşturmak istediler. Hâlbuki gerçek böyle değildi. Seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı'nın verilerinden takip edenler çok iyi hatırlayacaklardır ki; sandıklar açılmaya başladıktan itibaren bizi CHP'nin ardına hiç ama hiç düşmedik. 


FETÖ'cülerin seçim gecesi oluşturmak istedikleri “aslında bizim adayımız kazandı? algısına milletimiz kanmadı ama öyle ki kendi uydurdukları yalana, kendileri inandılar. 
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Yukarıdaki fotoğraf, seçim gecesi kesin sonuçlar henüz belli olmadan önce çekilmiş. Mansur Yavaş sonuçları takip ettiği seçim ofisindeki çalışma arkadaşlarıyla büyük bir sevinç içerisinde. 
Dedim ya, kendilerinin uydurduğu yalana sadece kendileri inandılar o gece. 


Ancak bu fotoğrafta dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir isim var. Mansur Yavaş'ın sağ tarafında ayakta duran, zafer yumruğunu havaya kaldırmış olan kişi. Mansur Yavaş'ın seçim koordinatörü, bir dönem AK Parti Çankırı Milletvekilliği de yapmış olan (2007-2011), Today's Zaman Gazetesi yazarı, FETÖ'cü Suat Kınıklıoğlu. 
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гс. SÖZCÜ 


İŞTE CEMAATİN DESTEKLEYECEĞİ 
ADAYLAR 


Başbakan Erdoğan'ın kullandığı üslup nedeniyle Gülen Cemaati ile AKP arasındaki 


bağlar bi koptu. Peki Cemaat ma ilde mas aie ve kimi destekleyecek? 


Cemaatin AKP'ye karşı destekleyeceği partiler arasında sadece CHP ve MHP yok, Saadet 


Partisi ile BBP de var. 
İddialara göre; 


Genel prensip olarak “AKP dışında en güçlü aday” prensibi ile hareket eden 


Fethullah Gülen Cemaati, Güneydoğu dışında geniş bir saha çalışması yaptı. AKP dışında en güçlü adayın hangi partiden olduğu belirlendi. Cemaatin oy vereceği adaylar, illere göre CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP'li olarak belirlendi. 

Yayınlanan listeye göre; cemaat CHP'den 27 il, MHP'den 37 il, Saadet Partisi'nden 5 
il, BBP'den ise sadece 1 ildeki adaya destek verecek. Bu tabloya bakıldığında Cemaat ile AKP arasındaki kavgadan en karlı çıkan partinin MHP olduğu da ortaya çıktı. 
iste İlil Fethullah Gülen cemaatinin destekleyeceği partiler ve adaylar: 


CHP 


İstanbul- Mustafa Sarıgül izmir- Aziz Kocaoğlu 

Antalya — Mustafa Akaydın 
Ardahan— METE ÖZDEMİR 
Artvin— EMİN ÖZGÜN 

Aydın — ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 
Bilecik —SUNGUR TURAN 
Bolu— MEHTAP ÖZCAN MISIRLIOĞLU 
Burdur — ALİ ORKUN ERCENGİZ 
Bursa — NECATİ ŞAHİN 
Çanakkale — ÜLGÜR GÖKHAN 
Çorum— KENAN NUHUT 


Denizli— KAZIM ARSLAN 

Edirne— RECEP GÜRKAN 
Eskişehir — YILMAZ BÜYÜKERŞEN 
Giresun—KERİM AKSU 

Hatay—LÜTFÜ SAVAŞ 

Kirklareli- MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 
Muğla – OSMAN GÜRÜN 


Ordu— SEYİTTORUN 

Sinop — BAKİ ERGÜL 

Tekirdağ—KADİR ALBAYRAK 

Trabzon— MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU 
Tunceli— HIZIR BAHTİYAR AYTAÇ 

Yalova — VEFA SALMAN 

Zonguldak- MUHARREM AKDEMİR 


Bakınız; bir önceki seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, bir sonraki seçimlerde CHP'den aday oluyor. Bu durumun tarihte başkaca bir örneği var mıdır bilemiyorum. Ancak çok net olarak emin olduğum bir şey var ki; o da Mansur Yavaş'ın doğrudan 


FETÖ'nün emriyle aday gösterildiği... 


Nitekim seçim koordinatörü FETÖ'cü olan Mansur Yavaş'ın saha çalışmalarında da FETÖ'cüler oldukça aktif görevler almışlardı. Hatta FETÖ evlerinde kalan ‘ablalar’ kapı kapı dolaşarak Mansur Yavaş için oy istiyor, kendi aralarında yaptıkları toplantı- 


larda CHP propogandası yapıyorlardı. 


30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinden birkaç gün 
önce FETÖ ile irtibatlı bazı yayın organlarında önemli bir haber 


yer aldı. Habere göre; 


FETÖ'cüler şehir şehir hangi partini adayını destekleyecekle- 


rini karara bağlamışlardı. 
Sizce FETÖ'nün Ankara'da desteklediği aday hangisiydi? 


Tabii ki; Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş. 


SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


27 Mart 2014 tarihinde Sözcü Gazetesi'nin FETÖ'cü Rotahaber internet sitesinden alıntı yaparak aktardığı “İŞTE CEMAA-TİN DESTEKLEYECEĞİ ADAYLAR” başlıklı haberde yer alan CHP ve Mansur Yavaş'la ilgili kısma bir göz atalım. 


“Başbakan Erdoğan'ın kullandığı üslup nedeniyle Gülen Cemaat'i ile AKP arasındaki bağlar iyice koptu. Peki Cemaat hangi ilde hangi partiyi ve kimi destekleyecek? 


Cemaat'e yakınlığıyla bilinen Rotahaber internet sitesinin yayınladığı listeye göre, Cemaat'in AKP'ye karşı destekleyeceği partiler arasında sadece CHP ve MHP yok, Saadet Partisi ile BBP de var. 


İddialara göre; Başbakan Erdoğan'ın kullandığı ötekileştirici ve açık suçlamalar nedeniyle AKP'ye oy vermeme kararı aldıgı bilinen Cemaat'in hangi ilde hangi adayı destekleyeceği belli oldu. Genel prensip olarak “AKP dışında en güçlü aday” prensibi ile hareket eden Fetullah Gülen Cemaati, Güneydoğu dışında geniş bir saha çalışması yaptı. AKP dışında en güçlü adayın hangi partiden olduğu belirlendi. Cemaat'in oy vereceği adaylar, illere göre CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP'li olarak belirlendi. 


Yayınlanan listeye göre; cemaat CHP'den 27 il, MHP'den 37 
il, Saadet Partisi'nden 5 il, BBP'den ise sadece 1 ildeki adaya destek verecek. Bu tabloya bakıldığında Cemaat ile AKP arasındaki kavgadan en karlı çıkan partinin MHP oluğu da ortaya çıktı. 


İşte il il Fetullah Gülen Cemaati'nin destekleyeceği partiler ve adaylar: 


CHP 


Ankara - Mansur Yavaş 

İstanbul - Mustafa Sarıgül 

İzmir- Aziz Kocaoğlu 

Antalya - Mustafa Akaydın 

Ardahan - METE ÖZDEMİR 

Artvin - EMİN ÖZGÜN 

Aydın - ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 

Bilecik - SUNGUR TURAN 

Bolu - MEHTAP ÖZCAN MISIRLIOĞLU 
Burdur - ALİ ORKUN ERCENGİZ 
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Bursa— NECATİ ŞAHİN Kastamonu — Hayati HAMZAOĞLU Çanakkale — ÜLGÜR GÖKHAN Kayseri — Mustafa ÖZSOY Çorum — KENAN NUHUT Kırıkkale — Mustafa PEKDOĞAN Denizli — KAZIM ARSLAN Kırşehir — Arif EKİCİ 
Edirne — RECEP GÜRKAN Kilis — Hasan MISIRLIGİL Eskişehir — YILMAZ BUYUKERSEN Kocaeli — Saffet SANCAKLI Giresun — KERİM AKSU Konya — Mehmet Emin ALTUNEL Hatay— LÜTFÜ SAVAŞ Kütahya — Alim IŞIK 
Kırklareli – MEHMET SİYAM KESİMOĞLU Manisa — Cengiz ERGÜN Muğla – OSMAN GÜRÜN Mersin — Burhanettin KOCAMAZ Ordu — SEYİT TORUN Nevşehir — Mehmet VAROL 
Sinop — BAKİ ERGÜL Niğde — Fikret ÇITIRGI 
Tekirdağ — KADİR ALBAYRAK Osmaniye — Kadir KARA Trabzon - MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU Sakarya — Orhan ÜNVER Tunceli — HIZIR BAHTİYAR AYTAÇ Samsun — Ferhat GÜNAYDIN Yalova — VEFA SALMAN Tokat — Hüseyin erkan İKİKAT Zonguldak — MUHARREM AKDEMİR Uşak — Alpay ÖZGÜR 

Yozgat — Uğur BEKTAŞ 
MHP 
Adana — Hüseyin SÖZLÜ Saadet Partisi 
Afyon — Fatih ÇETİNKAYA Adıyaman — Arif GÜLER Aksaray — Rıfkı KARABATAK Ağrı — Süleyman ERİM Amasya — Ahmet Fatih COŞAR Bingöl — Serdar ATALAY Balıkesir — İsmail OK Malatya — Ahmet Münir ERKAL Bartın — Cemal AKIN Rize — Mehmet BEKAROĞLU 
Bayburt – İdris AYDIN 
Çankırı — Hakkı YALÇIN Büyük Birlik Partisi ( BBP) Düzce — Ömer KÜÇÜK Sivas — Doğan ÜRGÜP 


Erzincan — Hamdi KARAKAYA 
Erzurum — Kamil AYDIN 
Gümüşhane — Mustafa CANLI 

Iğdır — Gündüz GÜNEŞ 

Isparta — Yusuf ziya GÜNAYDIN 
Kahramanmaraş — Tahir AKGEMCİ 
Karabük — Rafet VERGİLİ 
Karaman — Ali PINARBAŞI 


Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermesinde FETÖ ile olan yakın ilişkilerinin etkisi olduğu ile ilgili bir diğer haber, CHP tabanının yakından takip ettiği halkınhabercisi.com internet sitesinde yer aldı. 


Bu haber esasen bize CHP tabanında yer alan sağduyulu kesimin CHP'nin bu denli terör örgütü FETÖ ile yakınlaşmasından ne derece rahatsız olduğu hakkında önemli ipuçları barındırıyor. 
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ка HALKIN, 


Bağumsız Habercilik 2 Ağustos 2016 


Kılıçdaroğlu'na 
FETÖ kıskacı! 


FETÖ CHP'yi kuşatmış 


Halkın Habercisi olarak daha önce bir çok defa yazmıştık; Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından bir çoğu paralel yapı ile derin ilişkiler içinde. Kemal Bey'in her gün kiminle kaç dakika görüşme yaptığı bile anında Pensilvanya'ya bildiriliyor. Doğrusu bu habere biz hiç mi hiç 


şaşırmadık. Hatta fazlası yok haberin azı var. Kemal Bey de çıkıp yarın ‘Beni de kandırmışlar? diye konuşursa biz ona bile artık şaşırmayacağız. Çünkü cok iyi biliyoruz ki, paralel yapı Kılıçdaroğlu'nu danışmanları ve bazı yardımcıları vasıtasıyla uzun süreden bu yana kuşatmıştır. 


Birçok aday direk Beykoz Konakları vasıtasıyla, Beşiktaş ve Çankaya örneklerinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na dayatma ile kabul ettirilmiştir. 


Gülen'e bilge kişi diyecek kadar alçalan şahısların, ağızlarından çıkanlara, kulak vermek, maalesef Mustafa Kemal'in makamında oturan bir lidere yakışmamaktadır. 


Ey Kemal Bey; Halkın Habercisi olarak sizi uyarıyoruz, CHP içine sızan Fethullahçılarla bir an önce açıktan mücadele etmek boynunuzun borcudur. 


Kimse ama kimse TSK, Emniyetve MİT'e kadar sızan bu çetenin, CHP içine sızmadığını iddia edemez, etmesin de... 


Bugün size düşen görev, kendi kapınızın önünü herkesten önce ve itina ile temizlemektir. 


http://www.halkinhabercisi.com/kilicdarogluna-feto-kiskaci-feto-chpyi-kusatmis 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“KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ KISKACI” başlığını taşıyan halkınhabercisi.com sitesinin 2 Ağustos 2016 tarihli haberinde yer alan iddialar şu şekilde; 


“Halkın Habercisi olarak daha önce birçok defa yazmıştık; Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından birçoğu paralel yapı ile derin ilişkiler içinde. Kemal Bey'in her gün kiminle kaç dakika görüşme yaptığı bile anında Pensilvanya'ya bildiriliyor. Doğrusu bu habere biz hiç mi hiç şaşırmadık. Hatta fazlası yok haberin azı var. Kemal Bey de çıkıp yarın “Beni de kandırmışlar.' diye konuşursa biz ona bile artık şaşırmayacağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, paralel yapı Kılıçdaroğlu'nu danışmanları ve bazı yardımcıları vasıtasıyla uzun süreden bu yana kuşatmıştır. 


Birçok aday direk Beykoz Konakları vasıtasıyla, Beşiktaş ve Çankaya örneklerinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na dayatma ile kabul ettirilmiştir. 


ABD'de yapılan kahvaltı sonrasında Ankara'dan Ülkücü Mansur Yavaş, İstanbul'dan da Mustafa Sarıgül'ün tabana rağmen aday yapılmaları da Pensilvanya ile derin irtibat içindeki bazı danışmanların işi olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Ekmelleddin İhsanoğlu da cabasıdır... 


Gülen'e bilge kişi diyecek kadar alçalan şahısların, ağızlarından çıkanlara, kulak vermek, maalesef Mustafa Kemal'in makamında oturan bir lidere yakışmamaktadır. Ey Kemal Bey; Halkın Habercisi olarak sizi uyarıyoruz, CHP içine sızan Fetullahçılar'la bir an önce açıktan mücadele etmek boynunuzun borcudur. 


Kimse ama kimse TSK, Emniyet ve MİT'e kadar sızan bu çetenin, CHP içine sızmadığını iddia edemez, etmesin de... 


Bugün size düşen görev, kendi kapınızın önünü herkesten önce ve itina ile temizlemektir.” 
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Takvim ки 


FETÖ Trolünün Evinden Deste Deste Dolarlar сан 


Twitter fenomeni olarak bilinen Jeans Biri hesabının FETÖ'cüler tarafından kullarıldığı ortaya çikti, PUTĞ'nün Glace daki Orel Yavuz Selim 


Yaptığı paylaşımlarla ЕСТ Ban uzak profi çiren ватт, Cegutan Tanter daki en önemli hesaplarından Бети. 


2014'te Ankara Oyu ehr Belediye Başkanlığı'na aday clan Mansur Yaraş, Tuwtftter hesatere FETÖ'cüler sayesinde oneytatrrey. 
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Son olarak; CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın FE-TÖ'cüler ile gerek siyasi gerekse diğer alanlarda sürekli bir iş 


birliği içerisinde olduğunu gösteren bir haber ile devam edelim. 


Habere göre; Mansur Yavaş, sosyal medya sitesi Twitter kullanıcılarının çok iyi bildikleri ve hesabınızın başkaları tarafından ele geçirilmesine karşı en etkin korunma yöntemi olan ‘onaylan- 


mış hesap’ için bir FETÖ'cüden destek almış. 


Ulusalcı ve muhalif bir hesap gibi görünen ama aslında FE-TÖ'cü olan twitter fenomeni Jeansbiri’nin, başta Mansur Yavaş olmak üzere birçok muhalif isme, bu konuda büyük yardımları dokunmuş. Bu FETÖ'cü hesabın kullancısı sayesinde hesap ona- 


yı alan isimler ise twitter üzerinden kendisine teşekkür etmiş. 


Belli ki FETÖ'cüler, Twitter'ın Amerika'da yer alan merkezindeki ajanları sayesinde; oldukça meşakkatli ‘mavi tik’ kazandırma işlemini, kendilerinin menfaatine hizmet edebilecek bazı 


isimler için oldukça kolaylaştırmış. 


Peki, ‘jeansbiri’ sayesinde hesap onayı isimlerin her birinin 


“teşekkür? tweetleri atması sizce tesadüf mü? 
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Mansur Yavaş © 


М Takip et 
@mansuryavas06 — 


@jeansBiri sayesinde twitter hesabım onaylandı. Cok teşekkürler. Ülkede iyi insan çok fazla. Kötüler dikkat çektiği için göze batıyor. 

19:59 - 4 Kasım 2015 
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27 Ekim 2016 tarihinde Takvim Gazetesi'nde yer alan “FETÖ 
TROLÜNÜN EVİNDEN DESTE DESTE DOLARLAR ÇIKTI” başlıklı haberin Mansur Yavaş'la ilgili kısmını alıntı yaparak ak- 


tarıyorum,; 


“Twitter fenomeni olarak bilinen JeansBiri hesabının FE-TÖ'cüler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün Elaz1ğ'daki Özel Yavuz Selim Koleji'nde öğretmenlik yaptığı öğrenilen 


Ahmet Kemal A. Gaziantep'te yakalandı. 
HÜKÜMET ALEYHİNDE PROPAGANDA 
YAPANLARIN HESAPLARINI ONAYLATIYORDU 


Yaptığı paylaşımlarla FETÖ'den uzak profil çizen JeansBiri, örgütün Twitter'daki en önemli hesaplarından biriymiş. FETÖ'nün bu hesabı, sosyal medyada hükümet aleyhinde propaganda yapan kişilerin hesaplarını onaylatmak için kullanması da dikkatlerden 


kaçmadı. 
CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ 


2014'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan 


Mansur Yavaş, Twitter hesabını FETÖ'cüler sayesinde onaylatmış. 
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TÜRK SOLU DERGİSİ, 


GÖKCE FIRAT ve 
EKMELEDDİN 


İHSANOĞLU 


Türk Solu Dergisi; isminden de anlaşılacağı üzere Türkiye'de solcuların sesi olmak amacıyla yayın hayatına başlamış, muhalif bir dergi. 

Gökçe Fırat Çulhanoğlu; 2003 yılında Türk Solu Dergisi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Erkin Yurdakul'un şüpheli intiharı sonrası, derginin genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturan isim. 


Ekmeleddin İhsanoğlu; ismini ilk olarak İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri olarak duyduğumuz, 2014 yılında ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, FETÖ'cülerin baskıları sonucu CHP ve MHP'nin birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı. 


Hatırlarsanız; FETÖ, Ergenekon ve Balyoz Kumpas davaları sürecinde, kendi menfaatlerine hizmet etmeyen, neredeyse tüm muhalif sesleri, emniyet ve yargı mensubu üyeleri sayesinde bir şekilde susturuyordu. Devletin bekası ve istikrarın sürmesi için bu operasyonların yapılması gerektiğine de toplumun büyük çoğunlugunu inandırmışlardı. Fakat o dönemlerde en sert manşetleri atan Türk Solu Dergisi ve Gökçe Fırat için bu tasarrufları kullanma gereği görülmüyordu. 

Peki neden? Neden Gökçe Fırat'ı ve Türk Solu Dergisinin attığı hakaret ve tehditlerle dolu manşetler için FETÖ'cü savcı ve emniyet mensupları harekete geçmiyordu? Gökçe Fırat'ı kimler, niçin koruyorlardı? 


Aslında tüm bu soruların cevabı aynı. Türk Solu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat'ın da bir FETO mensubu olması... 
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FETÖ'de her yol var! Gökçe Firat ‘abi’ çıktı... 
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Herkesin Ergenekoncu ilan edildiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisinden olmayan herkesi hapse attığı dönemde Gökçe Fırat Çalhanoğlu ve Türk Solu dergisine dokunan olmamıştı. 
Gökçe Fırat FETÖ'cü çıktı, 

Herkesin Ergenekoncu ilan edildiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisinden olmayan herkesi hapse attığı dönemde Gökçe Firat ve Türk Solu dergisine dokunan olmamıştı. Gökçe Firat FETÖ'cü çıktı 

Ensonhaber'in haberine göre, kendini solcu sanan faşist bir kitleyi "komünist görünümlü sakallı bir abiyle" trollediler. 

Gökçe Fırat, misyonunu tamamladığında ilk pozunu Pensilvanya bülteni eski Zaman gazetesinin 


eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yla vererek aslına döndü 


Güneş Gazetesi'nin 3 Ağustos 2016 tarihli “FETÖ'DE HER YOL VAR! GÖKÇE FIRAT “АВР ÇIKTI...” başlıklı haberi bu gerçeği gözler önüne sermisti. 


“Herkesin Ergenekoncu ilan edildiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisinden olmayan herkesi hapse attığı dönemde Gökçe Fırat ve Türk Solu dergisine dokunan olmamıştı. Gökçe Fırat FETÖ'cü çıktı. 


Ensonhaber'in haberine göre, kendini solcu sanan faşist bir kitleyi ‘komünist görünümlü sakallı bir abiyle’ trollediler. 


Gökçe Fırat, misyonunu tamamladığında ilk pozunu Pensilvanya bülteni eski Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yla vererek aslına döndü. 


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET EDİP 
ASMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ 


Eline aldığı iple Erdogan’ ı asmakla tehdit eden Gökçe Fırat, FETÖ trolü Fuat Avni'nin Twitter'daki paralel operasyon iddiası üzerine Zaman Gazetesi'ne destek olmak için Çağlayan Adliyesi önündeki eyleme katılmış, Bank Asya için de Twitter hesabından destek mesajları yayınlamıştı. 


Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından hakkında çirkin ifadelere yer vererek Türk Solu'na kapak yapmasıyla da bilinen Fırat, Gülen için banka kuran FETÖ tabanına “Helal olsun.” demişti. 


GÜLEN'İN KİTABIYLA POZ VERMİŞTİ 


FETÖ üyelerine destek için sürekli Çağlayan Adliyesi eylemlerine katılan Gökçe Fırat'ın teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitabıyla poz verdiği de ortaya çıkmıştı. 


ABİYDİ SAKALLI KOMÜNİST OLDU 


pæ 


KOMÜNİST KİTLEYİ TROLLEME GÖREVİNİ TAMAMLADIĞINDA 


Haberden de anlaşıldığı gibi Gökçe Fırat, önceleri FETÖ içerisinde “abi” olarak ifade edilen kişilerden birisiyken, solculara benzemek için imaj değiştirmiş ve yıllarca solcuları da kandırmış. 


Türk Solu Dergisi ve Gökçe Fırat'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP'nin desteklediği aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile olan ilişkisine gelelim o halde. 


FETÖ'cü Gökçe Fırat'ın başında olduğu dönemde sürekli olarak Türkiye'nin gerçek milliyetçilerine hakaretler eden, milletin iradesi ile iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran Türk Solu Dergisi'nin, seçimler döneminde Ekmeleddin İhsanoğlu'na verdiği destek gerçekten manidardı. Aslında gizli bir FETÖ'cünün başka bir FETÖ'cüye destek vermesi kadar da doğal bir durum olamazdı. 


“Hadi canım, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun da FETÖ'cü oldugunu nereden çıkardın?” diye soruyor olabilirsiniz. Hemen açıklayayım o zaman. 


Hatırlarsanız Amerika'da Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başkanlık seçimlerinde de Donald Trump'ın en güçlü rakibi olan Hillary Clinton'ın e-posta hesabı deşifre olmuş ve bir takım yazışmaları basına yansımıştı. 


Basına yansıyan bu e-postalardan bir tanesi vardı ki; FE-TÖ'cüler ile Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yıllar öncesinden beri içli dışlı olduklarının kanıtı niteliğindeydi. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun henüz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri iken Amerikan Devlet Başkanı Obama ile görüşmesi için aracı olan FETÖ'cüler; Clinton'ın yardımcısından ricacı olmuşlardı. 


İnternet haber sitesi odatv.com 26 Temmuz 2016 tarihinde Ekmeleddin İhsanoğlu ve FETÖ ilişkisini ortaya koyan bu habere yer verdi. 
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i. Melih GÖKÇEK 


Odatv.com haber sitesinin “CEMAATİN GİZLİ YAZISMA-SINDAN EKMEL BEY ÇIKTI” başlıklı haberinin içeriğinde ise şu detaylara yer verildi. 


“ABD Başkanlık seçimlerinde başkanlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Hillary Clinton'ın yardımcısının e-postalarından Fetullah Gülen ve Ekmeleddin İhsanoğlu çıktı. Ortaya saçılan Demokrat Parti'nin maillerinden, Cemaat'in Obama ile İhsanoğlu’nu biraraya getirmek için çalıştığı anlaşılıyor. 


JudicialWatch'ın ortaya çıkardığı e-posta trafiğinde Fetullah Gülen Cemaati'nden Gökhan Özkök'ün dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yardımcısı Huma Abidin'e attığı mail dikkat çekiyor. 1 Nisan 2009 tarihli mail’de Cemaatçi Özkök, İhsanoğlu için aracılık yapıyor. Özkök attığı e-postada Huma Abidin aracılığıyla Clinton'a bir mesaj gönderiyor. Clinton'un Obama ile İhsanoğlu arasında arasında olacak görüşmeye aracılık etmesi isteniyor. Bunun Obama'nın Türkiye ziyaretinde 15 dakikalığına da olsa gerçekleşmesi isteniyor. O dönem henüz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Obama ile görüşmesi için Cemaat'in neden kulis yaptığı ise merak konusu. İhsanoğlu 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin çatı adayı olmuş, bu nedenle iki parti de çok eleştirilmişti. 


Clinton'ın yardımcısına gönderilen e-postada şunlar yazıyor: “Sevgili Huma, Başkan Obama'nın, Türkiye ziyaretinde 15 
dakika da olsa İslam Konferansı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'yla görüşebilirse; harika olacağını lütfen Hillary Clinton'a anlatın. İslamoğlu hakkındaki bilgiyi aşağıda Wikipedi'den yapılan alıntıda bulabilirsiniz.” 


Gökhan Özkök, ABD'de Gülen'e bağlı Türk Kültür Merkezi'nin Başkanı olan Recep Özkan ile ABD'de Gülen için lobi yapıyor. Recep Ozkan, 2015’ de Clinton'a 1 milyon dolar bağış yapmasıyla adını duyurmuştu. Gökhan Özkök ise Clinton'ı desteklemek için kurulan bir vakfın finansal başkanı olarak da görev yaptı. Gazete haberinde Clinton ve diğer politikacılara yapılan bağışların, Gülen hareketine Amerika'da politik destek sağlama amaçlı olduğunu yazdı.” 
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CHP KADROLARINDA 
YER ALAN FETO 
SEMPATIZANLARI 


Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi biz AK Partililer olarak daha önce “hizmet hareketi? olarak bildiğimiz bu yapıya her anlamda destek olduk. Ama ne zaman ki bu insanların İslam'a ve memlekete hizmet derdinde olmadıklarını anladık bütün irtibatımızı kestik ve mücadele etmeye başladık. Çok yakın arkadaşınız bir cinayet işleyip katil olabilir. Siz o arkadaşınızı katil olduğunu öğrendikten sonra onu kollamaya devam eder, arkadaşlığınızı sürdürürseniz, siz de cinayeti bilip ihbar etmeyen birisi olarak sorumlu olursunuz. Biz bu yapının bir terör örgütü olduğunu, hain olduklarını öğrendiğimiz andan itibaren tepkimizi koyduk, tavrımızı ona göre netleştirdik. 


Peki ya CHP'liler ne yaptı? 


FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmış olmasına rağmen, CHP'li yöneticiler ve başta Kılıçdaroğlu bizim aksimize bu FETÖ'ne sahip çıktılar, kol kanat gerdiler. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda tarih önünde hesap verecektir. 


Bu bölümde basına yansıyan haberler üzerinden CHP'li bazı milletvekilleri ve danışmanların FETÖ'ye verdiği destekleri ve Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu kritik görevlendirmeleri irdeleyeceğiz. 


Şimdi gelelim hangi CHP'lilerin, hükümetimizin bunların kökünü kazımak için mücadele verdiği günlerde, FETO’ye nasıl destek verdiklerine. 


15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler hain darbe girişimine karşı başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm halkımızı sokağa; demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. CHP'lilerin birçoğu bu çağrıya kulak vermezken; birçoğu da darbecilere destek veren açıklamalar yaptı. 
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i. Melih GÖKÇEK 


Darbecilere destek veren isimlerden bir tanesi de CHP İstanbul Milletvekili olan Mahmut Тапа. Mahmut Tanal o günlerde, neredeyse tüm devlet yetkilileri halkımızı sokağa davet ederken, aksi istikamette bir tweet attı ve herkesin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Yani tam da FETÖ'cülerin, darbecilerin o gece yaptığı şeyin aynısını yaptı. 


Mahmut Tanal'ın bu çağrıyı yapması aslında bizim çok da şaşırdığımız bir durum değil. Şöyle ki; 17-25 Aralık sürecinden sonra CHP'li bu milletvekili birçok vesile ile FETÖ'cülerin yanında oldu- 


gunu göstermişti. 


FETÖ'cülerin binlerce kişiyi usulsüz olarak dinlemeye aldığı ve sonra uydurma bir isimle adına Selam Tevhit Örgütü dedikleri kumpas girişiminde suçlu bulunan polislerin adliye süreci oldukça gergin geçti. Adliyeden firar etmek isteyen FETÖ'cü polislere engel olmak isteyen çevik kuvvet ekiplerinin karşısında duran kişi ise yine CHP'li Mahmut Tanal’ dı. 


Mahmut Tanal ile ilgili fikir sahibi olmamız açısından önemli ipuçları barındıran bu olay o günlerde birçok haber sitesinde de yer aldı. Dilerseniz bir tanesini hatırlayalım. 
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i. Melih GÖKÇEK 


3 Ağustos 2014 tarihinde son.tv isimli haber sitesinde yer alan 
haberde Mahmut Tanal'ın FETÖ'cü polislere destek vermek için çevik kuvvet ekiplerini darp ettiği anların görüntülerine ulaşıldığından bahsedilmiş. 


“Mahmut Tanal polisi böyle darp etti!” başlıklı haberin içeriği ise şöyle: 


“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sözde Selam Örgütü bahanesiyle 2280 kişiyi dinledikleri ortaya çıkan polislerin adliye sürecinde hakimin odasını basıp adliyede olay çıkardıgı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CAP Milletvekili Mahmut Tanal'ın polisi darp ettiği anlara ilişkin anlar ortaya çıktı. 


Görüntülerde Mahmut Tanal Çağlayan Adliyesinde firar girişiminde bulunan polislerin etrafını çeviren çevik kuvvet polisini darp ediyor, oluşturulan çemberin içine girmek için çevik kuvvet polisine vuruyor. Yanına gelip kendisini sakinleştirmek isteyen ve serin kanlı tavırlarıyla dikkat çeken polis müdürüne ağza alınmayacak ifadeler kullanan Tanal bir vekile yakışmayacak sözler ve hareketlerde bulunuyor.” 


Ne enteresandır ki; gözaltında bulunan paralelci polisler ve yakınları herhangi bir şekilde şiddete başvurma ihtiyacı duymazken; CHP'li Mahmut Tanal, polisi darp etmeye varacak kadar kendisini kaybediyor. Adeta FETÖ'cüleri FETÖ'cülerden daha çok savunuyor. 


CHP Milletvekili Mahmut Tanal, başta FETÖ olmak üzere birçok eylemde kendisini gösterme gayreti içerisinde olan bir isim. 
Bu milletvekili ile ilgili basında yer alan bir derleme haber ile devam edelim dilerseniz. 


Gerçekten de Tanal'ın yer aldığı olayları ve provokasyonları bir arada okuyup hatırlayınca insan şaşırmadan edemiyor. Milletin vekili olarak esas yapması gereken milleti temsil etmesi gerekirken, nerede milletin vicdanını yaralayacak hadise var, orada Mahmut Tanal'ı görebiliyoruz. 
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БАЗАН 29.08.2015 


MECLİS BÖYLE 
ÇİRKİN BİR ADAM 
GÖRMEDİ 


Sümeyye Erdoğan'a yönelik ahlaksız iftiralar başlatan CHP'li Mahmut Tanal, provokatörlükte sınır tanımıyor. 

Daha önce bir çok çirkinliğin altına imza atan milletvekili daha çok tetikçi gibi davranıyor. 
Eylemlerde başı çeken, tomaya tırmanan, paralel yapıya desteğini esirgemeyen ve polise saldıran Tanal, Öcalan posterinin altında yürümekten de çekinmiyor. 


ADLİYEDE ŞOV YAPTI 


Tanal, Twitter hesabından polisin 1 Mayıs 2014 Oysa fotoğrafla 


teri ve eylemde de ön safta yer aldı, Provokatif kimliğiyle 


гу gerçek mermi kulardığını iddia e 


in kullanılma: 


taya çıktı. Tanal, 


i Tanal, eylemlerde pi 


katlarını aşarak saldırganlar 


Sabah Gazetesi'nin 29 Ağustos 2015 tarihli “TANAL TETİK-Çİ GİBİ DAVRANIYOR” haberi o tarihe kadar Tanal'ın rol aldığı provokasyonların bir derlemesi niteliğinde. Detaylara göz atalım: 


Sümeyye Erdoğan'a yönelik ahlaksız iftiraları başlatan CHP'li Mahmut Tanal, provokatörlükte sınır tanımıyor. Daha önce birçok çirkinliğin altına imza atan milletvekili daha çok tetikçi gibi davranıyor. Eylemlerde başı çeken, tomaya tırmanan, paralel yapıya desteğini esirgemeyen ve polise saldıran Tanal, Öcalan posterinin altında yürümekten de çekinmiyor. 


TANAL PROVOKATÖRLÜKTE BAŞI ÇEKİYOR 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdogan'a karşı ahlaksızca saldırıların başlamasına neden olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, provokatörlükte başı çekiyor. 
Bugüne kadar izinsiz birçok eylemde ön saflarda yer alan, TO-MA'lara tırmanarak polisin işini yapmasını engelleyen Tanal'ın yaptıkları bununla da sınırlı değil. Paralel yapıya destek vermekten de çekinmeyen Tanal, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Bank Asya'ya el koymasının ardından tepki olsun diye Bank Asya'ya para yatırdı. Paralel yapıya yakın isimlerle birlikte bankaya para yatıran Tanal, CHP'den büyük tepki aldı ama bütün uyarılara rağmen paralel yapıyla dirsek temasını kesmedi. 


ADLİYEDE ŞOV YAPTI 


Tanal, İstanbul'da yapılan paralel yapı operasyonu kapsamında gözaltına alınan polis müdürlerini de yalnız bırakmadı. Hakan Şükür, İdris Bal ve İdris Naim Şahin gibi eski bağımsız milletvekilleri ile Çağlayan Adliyesi'ne giden Tanal, şov yaptı. Tanal, paralel operasyonlarda tutuklanan isimleri de cezaevinde ziyaret etti. Tanal, Twitter hesabından polisin I Mayıs 2014'te eylemcilere karşı gerçek mermi kullandığını iddia etti. Oysa fotoğraflardaki mermilerin kullanılmamış olduğu ortaya çıktı. Tanal, izinsiz birçok gösteri ve eylemde de ön safta yer aldı. Provokatif kimliğiyle tanınan Tanal, eylemlerde polis barikatlarını aşarak saldırganlaştı. 
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SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


TOMA'YA TIRMANDI 


CHP'li Tanal, İstanbul'da düzenlenen LGBTİ Onur Haftası kapsamında “Onur Yürüşü'ne katıldı. LGBTİ'lilere destek için ön saflarda yerini alan Tanal, polis müdahalesine tepki gösterdi. TOMA aracının önüne gelen Tanal, polis müdürüyle tartıştı. 
Tanal, polis müdürünün ikna çabalarına rağmen bir türlü aracın önünden ayrılmadı. Aracın hareket ettiğini gören CHP'li vekil, 


bir anda TOMA'nın üzerine çıkarak ilginç bir şova imza attı. 
KADIN POLİSE SAYGISIZLIK 


Kameralar önünde şov yapmayı alışkanlık haline getiren Tanal, Validebağ korusunun yanına yapılmak istenen camü inşaatına girmek isteyince kendisini içeri almayan kadın polisle tartışmaya başladı. İçeri girmek için kadın polisin üzerine yürüyen Tanal, bir elini demir bariyere koyarak polisi sıkıştırdı. 


SİYASET AYIPTAN KURTULSUN 


AK Partili Muhsin Kızılkaya, Mahmut Tanal'ın ortaya attığı ahlaksızlığa tepki gösterdi. Kızılkaya, Tanal'ın danışmanını görevden alarak vebalden kurtulamayacağını belirterek, “Burada fatura gariban danışmana kesilmiştir. Asıl istifa etmesi gereken Tanal'dır.” 
dedi. Tanal'ı yaptıklarından dolayı derhal özür dilemeye davet eden Kızılkaya, siyasi hesaplaşmaların aileler üzerinden yapılmasının son derece ahlaksızca bir tavır olduğunu ifade etti. Siyasetin böyle ayıplardan kurtulması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, “Eğer Sayın Tanal Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden bir tartışma başlatmak istiyorsa bunu demokratik ölçülerde yürütebilir. Ailelerin işin içine karıştırılması tam anlamıyla bir acizliktir” dedi. Kızılkaya, Tanal'ın Twitter hesabını danışmanına teslim etmesini de skandal olarak yo- 


rumladı. 
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i. Melih GÖKÇEK 


HER ŞEYİ O BAŞLATTI 


Tanal, DAEŞ'e biat eden Lazika İslam Emirliği adlı örgütün liderinin Sümeyye Erdoğan'a evlenme teklifi ettiğini belirterek İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesiyle bu örgütün araştırılmasını istemişti. Önergede, “Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdogan'a evlilik teklif etmesi ise bu grupların AK Parti'ye kendilerini ne kadar yakın hissettiklerini açıkça gösteriyor.” diyen Tanal, Erdoğan'a karşı çirkin saldırıların başlatılmasına neden olmuştu. 


CHP ÖZÜR DİLEMELİ 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın mahremiyetine yapılan çirkin saldırıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, “Bu saldırı sadece Sümeyye Erdoğan'ı, kadınları ve aile kurumunu değil, devletin başını, itibarını ve güvenliğini hedef almıştır. İşte bu yüzden CHP derhal özür dilemelidir.” dedi. 


PDY'DEN DESTEK 


Gönül, CHP'nin, iktidara geldiği günden bu yana ülkede ve bölgede barış ve huzurun tesisine yönelik gece gündüz çırpınan siyasi hareketin lideri ve ekibini acımasızca bir terör örgütünün destekçisi gibi göstermeye çalıştığını vurgulayarak bunu yaparken de Paralel Devlet Yapılanması'nın da desteğini CHP'den esirgemediğini belirtti. 


LANETLİYORUZ 


Genç MÜSİAD, Erdoğan'a yönelik iddiayı ahlaksızlık, kişiliğe saldırı ve itibarsızlaştırma girişimleri olarak niteleyerek, lanetledi. Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, kadına verilen değere vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı: “Terbiyesizlik sınırları yeniden tanımlanmış grupların Sümeyye Erdoğan üzerinden yürüttüğü ahlaksızlık, kişiliğe saldırı ve itibarsızlaştırma girişimlerinin tümünü kınıyor, lanetliyoruz.” 
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CHP'Lİ MAHMUT TANAL BANK ASYA'DA HESAP AÇTI 


АЗА НАК IWI KABAN 


айж Düzenleme ve Dereeme Kondu (НЕМ Ж. ) Mat An x nam yönün kurslarm ч\н еу ет) enart pay ıa yünde b АА Miümirûn T зета! 
Merdan gris F cena (TMS ) taraflarla Û аалга bare verdi 


TMU on Band Av э Larane açık bensen ardımdan Манаа Tanai tw ır henahendan ber xı lama yaparak Mark Ana da heup axx aj уыт 
СНИ VEKILDEN CEMAATE DESTEK 


Tanal, bugün Валй Ar tren Şarirırfa'dakı peun giderek Banû Avya'da wena açtırdı СР ervek by hareketiyle Cemara herka Bast Asya'ya denem gösterme ойда 


сити VEKİLE ÖZEL ILGI 


thank Аку ба hnap açman CHOP vekile barın yoğum Ap göreridi 


Mahmut Tanal'ın FETÖ'ye vermiş olduğu bir başka destek ise; terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle yönetimine el konulan Bank Asya ile ilgili oldu. O günlerde Pensilvanya'dan gelen çağrı ile tüm FETÖ'cülerin Bank Asya'ya para yatırmaları istenmişti. Mahmut Tanal da bu çağrıya kulak vermiş olacak ki soluğu Bank Asya'da alan ilk isimlerden birisi olmuştu. 


Sabah Gazetesi'nde 4 Şubat 2016 tarihinde yer alan haber “CHP’LI MAHMUT TANAL BANK ASYA'DA HESAP AÇTI” başlığını taşıyordu. 

“CAP'li milletvekili TMSF'nin el koyduğu Bank Asya'nın Şanlıurfa şubesine giderek hesap açtırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) Bank Asya'nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 63'lük bölümünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi. 


CHP'Lİ VEKİLDEN CEMAATE DESTEK 


Tanal, bugün Bank Asya'nın Şanlıurfa'daki şubesine giderek Bank Asya'da hesap açtırdı. CAP milletvekili bu hareketiyle Cemaat'in bankası Bank Asya'ya desteğini göstermiş oldu. 


CHP'Lİ VEKİLE ÖZEL İLGİ 
Bank Asya'da hesap açtıran CHP'li vekile bankada yoğun ilgi gösterildi.” 


Mahmut Tanal, FETÖ'cü Bank Asya'da hesap açtırmasının ardından daha da ileri giderek bundan sonra milletvekili maaşının Bank Asya'ya yatırılmasını talep edeceğini ifade etti. 


Devletin milletvekili, devletin bankaları yerine paralel devlet yapılanmasının bankalarını tercih ediyor. 


Siz karar verin lütfen; FETÖ'cülere bu kadar destek veren Mahmut Tanal kime hizmet ediyor? 
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04 Şubat 2915 / T24.COM 


CHP babi Мі сой Mahmut Tanal, Bank Arya удесно у Oç БУ TASE taranan çi konulma ipi; olark, manen Bank Avaya yanrecagern эс @ led 


Mark Asya'ya yapılan epora una tepki gösteren merdan biri de CI Milete chil) Materest Tanat oldu 


СИРА, Tanal ip be Кова 


eee eee 


4 Şubat 2015 tarihinde 724.com.tr haber sitesinde “MAHMUT 
TANAL: MAAŞIMIN BANK ASYA'YA YATIRILMASI TALİ- 
MATI VERECEĞİM” başlığı ile yer alan haberde Mahmut Tanal'ın şu ifadelerine yer verildi: 


“CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Bank Asya yönetiminin yüzde 63'üne TMSF tarafından el konulmasına tepki olarak maaşını Bank Asya'ya yatıracağını açıkladı. 


Bank Asya'ya yapılan operasyona tepki gösteren isimlerden biride CHP Milletvekili Mahmut Tanal oldu. 


CHP'li Tanal şöyle konuştu: “Bank Asya'ya yapılan siyasi gaspa karşılık TBMM'ye dilekçe verip, maaşımın Bank Asya'ya yatırılması talimatı vereceğim. Hodri meydan...” 


CHP'li Mahmut Tanal'ın FETÖ'ye verdiği destek eylemleri sadece bunlarla sınırlı değil. 


İhanet şebekesi FETÖ ile ilgili gerçekler ortaya çıktıkça FE-TÖ'cüler birer birer tutuklanıp cezaevlerine gönderildi. 


İşte o hainleri cezaevinde yalnız bırakmayanların başında yer alan isimlerden birisi yine Mahmut Tanal'dı. 


Bu sefer; tescilli FETÖ'cü olduğu için dershanelerin kapatılması sürecinde AK Parti milletvekilliğinden istifa eden Hakan Şükür'le birlikte Silivri Cezaevi'nde bulunan FETÖ'cü Hidayet Karaca'ya destek ziyaretinde bulundu. 
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(Cemaat CHP el ele Silivri'ye gitti 


Hakan Şükür ve Mahmut Тапа! dan Silivri ziyareti 


акеми com | Дакты | 2.04 25:5 


СНР Mahmur Tanal ve Bağımsız Метке! Hakan Şükür, 14 Arabic operasyonu kapsamında terör Örgürü kurmak ve yönetmek” арапа tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Haşkarı Hidayet Karaca'yı ziyaret etti 


Mahewst Tanal ve Hakan Şükür, Sirri Cezaovi'ni giderek, Hidayet Karaca'nın yanısıra Misharmned Ak ШШ, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ай Fuat Yilmazer ve Omer Köse'yi ziyaret ett. 


Ziyaret sonras cezaevi önünde her iki miletvekili de açıklama yaparak, mahkeme karanna rağmen tahliye edimemelerini ис olarak yorumladı. 


29 Nisan 2015 tarihinde ensonhaber.com sitesinde “CEMAAT 
CHP EL ELE SİLİVRİ'YE GİTTİ” başlığı ile yer alan haberin detaylarında şu bilgilere yer verilmiş: 


Hakan Şükür ve Mahmut Tanal'dan Silivri ziyareti 


CHP'li Mahmut Tanal ve Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, 
14 Aralık operasyonu kapsamında “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı ziyaret etti. 


Mahmut Tanal ve Hakan Şükür, Silivri Cezaevi'ni giderek, Hidayet Karaca'nın yanı sıra Muhammed Ali Iklı, Yurt Atayün, Yakup Saygılı, Ali Fuat Yılmazer ve Ömer Köse'yi ziyaret etti. 


Ziyaret sonrası cezaevi önünde her iki milletvekili de açıklama yaparak, mahkeme kararına rağmen tahliye edilmemelerini hukuksuzluk olarak yorumladı. 


Bir CHP'li milletvekili düşünün... Devletin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapılanmanın bankasına, gazetesine, televizyonuna destek vermek için adeta gecesini gündüzüne katıyor. 
Hatta bu uğurda gözyaşı dökebilecek kadar ileri bile gidebiliyor. 


Şaşırmadığınızı düşünüyorum. FETÖ için gözyaşlarını tutamayan bir CHP'li milletvekili. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun “Yeni CHP'sinin milletvekili... 


FETÖ'nün finansörlerinden İpek Ailesi'ne ait olan Koza İpek Holding'e kayyum atanması belki de aile mensuplarından daha çok Mahmut Tanal’1 üzmüş olacak ki gözyaşlarına hâkim olamadı. 
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P'Li TANAL DAN 


GÖZYAŞI! 


i = 
CHP'li Tanal'dan Feto için gözyaşı! 
28 Еме 2015 


FETÖ'nün еп büyük para destekçisi olan Koza İpek Holding'in kayyuma devredilmesini protesto eden CHP'li vekil Mahmut Tanal resmen ağladı 


Parartesi akşamı hakkında kayyum karan verilerek bir heyete devredilen Koza İpek Holding'e siper olan СНР miletvekillerinden Mahmut Tanal FETÖ'nün kurumları için gözyaşlarım tutamadı 


Dünden beri Bugün TY Genel Yayın Yönetmeni Tank Toros tle beraber cant yayına kabilan Mahmut Tanal, bugün bir ara gözyaşlarım tutamayarak yıllarca karşıt oldukları Fetullah Gülen için ağladı 


28 Ekim 2015 tarihinde medyagundem.com isimli haber sitesinden takip ettiğimiz haber “CHP’LI TANAL'DAN FETÖ İÇİN GÖZYAŞI” başlığını taşıyordu. 


“FETÖ'nün en büyük para destekçisi olan Koza İpek Holding'in kayyuma devredilmesini protesto eden CHP'li vekil Mahmut Tanal resmen ağladı... 


Pazartesi akşamı hakkında kayyum kararı verilerek bir heyete devredilen Koza İpek Holding'e siper olan CHP milletvekillerinden Mahmut Tanal FETÖ'nün kurumları için gözyaşlarını tutamadı. 


Dünden beri Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ile beraber canlı yayına katılan Mahmut Tanal, bugün bir ara gözyaşlarını tutamayarak yıllarca karşıt oldukları Fetullah Gülen için ağladı.” 


Abdullah Kılıç 
СНР Му Mrinal, Kanaltürk ve Bugün TV'nin kapatıldığı an, "Ви kadar da olmaz" diyerek hüngür hüngür ağladı! 


MUSTAFA DESTİCİ: TÜRKİYE ВЇ! 
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Ё 


50.10.2015 


Paralel yapının Selam-Tevhid kumpasında dinleme kayıtlarını inceleyen savcılar, 2011 yılındaki ODA TV soruşturmasının tapelerini| Selam-Tevhid dosyasında buldu. 

O dönem paralel yapıya bağlı polislerin fezlekeye yansıtmadığı dinleme kayıtları arasında gazeteciler Ahu Özyurt ile Mehmet Faraç arasındaki konuşmaları gösteren tapeler dikkat çekti. 

Paralel örgüt destekçilerinin her eyleminde en ön sırada boy gösteren CHP Milletvekili Mahmut Tanalile CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in çok özel ilişkisini açığa vuran konuşmalarda, Tanal'ın CHP'den vekillik koltuğunu, Tekin'in Kadıköy Belediyesi'ndeki o ünlü yolsuzluk dosyasına ilişkin delilleri Yargıtay'da 'yok ettirmesi' sayesinde kaptığı anlatılıyor. 


Peki CHP Milletvekili Mahmut Tanal’in bu FETÖ sevgisi nereden geliyor? 


Nasıl oluyor da FETÖ'nün her organizasyonuna destek olmak için hep en önde oluyor? 


Acaba kendisini bir noktada FETÖ'ye borçlu mu hissediyor? 
Sıradaki haberi okuyalım o halde... 


Sabah Gazetesi'nde 30 Ekim 2015 tarihinde yer alan “CHP'Lİ MAHMUT TANAL BÖYLE VEKİL OLMUŞ” başlıklı haberde Mehmet Faraç'ın ağzından çok enteresan iddialar yer alıyordu: 


Paralel yapının Selam-Tevhid kumpasında dinleme kayıtlarını inceleyen savcılar, 2011 yılındaki OdaTV soruşturmasının tapelerini Selam-Tevhid dosyasında buldu. O dönem paralel yapıya bağlı polislerin fezlekeye yansıtmadığı dinleme kayıtları arasında gazeteciler Ahu Özyurt ile Mehmet Faraç arasındaki konuşmaları gösteren tapeler dikkat çekti. Paralel örgüt destekçilerinin her eyleminde en ön sırada boy gösteren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile CAP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in çok özel ilişkisini açığa vuran konuşmalarda, Tanal'ın CHP'den vekillik koltuğunu, Tekin'in Kadıköy Belediyesi'ndeki o ünlü yolsuzluk dosyasına ilişkin delilleri Yargıtay'da ‘yok ettirmesi’ sayesinde kaptığı anlatılıyor. Mahmut Tanal'ın CHP'den aday yapılmasının kulislerde rahatsızlığa yol açtığını anlatan Mehmet Faraç, 


şunları söylüyor: 
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SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


150 BİN DOLAR RÜŞVET 


“O Fetullahçılar'ın Mahmut, Muhammed Çakmak, partiye ne faydaları var! Taziyeye mi gitmişti Mahmut Tanal? Adayların 
450 sini kimse tanımıyor. 59 il başkanı yokken listede onun ne işi 
var? (Gürsel Tekin) Tanal'ı niye listeye koydu? Tanal'ın yardımcısı Öznur Arslan, avukat, gitmiş o çalmış, mahkeme belirlemiş bunu. Yargıtay'daki odacılar mı, mübaşirler mi tespit etmiş hepsi de... Ünal Tanık dedi ki; ‘Biz Gürsel Tekin'in avukatlarının Yargıtay'dan dosya çaldığını belirledik. Gürsel bize dava açtı. Mahkeme geçen hafta sonuçlandı. Bizim doğru olduğumuz kanıtlandı. Lehimize sonuçlandı. Dosyayı çalan Öznur Arslan, Mahmut Tanal'ın bürosunda çalışan avukat.’ dedi. 150 bin dolar rüşvet verdiler. Yargıtay'da bu dosyayı çalmak için bir saat anlattılar. 
Yani haşat ettiler vallahi...” 

‘yi soyar’ 

Dönemin CHP Parti Meclisi Üyesi Korkmaz Karaca ile gazeteci Ahu Özyurt arasında geçen konuşmalarda ise Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemden bahsediliyor. 2011 yılındaki yapılan telefon konuşmalarında; Gürsel Tekin'in yerel yönetime kaydırılmasının beklendiğini anlatan Özyurt'a, Karaca şöyle cevap veriyor: “E daha iyi, Gürsel daha iyi soyar, daha iyi hırsızlık yapar. Orada belediye başkanlığını daha iyi soyar, seviniyordur o. Problem yok onun için, orada 1 sene 1,5 


sene ne çalacaksa çalsın...” 
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i. Melih GÖKÇEK 


Mahmut Тапа!” FETÖ*ye destek için katıldığı bu eylemlerde kendisini yalnız bırakmayan diğer CHP'li milletvekilleri de vardı. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler 


FETÖ eylemlerinde en ön saflarda duran CHP'li isimlerdi. 


Gezi olayları sırasında Ulusal TV'de yaptığı programlarda Fetullah Gülen ve cemaat karşıtı çıkışlarıyla yıldızı parlayan Eren Erdem, daha sonra CHP'den milletvekili oldu. 17-25 Aralık sürecinden sonra ise nedendir bilinmez tam cemaat gönüllüsü 


gibi hareket etmeye başladı. 


Öncelikle Eren Erdem'in 2013 yılında Ulusal TV’ de yayınla- 


nan programında sarf ettiği sözlere bakalım isterseniz: 


“Eren Erdem: Özellikle de Gülenciliğin, net bir şekilde söylüyorum, insanlığın önünde ki en büyük veba olduğu kanaatindeyim. Gülencilik bir vebadır bir salgındır neden çünkü emperyalizm kapitalizm açık düşmandır. Amerika'ya girdiğinizde Türk vatandaşları vizesine Gülen'i ziyaret etme şeyi koyuyorlarmış, Gülen vizesi basıyorlarmış referansla gidene. Bu çok tehlikeli bir şebekedir. Yanlış yoldasın sen insanlarıda aldatıyorsun bu yüzden gülencilik çok tehlikeli bir virüstür buna karşı olma her Müs- 


lüman'ın görevidir!” 
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözde milletvekillerinden Eren Erdem. 


Şimdi de 3 yıl sonra Eren Erdem'in FETÖ'nün yayın organlarına kayyum atanması sürecinde katılmış olduğu eylemde ki 


sözlerine bakalım: 


Eren Erdem; Yaklaşık 20 saattir buradayım. Burada 3-4 otobüs polis, 2 tane TOMA ve emniyet güçleri, kanalı abluka altına almış durumda. Tüm demokrasi güçlerinin sivil toplumun ve medya organlarının yek bir vücut halinde bir direniş gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü burada kanunsuz bir iş yapılıyor. Anayasaya aykırı, hukuka aykırı bir iş yapılıyor. Kayyum atanmış işte sabah ilk polis geldiğinde ben buradaydım. Gittim, görüştüm. Ne yapıyorsunuz, niye geldiniz buraya dedim. Bana dedikleri şey şu: İşte burada bir provokasyon olma ihtimaline karşın tedbir alıyoruz, dediler. Bu tedbire benzemiyor. 2 tane TOMA gelmiş buraya, 
4 otobüs polis var yani tedbir böyle alınmaz. Dolayısıyla burada 
ne yapılmaya çalışıldığını bütün Türkiye'nin çok net bir şekilde 


görmesi lazım. 


CHP'li Eren Erdem'in 3 yıl önce ki açıklamaları ile bugünkü açıklamalarına bakıldığında bu inanılmaz değişim gerçekten hayret verici. Yani önceleri iyi ve faydalı zannettiğiniz bir yapının sonradan kötü niyetli olduğunu öğrendiğinizde olumsuz söylemlerde bulunmanız normal karşılanabilir. Ancak Eren Erdem'in önce kötü, zararlı dediklerinin sonradan yılmaz savunucusu ol- 


masını hangi mantıkla açıklayabiliriz; takdiri sizlere bırakıyorum. 


İşte 15 Temmuz sonrası devam eden FETÖ soruşturmalarına ilişkin basına yansıyan ve Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren bir diğer 


haber... 
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1.8.2016 /SABAH 


FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurdun dört bir yanında FETÖ temizliği sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koruması olan iki polisin de FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. 

FETÖ'cü hainlerin sızdığı tüm kamu ve kurumlarda temizlik sürüyor. FETÖ'cülerin bu kamu ve kurumların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına sızdıkları tespit edildi. Siyasi partileri kaset kumpaslarıyla dizayn etmeye çalışan FETÖ'nün, Deniz Baykal'ı koltuğundan ettikten sonra, Kılıçdaroğlu'nun da etrafını kuşattığı ortaya çıktı. Star gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızla çökertilen örgüt ağında, CHP liderinin koruması iki polisin bağlantısı tespit edildi. Durum, acil olarak Kılıçdaroğlu'na iletildi. FETÖ üyesi polislerin, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun evinin dış güvenliğini için görev aldıkları anlaşıldı. 
CHP'de milletvekili ve danışman düzeyinde kendilerine yer bulan FETÖ'cülerin, partinin siyasetinde aktif olmak için yoğun mesai harcadıkları da güvenlik raporlarına yansıdı. 


1 Ağustos 2016 tarihli Sabah Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun 
korumalarının da FETÖ'cülerden oluştuğu “KILIÇDAROĞ-LU'NUN KORUMASI OLAN İKİ POLİSİN FETÖ İLE BAĞ-LANTISI ÇIKTI” başlıklı haberle verilmiş. Haber şöyle; 


“FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurdun dört bir yanında FETÖ temizliği sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koruması olan iki polisin de FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. FETÖ'cü hainlerin sızdığı tüm kamu ve kurumlarda temizlik sürüyor. FETÖ'cülerin bu kamu ve kurumların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına sızdıkları tespit edildi. Siyasi partileri kaset kumpaslarıyla dizayn etmeye çalışan FETÖ'nün, Deniz Baykal'ı koltuğundan ettikten sonra, Kılıçdaroğlu'nun da etrafını kuşattığı ortaya çıktı. Star Gazetesi'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızla çökertilen örgüt ağında, CHP liderinin koruması iki polisin bağlantısı tespit edildi. Durum, acil olarak Kılıçdaroğlu'na iletildi. FETÖ üyesi polislerin, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun evinin dış güvenliğini için görev aldıkları anlaşıldı. CAP'de milletvekili ve danışman düzeyinde kendilerine yer bulan FETÖ'cülerin, partinin siyasetinde aktif olmak için yoğun mesai harcadıkları da 


güvenlik raporlarına yansıdı. 
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SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


Siyasi kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçildikten sonra özellikle FETÖ'cüler tarafından kuşatma altına alındığı konuşuluyor. CHP'de milletvekili ve danışman düzeyinde kendilerine yer bulan FETÖ'cülerin partinin siyasetinde aktif olmak için yoğun mesai harcadıkları ifade edildi. Kuşatmanın en tipik örneğini Milletvekili Mahmut Tanal gösterdi. Televizyon ve gazeteleri başta olmak üzere şirketlerine kayyum atanan İpek Holding için Tanal gözyaşı dökmüştü. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ile beraber canlı yayına katılan Mahmut Ta- 


nal, gözyaşlarını gizleyememişti. 
15 TEMMUZ GECESİ MİLLETE EVLERİNİZE 
DÖNÜN ÇAĞRISI 


Tanal, FETÖ'ye ait Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesi sırasında da örgüte destek vermişti. Mahmut Tanal, darbeye karşı meydanlara inen halkı evlerine çekmek için “Tüm halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Evlerine dönmelerine, gerginlikten kaçınmaları diliyorum.” diye tweetler attı. Aynı yöntemi 


FETÖ'nün sanal alem kalemşörleri de denedi. 
FETO’YU OVMUSTU 


CHP Grup danışmanı Muhammed Çakmak da övgüler dizdigi 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e selam göndermişti. Çakmak, 12 
Haziran seçimleri sırasında Fetullah Gülen için kullandığı övücü sözler nedeniyle parti tabanından sert tepki görmüş ve son CHP kongresinde mevcut yönetimin sarı listesinde olmasına rağmen seçilememişti. 
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i. Melih GÖKÇEK 


SARİN GAZI İFTİRASI 


FETÖ'cü her platforma destek olan CHP İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem, Rusya devlet televizyonuna verdiği röportajda 2013 
yılında Şam'ın doğusunda bulunan Guta'yı hedef alan DAEŞ'in kullandığı Sarin gazının Türkiye'den gittiğini iftirasını atmıştı. 
Hakkında çeşitli suçlardan fezleke bulunan Erdem'in dokunulmaz- 


lığı bir süre önce yapılan düzenleme ile kaldırılmıştı.” 
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18.08.2016 (MİLLİYET 


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gniverstedeki görevinden açığa alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kdıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fath Gürsul, konuyla açıklamada bulundu. Kararın kendisine dön tebi edildiğini ifade eden Gürsul şu açıklamalarda bulundu 


“Üniversitedeki görevimden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığıma dair bilgi bana dön tebliğ edildi. İki aylığına açığa alındığım ve maaşımın Üçte ikisinin yatacağı belirtildi. Bu olay tamamen bir deli saçmasıdır. Ben bunu ciddiye dahi almıyorum Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı şimdilik hak arayışımı önümüzdeki günlerde avukatlarım aracılığı le gerçekleştirerek durum pozisyonu alacağım ” 


FETÖ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına danışman adı altında çok önemli isimleri de sokabilmişti. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Fatih Gürsul FETÖ’ ciiliik- 


tan önce gözaltına alındı, bilahare tutuklandı. 


18 Ağustos 2016 tarihli Milliyet Gazetesi'nde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Gürsul'un FETÖ soruşturması kapsaminda açığa alındığını “KILIÇDAROĞLU'NUN DANISMA-NI FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA AÇIĞA ALINDI” başlıklı haberle veriyordu. İşte haberin detayları; 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun danışmanlarından Doç Dr. Fatih Gürsul FETÖ / PDY soruşturması kapsamında üniversitedeki görevinden açığa alındı. 


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitedeki görevinden açığa alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul, konuyla açıklamada bulundu. Kararın kendisine dün tebliğ edildiğini ifade eden Gürsul 


şu açıklamalarda bulundu: 


“Üniversitedeki görevimden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığıma dair bilgi bana dün tebliğ edildi. İki aylığına açığa alındığım ve maaşımın üçte ikisinin yatacağı belirtildi. Bu olay tamamen bir deli saçmasıdır. Ben bunu ciddiye dahi almıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı şimdilik hak arayışımı önümüzdeki günlerde avukatlarım aracılı- 


gı ile gerçekleştirerek durum pozisyonu alacağım.” 


Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınmasını ‘deli saçması? olarak niteliyor fakat daha sonra ki gelişmeler işin aslının hiç de öyle olmadığını gösterdi. 
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. 

пія Ciretaayet Başsavclığı Teror ve Örgülü Suçla Bürosu ътусйш ndan Metmet Senay Baygın гаће yian soruşluma 


kapsamında 5 Aralık'a Ankara'da догага ainan ve syaikh Btukdarmasa talebiyle hákmi sevk edilen Gûrs un mahkemedeki xemle штале 


Nöbetçi bartu Suh Сега Hilary, pighei Fatih Сога “sishi lûr öryülüne Üye olmak” suçundan tukAlanmasına tarar vergi Savolığın şüphesi Fath Gürsu паст sevk yazısında şüppelinin FETÖ'nün уез haberleşme programı olan Byoo un erm Коба hularıcsı olduğu vurgulandı 


Eski İstanbul Ünüversitesi 00) Öğretim Üyesi Doç Dr. Falih Görsül bir süre беке FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden иглата 


TES‏ معدت مھ دی SRE‏ سیت не ды а.‏ د 


Yapılan soruşturma sonucunda Fatih Gürsul'un FETÖ mensuplarının sadece kendi aralarında haberleşebilmelerini sağlayan ByLock programının kullanıcısı olduğu anlaşıldı ve tutuklandı. 


22 Aralık 2016 tarihinde ntv.com.tr internet sitesinde yer alan 
“Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Fatih Gürsul Tutuklandı” başlıklı haberinde ise şu önemli detaylara yer verilmiş: 


“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, “silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki işlemleri tamamlandı. 


Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Gürsul un “silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. 


Savcılığın şüpheli Fatih Gürsul hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan Bylock'un kırmızı kategoride kullanıcısı olduğu vurgulandı. 


Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.” 


CHP içerisinde FETÖ sempatizanları danışman Fatih Gürsul ile sınırlı kalmıyor. CHP içinde pek çok kişinin FETÖ sempatizanı olduklarını, medyaya verdikleri beyanatlardan anlıyoruz. 


Muhalif tutumu ile bilinen odatv.com sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 2014 yılında yayınlanan bir yazısında, CHP içerisinde FETÖ sempatizanlarının isimlerinin karnesini çıkartmış. 
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İşte isim isim CHP'nin Cemaat karnesi r= = 12 чч 


XY. Baris Pehlivan yazdı 


17.03.2014 18: 12 Karakter boyutu : 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN TORK "te şöyle dedi: 


“Gülen Cemaati'yle her hangi bir flörümüz, birlikteliğimiz, ilişkimiz, bir araya gelme, oturup konuşma söz konusu değil, Ama biz belli bir inanç grubunun bir araya gelip cemaat kurmasına karşı değiliz. Siyasete girmemek koşuluyla, Çünkü biz inançların siyasete malzeme olmasını istemeyiz.” 


Peki ya diğer CHP'liler ne diyor? 


CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin / Cihan Haber Ajansı: Ne varsa Hizmet Hareketi'ne atmaya çalışıyorlar, bu doğru değil. Hizmet Hareketi'ni de kutluyorum. Hükümetin baskısına rağmen 30 milyar dolar ihracat yapan _ kuruluşları var, hükümetten korkmuyorlar, cesurca davranıyorlar, TUSKON'a sahip çıkıyorlar. Bu iyi bir şey. Buna direnmenin bir yolu var, o da arkasında pislik olmayacak, yoksa direnemezsin. Demek ki öyle bir pislik yok ve bü insanlar temiz. Bu cesur insanları hakikaten kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder. 


Barış Pehlivan'ın 17 Mart 2014 tarihli “İŞTE İSİM İSİM CHP'NİN CEMAAT KARNESİ” başlıklı yazısında paylaştığı isimlerin açıklamalarına birlikte göz atalım; 


CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin / Cihan Haber Ajansı: Ne varsa Hizmet Hareketi'ne atmaya çalışıyorlar, bu doğru değil. Hizmet Hareketi'ni de kutluyorum. Hükümetin baskısına rağmen 30 milyar dolar ihracat yapan kuruluşları var, hükümetten korkmuyorlar, cesurca davranıyorlar, TUSKON'a sahip çıkıyorlar. Bu iyi bir şey. 
Buna direnmenin bir yolu var, o da arkasında pislik olmayacak, yoksa direnemezsin. Demek ki öyle bir pislik yok ve bu insanlar temiz. 
Bu cesur insanları hakikaten kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder. 


CHP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Muhammet Çakmak 
/ Akşam: Fetullah Hoca Türkiye'de bir fenomendir, kimsenin görmezden gelemeyeceği bilge bir adam. Fakir halkın çocuklarının okuması için sonsuz gayret gösteren biri. İyi şeyler yapıyor. Fetullah Hoca, Türk toplumunun temel değer sistemine ve milletin, devletin daha da güçlenmesine katkı yapan bir kişidir. Saygıyla izliyoruz. 


CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aziz Kocaoğlu / Cihan Haber Ajansı: Türk okulları, Türkçe Olimpiyatları bir tanıtum aracı aynı zamanda. Bu kentin, bu ülkenin tanıtımı için okullar da dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde eğitim faaliyetinde bulunuyor. 
Buna öncülük yapanlara ülke adına teşekkür etmekten başka bir şey söz konusu olamaz. 


CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül / Zaman: Obama'yı arıyorsun ve Türkiye Cumhuriyeti nü-Jus kağıdı olan bir muhteremi şikayet ediyorsun, yazıklar olsun sana. 


CHP Milletvekili Faik Tunay / Aksiyon: Türk Okulları'nı, Türkçe Olimpiyatları'nı ve Fetullah Gülen Hocaefendi'nin hizmetlerini takdir ediyorum. Yurtdışı programlarında okulları yerinde görüp inceledim. Başarılarına şahit olup takdir etmemek, haklarını teslim etmemek vicdansızlık olur. Bu okullar bulundukları ülkelerde- ki gelecek nesilleri yetiştiriyor. Cemaatlerin ülkeye faydalı olduğunu düşünüyorum. 


CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin / Zaman: Zaman Gazetesi'ni tek kelimede anlatmak gerekirse bence o kelime; vicdandır.” 
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DP Ides Kemal KERO, CHP rin 15 Olağan Кагыла Fart Mache! те жїлү INTE arab борог açmamış Un profestiror 24 7 Haziran seperietede CHP de тека adaylığı çin бе geçi 


м KİŞİDEN £1 TUTUKLANDI 

lere merazê 4 афо Рао Toots Örgünü Paralel Deve Vapdarmaşna FETÖPUY) yore’: soruştırra tatamia Kapatan Gediz Üniversiteşinde çipli yöre соем ary ote gör alına arkalar ara фут ут werk often `© kayalar б Ме ева eru Crha ©\ жүзү! Grua patie torup арылта, gözeli sinan pupholisr Ì Ermyet hiza Mah Saçlara Мос adele Şube Maditagondet: işlemlerin arasan sage LOMITA рее arê BDV үч sev ODA 


WIUÇDAROOLU LİSTESİNE ALMIŞTI 

Sivi sirk paata Upeteden EDO эф сога Малту çıkanlar tarlalar N “ЗЁё4^® verir буй Üyesi olmak” suçlamayla tskler Diğer Pelie: ma Б karsi partys serbest rakı Tui amda mevieiten fray silen Prot Or İştar Güzayden Saam da dere. Sanayı Сире 33. Olağan Gruia asa Pari Medine (РМ) germek amacyla Bam Yönetim ve KUNE Работно БҮР) уеб çin alay olda öcal Golegwierten yahsi karlar oy alamayınca PAf'ye gren Murutayda Оос туйт Sewage’) CHP idari amal bakana т<: 7 Haier veçeierinde гетен й adar olacağı rupina ama ууну өтү CHP Малеч erki Saraya da PİT Öğe падала. 

МАЈА ХАК VE MEMET ALTAN ILE PROGRAMLARA KATILMIŞ 

буш л kapakları Can Берест ТУ ê» FETO soruşturan bagearerets tke binan Nad icsi ve Медсен Atan he katt) progrerdia rgt prapagenday yaptığı öğrenisi loro Cumhuriyet Savcım Aytan Ү ёта ез усто) scruptarme haçmarında Û [ roye! Müdürlüğü Май Gute 

gizler ize, ari Varsa ve Adana da taposin Getz Umar саб ротата çörek düre G орен 1 OES aki гуса yakalarız hare ana 
33 Мрбее (Съ göten stent 

№ Адлия Gürertenen Seno alya оратзъүсссїз na 10! zarb hakında pêra karam senum? Semaya tapeerrta irvendenn tun Uyeteerden. TMSF'ye deveden Kak Сео Yönetim Жл. Bastan Meret Koch ten da пејат 


m з ET 4 жш e Lee tLe. 


Şimdi sizlere Kılıçdaroğlu'nun bütün uğraşlarına rağmen resmi olarak CHP kadrolarında kendisine yer bulamamış bir isim- 


den daha bahsetmek isterim. 


Öyle ki; Kılıçdaroğlu bu şahsı partisinin olağan kurultayında parti meclisi üyeliği için aday göstermiş ancak delegeler tarafın- 


dan seçilebilmesini sağlayamamıştı. 


Evet, bu isim; FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan akademisyen İştar Gözaydın Sava- 


şır'dan başkası değil. 


Prof. İştar Gözaydın Savaşır'ın kim olduğu ve Kılıçdaroğlu ile ilgisini haberler.com sitesinin 28.12.2016 tarihli “KILIÇDAROĞ-LU'NUN ADAYI PROF. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR FE- 
TÖ'DEN TUTUKLANDI” başlıklı haberinden okuyalım. 


“İzmir'de kapatılan Gediz Üniversitesi'nde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ile birlikte 8 kişi tutuklandı. 


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti. Ünlü profesörün adı 7 Haziran seçimlerinde CHP'de 


milletvekili adaylığı için de geçmişti. 
16 KİŞİDEN 8’I TUTUKLANDI 


İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nde çalışanlara yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı. 
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SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 


KILIÇDAROĞLU LİSTESİNE ALMIŞTI 


Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i “Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında, meslekten ihraç edilen Prof. 
Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. Savaşır, CHP'nin 35. 
Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için aday oldu ancak delegelerden yeteri kadar oy alamayınca PM'ye giremedi. Kurultayda Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri anahtar listesine almıştı. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olacağı konuşulmuş ama gerçekleşmemişti. CHP liderinin eski danışmanı da FETÖ'den tutuklanmıştı. 


NAZLI ILICAK VE MEHMET ALTAN İLE PROGRAM- 
LARA 


KATILMIŞTI 


İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Adana'da kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 16'sını gözaltına almıştı. 
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15 Temmuz gecesi başta Allah'ın izni sonra milletimizin iman 
gücü sayesinde hain FETÖ'cüler kalkıştıkları darbe girişiminde muvaffak olamadılar. İhanet şebekesine bağlı asker kılığına girmiş terörist haşhaşiler teker teker tutuklandı ve adalete teslim edildi. FETÖ'cülerin yaptığı darbe girişimi ve işledikleri ihanet suçları ile ilgili yürekli savcılarımızın oluşturduğu iddianameler ise bu karanlık örgütün kimleri nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor. 


İşte şimdi FETÖ ile CHP'nin nasıl bir iş birliği içerisinde olduğunu ispatlayan bir başka delili paylaşmak istiyorum. 


15 Temmuz gecesine ilişkin Bolu'da oluşturan iddianamede 
yer alan bilgilere göre; o gece darbeci hainlerin planı AK Partili Belediye Başkanı'nı tutuklayıp yerine CHP Bolu İl Başkanını oturtmakmış. 

Şimdi sormak istiyorum; 


CHP ve FETÖ'cülerin iç içe olduklarına dair bundan daha güzel bir ispat olabilir mi? 
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Garbeciny о setuirve Uk Lala 


i i 
Sj. rt. = =; 


©- BAŞKANI AL, 
CHP iL BAŞKANINI OTURT 


Hain darbecilerin ilk icraatı Vali ve AK Partili belediye başkanını görevden almak olmuş. Bolu'daki iddianamede gelen ilk emir: AK Partili başkanı görevden al CHP il başkanını kolnuğa otur 

Yount SEN OTU 
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Sabah Gazetesi'nde 3 Şubat 2017 tarihinde yer alan “DAR-BECİNİN İLK TALİMATI: BAŞKANI AL, CHP İL BAŞKANI- 
NI OTURT” başlıklı haberin detayları... 


Hain darbecilerin ilk icraatı Vali ve AK Partili Belediye Başkantn görevden almak olmuş. Bolu'daki iddianamade gelen ilk emir: AK Partili başkanı görevden al, CHP il başkanını koltuğa oturt. 


Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında kabul edilen iddianamede, 
2 numaralı sanık olarak gösterilen Yarbay Veli Ceylan'ın, darbe 
girişimi gecesi Vali Aydın Baruş'a müdahale için 10 kişilik manga oluşturduğu belirtildi. 


“YERİNE SEN OTUR” 


İddianamede sözde “Bolu Düzce Sıkıyönetim Komutanı” olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvener'i aradığı ve “Ben Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, Belediye Başkanı kim orada, AK Partilidir. Onu da hemen al, CHP İl Başkanını Belediye Başkanlığı makamına oturt, Emniyet Müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini 
koy, ertesi gün oraya geleceğim.” dediği belirtildi. Güneşer ve 9 
rütbeli asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Davanın ilk duruşması 
6 Mart'ta yapılacak. Darbe girişiminin Samsun ayağını yürüten 
Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkındaki iddianame de kabul edildi. Eken üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
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Son olarak bir başka isim... 
CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu... 


Güneş Gazetesi, ilk sayfadan dev puntolarla verdiği haberinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu’ nun FETÖ okullarından mezun olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal medya hesaplarından ‘sokak’ çağrısı yapan bu genç sizce kendi kanaati olarak mı sokak çağrısı yapıyor, yoksa FETÖ'nün telkinleri doğrultusunda 


mı hareket ediyor? Lütfen kararı siz verin. 


11 Ocak 2016 tarihinde Güneş Gazetesi’nde “İşte Yeni CHP” 
manşetiyle yer alan haberin detaylarında Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'nun daha önce yaptığı provokasyon çağrılarına da 


yer verilmiş. Dilerseniz haberin detaylarına birlikte göz atalım. 


“Güneydoğu'yu savaş alanına çeviren teröristlere desteğini ilan eden ve FETÖ'nün okullarında okuduğu ortaya çıkan CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, bu sefer de sokak- 


ları provoke ederek iç savaş çıkartma tehdidinde bulundu. 


Yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan, yeni CHP'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu bir skandala daha imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kan dökme- den başkanlık sistemini getiremezsiniz.” şeklindeki açıklamalarına paralel ifadeler kullanan Otlu, sokakları provoke etmeye 


hazırlandıklarının sinyalini verdi. 
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Sokakla tehdit etti 


Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda “Bu iş ya mecliste ya da sokakta bitecek.” diyerek halkı sokağa çağırdı. 
CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı'nın skandal çağrısı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından tepki topladı. Halkı alenen kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden Otlu hakkında, CHP Genel Merkezi'nin gerekli işlemleri yapması istendi. Söz konusu başkan, daha önce yaptığı açıklamalarda da eleştirilerin hedefi olmuştu. 


Teröristlere destek vermişti 


Güneydoğu'yu yangın yerine çeviren ve binlerce sivili yerinden eden PKK'lı teröristlere yakın bir medya organına röportaj veren Otlu, “Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl I Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım. Savaşın da bir kuralı var. Ancak bugün Kürdistan'da savaş hukuku çiğneniyor. Doğuda katliam ve zulüm var.” 
ifadelerini kullanmıştı. Daha da ileri giderek Güneydoğu Bölgesi'nin ‘Kiirdistan’ olarak nitelendirmişti. Fetullah’in okulunda okumuştu 


Güneydoğu ile ilgili sözlerine gelen tepkiler ardından geri adım atan ve sözlerini yalanlayan Otlu, FETÖ'nün arka bahçesi haline gelen Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda kendini aklamaya çalışırken bir başka gerçeği daha itiraf etmişti. Otlu, bu röportajda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası kapa-Шап Fatih Üniversitesi'nde okuduğunu belirtmişti. Ancak daha sonra, bu ifadeyi tüm sitelerden kaldırtarak, geçmişini gizlemeye çalışmıştı. 
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PKK'lı teröristlere desteğini ifade eden, FETÖ okullarında okuуап CAP'li başkanın terör örgütü DHKP-C'ye yandaş Hasan Fert Gedikadlı bir kişinin cenaze törenine katıldığı belirlendi. 
Otlu'nun katıldığı cenaze töreninde, yüzünü maskeyle kapatan DHKP-C'li teröristler ellerindeki uzun namlulu silahlarla boy 


göstermişti. 


CHP'Lİ BELEDİYELERİN 


FETÖ'YE SAĞLADIĞI 
RANTLAR! 


Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bütün CHP'liler ağız birliği yaparak FETÖ'nün sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu ısrarla yaymaya çalışıyorlar. 

Bu ısrar özellikle FETÖ-CHP ilişkilerini kamufle etmek amacıyla yapılıyor. 

AK Parti olarak, FETÖ'nün AK Parti iktidarından yararlandığını hiçbir zaman inkâr etmedik. Ancak FETÖ'nün hainliği anlaşıldıktan sonra, AK Parti FETÖ ile açıktan boğuşurken, CHP'nin FETÖ'ye sahip çıkmasını mazur gösterecek hiçbir neden kabul edilemez. 


Kaldı ki; bir kez daha ifade etmek isterim, o dönem bir terör örgütü mensubu olduklarını anlayamadığımız FETÖ'cülere şahsen benim belediyeden sağladığım hiçbir imkân kanunsuz değildir. 


Bütün STK'lara sağlanan imkânlar FETÖ'cülere de sağlanmıştır, o kadar. 


Ayrıca o dönemlerde bu örgüte destek veren sadece AK Partili belediyeler değildi. MHP'li ve CHP'li belediyeler de imar konularında FETO sempatizanlarına yardım etmişti. 


Ben ihaneti öğrendiğim günden itibaren FETÖ” cülere her alanda, yasal sınırları taşmamak kaydıyla engel olmaya çalıştım. 


Bugün de özellikle FETÖ'cülerin vatandaşı tehdit ederek buldukları paralarla kendi ideallerine hizmet için yaptıkları okul ve yurtların devletin eline geçmiş olması, ciddi bir okul ve yurt eksigini tamamlamıştır. 


Bu aslında vicdanları teselli edici bir olaydır. 
Peki CHP'li belediyeler FETÖ'cüler için neler yaptı? 
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“CHP'li belediyelerin anahtarı Karaarslan’da” 05.09.2016 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklanan Karaarslan'ın CHP'li belediyeleri adeta soyup soğana çevirdiğini ve bu konuyla ilgili hazırladığı raporu Genel Merkez'e ileteceğini söyledi 


Kuşadası'nda yaşayan Celal Kılıçdaroğlu, Kuşadası ve Didim Belediyesi'ndeki gelişmelerden rahatsız olup detaylı bir çalışma yaptı. Vatandaşlarla, belediye yetkilileriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarlan'ın iki belediyeyi adeta soyduğunu tespit oden Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmak için hazırladığı raporu Yeni Asır'la paylaştı 


“Karaarslan Aydın'ı soymuş” 


FETÖFPOY operasyonlarının siyasete yöneldiğini ancak bu konuda CHP'de hens bir hareke Coo ifado eden Kılıçdardoğlu, "АК Parti, dört belediye başkanını FETÖ'den 


imparator, padişah. Kimseyi takmıyor. Kafasına — 


Didim Belediyesi başlı başına bir sorun, Belediye başkanı sanki Y iyeyi Tehlikeli olan tarafı ise çalışma kültüründen besleniyor olmaları. Ele оао ok, silane brane dayar legen E УЫ en Mares tester” 


etmişler. CHP'nin gecikmeden önlem alması, ута, hopsini açığa alıp aklanmalarının _ önünü açmalı” dedi. 


“Atabay nasıl kazandı?” 
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın eski Belediye Başkanı Mümin Kamacı'ya kurulan kaset tuzağıyta 


gösterip i eden Kılıçdaroğlu, Atabay'ın adaylığında Meclis Başkanvekili Akif і йө Gürel Т. dile getirdi. Atabay'ın sosyal demokrat değil, ülkücü bir geçmişe sahip olduğunu savunan Kı roğlu, “CHP emekçisi olmayan ülkücü kökenli Deniz Atabay, 4 ayik CHP üyesi iken 


Hamzaçebi'nin yazlık komşusu olmasını iyi bir referans olarak kullandı Devreye Gürsel Tekin'in de girmesiyle 


Celal Kılıçdaroğlu'nun İddiaları 


СНР ve CHP'li belediyeler, devletimiz “cemaat” ya da “hizmet hareketi” olarak bilinen bu yapılanmayı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ismiyle “Milli Güvenlik Kurulu Siyaset Belgesi”ndeki (Kırmızı Kitap) terör örgütleri içerisine almasına rağmen, ilişkilerini kopartmadı. Hatta öncekilere nazaran bu örgütle daha samimi ilişkiler kurdular. 


Bu konuda yapılan en güzel itiraf Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştır. Celal Kılıçdaroğlu Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği mülakatta adeta CHP'li belediyelerinin fotoğrafını çekmiş ve tüm samimiyetiyle olan biten olayları bütün çıplaklığı ile itiraf etmiştir. 


Bakınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu sözlerin tabir-i caiz ise dirhemi yenmez. FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaaslan'ın iki belediyeyi adeta soydugunu iddia eden Celal Kılıçdaroglu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmak üzere hazırladığı raporunda CHP’ deki rant kavgasını anlattığını söylüyor. 


Tam anlamıyla CHP'li belediyelerin neler yaptığını, belediyelerin kimlere nasıl rantlar sağladığını Kılıçdaroğlu'nun kendi kardeşi bizzat itiraf ediyor. Buyurun haber metnini aynen aktarıyorum: 


“ FETÖ-PYD operasyonlarının siyasete yöneldiği ancak bu konuda CHP'de henüz bir hareketlilik görülmediğini ifade eden Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti dört belediye başkanını FETO’den dolayı ihraç ederek işe başladı. Peki CHP'ye, MHP'ye sızmış FETÖ'cü yok mu? FETÖ'den cezaevine konulan Erkan Karaaslan nerdeyse bütün CHP'li belediyelerinin anahtarlarını eline geçirmiş. CHP'li Belediye Başkanları inanılmayacak derecede Karaaslan'a bağlanmış. Kuşadası medyasında çıkan haberlere göre; belediye Erkan Karaaslan'a beş yüz bin lira danışmanlık ücreti ödemiş. FETO'ye aktarılan bu paralar kamunun parası. Kuşadası, Didim Belediyeleri adeta soyulmuş. Didim Belediyesi başlıbaşına bir sorun, Belediye Başkanı sanki imparator, padişah! Kimse takmıyor, kafasına göre belediyeyi sözüm ona yönetiyor. Genel merkezde sırtlarını birbirine dayamış dizginlerini de FETÖ'cü Erkan Karaaslan'a teslim etmişler. CHP'nin gecikmeden önlem alması Karaaslan'a kim bulaşmışsa hepsini açığa alıp aklanmalarının önü açılması gerekir. 
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Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın eski Belediye Başkanı Mümin Kamacı'ya kurulan kaset tuzağıyla aday gösterilip seçimi kazandığını iddia eden Celal Kılıçdaroğlu, Atabay'ın adaylığında meclis başkan vekili Akif Hamza Çebi ile Gürsel Tekin'in etkili olduğunu dile getirdi. Didim'de aday gösterilip seçimi kazandı. Başkan olduktan sonra FETÖ'cü Erkan Karaaslan ile sırt sırta verdi. Belediyede hangi taşı kaldırsanız altından Karaaslan çıkıyor. FETÖ'den cezaevinde olan Erkan Karaaslan'a stratejik planlama hazırlanması adı altında 150 bin lira belediyeden para veriliyor. 


CHP İlçe Başkanı'nın yeğenine ait olan KİP adında bir şirketin yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterip iki yılda iki milyon lira iş alarak belediyeyi yolunmuş tavuğa çevirdiğini iddia eden Celal Kılıçdaroğlu; Karaaslan'ın kurucusu olduğu DİBEL adlı şirket, günlük kazancı 65 bin lira olan üç parkı 15 bin liradan ihaleye vermiş. CHP Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in gizli ortaklığı olduğu ileri sürülen ALTAŞ isimli firmaya yıllık 11 milyon liraya temizlik işleri ihale edilmiş. 


Belediye buralara para ödemekten asli işlere para ödeyemez hale gelmiş. Paraları ödenmediğinden can kurtaranlar işi bıraktığı için denizde boğulmalar oldu. Araştırdım, Didim Belediyesinde rantsal ve keyfiyete dayalı bir FETÖ yapılanması gördüm. 
Başkan Atabay'ın, FETÖ'cü Erkan Karaaslan ile olan ilişkilerinin aklanması için acil olarak açığa alınıp, partiden uzaklaştırılması gerekiyor. CHP, ne zaman FETÖ temizliğine başlayacak? 
Karaaslan'ın ilişkisi olan belediye başkanlarının, CHP'ye olan üyeliklerinin askıya alınması ve aklandıktan sonra yeniden partiye alınmaları doğru olacaktır.” 
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Aydın Büyüksehir Belediyesi ve 


Erkan Karaaslan 


Celal Kılıçdaroğlu'nun Erkan Karaaslan ile ilgili iddialarını kuvvetlendirecek birço khaberde daha önce basına yansımıştı. Hatırlatmak gerekirse: 


Yeni Asır Gazetesi'nde 8 Ağustos 2016 tarihinde “BAK ŞU BA-CANAKLARA” başlığı ile yayınlanan habere göre, Aydin Büyükşehir Belediyesi otoparklarla ilgili yapacağı ihaleden sorumlu kişi AY-BEL A.Ş Genel Müdürü olan Muharrem Şanlı. Muharrem Şanlı'yı farklı yapan ise o tarihte FETO soruşturması kapsamında hakkında arama emri olan ve kaçak durumda bulunan Erkan Karaaslan'ın bacanağı olması. 


Haber'in detayında ise şu ifadelere yer verilmiş; 


“Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün Nazilli, Efeler, Söke, Didim ve Kuşadası'ndaki yol kenarı otoparkları ile diğer büyükşehir otopark alanlarını ihaleyle satışa çıkarıyor. 


İhaleyi, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ'den aranan danışmanı Erkan Karaarslan'ın bacanağı AYBEL A.Ş. Genel Müdürü Muharrem Şanlı yapacak. 


Şartnamesi değiştirilen ihale adrese teslim mi? Belediye Meclis denetiminden kaçırılıyor mu? 


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETO/ PYD soruşturması nedeniyle polis tarafından aranan danışmanı Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'nın “adrese teslim’ ihaleyle vurguna hazırlandığı iddia edildi. 


Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nce geçmişte defalarca olduğu gibi, kamuoyu bilgilendirilmeden adrese teslim ihalelerinden biri daha yapılıyor. 


Belediye bugün yapacağı ihaleyle “Belediyeye ait ve Meclis kararıyla ihalesiz ve düşük bedelle belediye iştiraki AYBEL A Ş.'ye devredilen Aydın'ın Nazilli, Efeler, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan yol kenarı otopark yerleri ile diğer büyükşehir otopark alanlarını satışa çıkarıyor. Belediye meclis üyelerinin denetiminden kaçırmak amacıyla direkt AYBEL A.Ş. üzerinden yapılacak ihale, daha önce Yeni Asır'ın haberleriyle ihalesiz verilerek, yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında bulunan yerleri kapsıyor.” 
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BAK ŞU BACANAKLARA! 


08 08 2016 


Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün Nazilli, Efeler, Söke, Didim ve Kuşadası'ndaki yol kenarı otoparkları ile diğer büyükşehir otopark alanlarını ihaleyle satışa çıkarıyor 


ihaleyi, Başkan Özlem Саграт FETÖ'den aranan darışmanı Erhan Karaarslan'ın bacanağı AYBEL А 5 
Genel Müdürü Muharrem Sanh yapacak 


Şartname: değişirler hale adrese tesim m? Belediye Mechs denetiminden kapriiryor mu? 


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ! PYD soruşturması nederste pos taratından aranan danışmanı Erkan Karaarıları'ın bacanağı Muharrem Şanlı'nın “adrese teslım” ihaleyle vurguna hazırlandığı кла eğik 

Aydın'da Buyukyehır Belediyesince сестее беёмагса olduğu Gibi kamuoyu bâylendırımadan гезе tesim Malalarndan bın daha yapılıyor 


İlginç ihale şartnamesi 


Belediye bugün yapacağı Феу Boledyeye at ve Мос kararyla halos ve duşuk bedele belediye qaraki AYBEL A 9 уе devredilen Аудет Nazım, Efeler. Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan yo! kenan Otopark yaren he Фф Duyukgenw olapar alanlarını ама сапу Belediye mecks Üyelerinin doneterenden kagemak amacyla deoki AYBEL AŞ üzeriden yapılacak ihale, daha önce Vers Asrin haberleriyle thatesiz 


cimas: 

Böylelikle bu şartları tapyan beli be реб Maley: kazanması amaçlanıyor. Oysa Aydın Büyükşeti'in bir süre бесе B32 bin meteharelik sla» ve katı atık tesislerini 29 yıllığına kiraladığı EMAN Enerji Екілік Şirketi'nin sermayesi secece 30 bin ігу 


Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklar için bugün yapılacak ihaleye girmek isteyen firmalara getirilen şartlar ise oldukça ilginç. Özel hükümler konan ihale şartnamesine göre, ihaleye katılacak şirketin en az I milyon lira sermayesi olması 


gerekiyor ve İSO 10002 belgesinin bulunması şartı getiriliyor. 


Böylelikle bu şartları taşıyan belli bir şirketin ihaleyi kazanması amaçlanıyor. Oysa Aydın Büyükşehir'in bir süre önce 832 
bin metrekarelik alanı ve katı atık tesislerini 29 yıllığına kiraladığı EMAN Enerji Elektrik Şirketi'nin sermayesi sadece 30bin liraydı. 


FETÖ/PYD soruşturması kapsamında polis tarafından yurt genelinde aranan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'nın genel müdürlüğünü yaptığı ve yine Karaarslan'ın ekibinden Bülent Bozbaş'ın yönetim kurulu üyesi olduğu AYBEL A.Ş.'ye daha önce ‘yolsuz- 


luk’ iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. 


Bu ekibin, AYBEL'in işletmeciliğinde olan yerleri elden çıkarmak için düğmeye bastığı, yapılacak ihaleyle belediyeye ait otoparkların önceden belirlenmiş ve kendilerine söz verilen kişi- 


lere verileceği iddia ediliyor. 


AYBEL'in bugün yapacağı ihaleyle ilgili konuşan TBMM eski başkanlarından İsmet Sezgin'in danışmanı ve inşaat mühendisi Haldun Haşmet Aysan, “Uyanın Aydın Büyükşehir Belediye meclisi üyeleri. Sizin meclis kararıyla bedava sayılacak bir bedelle ihalesiz devrettiğiniz otopark alanları, aslan bacanaklar tarafından adrese teslim ihaleyle peşkeş çekilerek son vurgun yapıla- 


cak.” uyarısında bulundu. 
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SOL SİYASET - FETÖ İLİŞKİLERİ 


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde çalışanların, hakkında gözaltı kararı bulnan ve her yerde aranan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'a yakınlığı dikkat çekiyor. Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'nın AYBEL AŞ. Genel Müdürü olmasının yanı sıra Bülent Bozbaş'ın Karaarslan tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler- den Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı yapıldığı ileri sürüldü. 
Yine ASKİ Genel Müdür Vekili Erdoğan Öztürk ve Daire Başkanı Hakan Olgaç ile İmar AŞ. Genel Müdürü Ümit Erkan'ın da Karaarslan tarafından belediyeye yerleştirildiği iddia edildi.” 
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i. Melih GÖKÇEK 


FETÖ'cü Erkan Karaaslan ile 
İsbirliği Yapan 
CHP'li Belediyeler 


Hatırlayınız; Celal Kılıçdaroğlu Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği mülakatta CHP'li belediyelerce FETÖ'ye sağlanan rantları anlatmıştı. Yine ifade etmekte fayda görüyorum, bu gerçekleri dile getiren bir AK Partili ya da sıradan birisi değil bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğludur. 


Herhangi bir CHP'li resmi makam tarafından yalanlanmayan Celal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Efeler Belediyesi, Didim Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Söke Belediyesi, Konak Belediyesi, Buca Belediyesi, Bornova Belediyesi, Bergama Belediyesi, Milas Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, İstanbul-Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş Belediyeleri de FETÖ'den tutuklu bulunan Erkan Karaaslan ile ilişkili olan CHP'li Belediyeler arasında. 


Yeni Asır Gazetesi'nde 17 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan “10 MİLYONLUK VURGUN İDDASI” başlıklı haberde; “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçesiyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaaslan'ın CHP'li belediyelerden aldığı milyonluk ihaleler bir bir ortaya çıkıyor.” ifadelerine yer verilmiş. 
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan ve FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarslan'ın İstanbul'da CHP'li Avcılar, 
Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden bu yıl 10 
milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı 


Tek başına katıldı 


CHP'li Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçe belediyelerinden 2016 yılında Karaarslan'ın şirketlerine KDV dahil 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ihaleleri verildiği belgelendi. Bu üç belediyenin bu yıl içinde yaptığı 8 ihaleye Karaarslan'ın şirketlerinin tek başına katıldığı tespit edildi 

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 3 milyon 79 bin, Sariyer Belediyesi'nin 6 milyon 622 
bin, Beylikdüzü Belediyesi'nin ise 2 milyon 52 bin lira Karaarslan'a danışmanlık ücreti adı altında para ödediği ortaya çıktı 


İhalelerin iptali gündemde 


Haberin detayında yer alanlar ise şu şekilde: 


“CHP'li Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçe belediyelerinden 
2016 yılında Karaarslan'ın şirketlerine KDV dahil 10 milyon 329 
bin lira danışmanlık ihaleleri verildiği belgelendi. Bu üç belediyenin bu yıl içinde yaptığı 8 ihaleye Karaarslan'ın şirketlerinin 


tek başına katıldığı tespit edildi. 


CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 3 milyon 79 bin, Sarıyer Belediyesi'nin 6 milyon 622 bin, Beylikdüzü Belediyesi'nin ise 2 milyon 32 bin lira Karaarslan'a danışmanlık ücreti adı altında para 


ödediği ortaya çıktı. 


Erkan Karaarslan'ın FETÖ'den tutuklanmasının ardından üç belediyeden aldığı ihalelerin iptali gündeme gelirken, belediyelerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 


Öte yandan Karaarslan'ın başında bulunduğu şirketlere kayyum atanacağı iddia edildi. Mersin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Karaarslan'ın ailesinin yaşadığı Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne 


nakliyesini istediği kaydedildi. 


Erkan Karaarslan'ın, daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden I milyon 757 bin lira ihale aldığı ortaya çıkmıştı. 


Karaarslan'ın CHP'li belediyelerden yaptığı soygunun 5 milyon lirayı aştığı kaydedilirken, İstanbul Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarslan ile 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması yaptığı öğrenilmişti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yurtdışına gitmesi 


de kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.” 
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Milas Belediyesi 


CHP'li belediyelerin Erkan Karaaslan aracılığı ile FETÖ'ye sağladığı rant ve imkanlar konusunda medyaya yansıyan pek çok benzer haberler de bulunmaktadır. 


İşte bunlardan bir tanesi, CHP'li Milas Belediyesi ile FE-TÖ”nün işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bir vurgun iddiası. 


26 Ekim 2015 tarihinde haber10.com adlı haber sitesinde 
yayınlanan “CHP-PARALEL RANT İTTİFAKI/75 MİLYON 
TL’ LIK VURGUN” başlıklı haberde şu bilgiler yer alıyor; 


“Milas Belediyesi usulsüz ruhsatlarla bölgede aralarında denize sıfır motellerin bulunduğu 226'sı mücavir alanda 5 bin kaçak yapıya göz yumdu. Milas'ın en değerli kıyılarını kanuna aykırı şekilde imara açılmasıyla ortaya çıkan milyonluk rant, başını üç dönem Milas Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Feyzi Topuz'un çektiği rant cephesinin cebine girdi. 


Konuyla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Efendi Can; eski CHP'li milletvekili ve Belediye Başka- nu'nın 75 milyonluk rant elde ettiğini söyledi. Can sözlerini şöyle sürdürdü: Feyzi Topuz ve çetesi, Boğaziçi Köyü'nde evrakta sahtecilik yaparak nitelikli dolandırıcılık yaptı. Milas Belediyesi Boğaziçi Köyü'nde 3621 sayılı kıyı kanununa aykırı olarak imar planlarını onayladı. Bu plan ile kıyılar imara açılmış olup denize sıfır otel ruhsatı dahil tanzim edilmiştir. Rant çetesinin paralel yapı hakim ve savcıları ile yaptığı iş birliği sayesinde bölgeden milyonlarca lira rant elde eden belediye başkanları hakkında tek bir işlem yapılmadı.” 


Göründüğü üzere haber10.com sitesi, CHP'li Milas Belediyesi'nin kanuna aykırı işlemler yapmak suretiyle birilerinin büyük rantlar kazandığını iddia etmekle kalmıyor, CHP'li Milas Belediyesi'nin iddialarını daha da ileri götürerek FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından da korunduğu iddia ediyor. 
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Muğla Belediyesi 


Yine bir CHP'li belediye olan Muğla Belediyesi ile devam edelim. 


4 Eylül 2016 tarihinde odatv.com haber sitesinde yayınlanan 
habere göre; CHP'li Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün Yardımcısı ve Başdanışmanı Yavuz Kayı'nın avukat damadı cemaat soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmis. 


Aynı haberde soruşturma gerekçesi olarak ise; CHP'li Mugla Büyükşehir Belediyesi'nin imarı olmayan alana özel imar geçirerek FETÖ okullarına ruhsat verdiği iddialarının ortaya atıldığı açıkça belirtilmiş. 


Daha önce de FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan, CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün başdanışmanın damadı olan avukat Mustafa Apaydın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Kızı ise aynı soruşturma kapsamında açıба alınmış. 


Yine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 19 Mayıs 2015 tarihinde Zaman Gazetesi'ne tam sayfa reklam verdiği aynı haberde yer almış. 
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Kadıköy Belediyesi 


FETÖ ile CHP'li belediyeler arasındaki rant ilişkisine bir diğer örnek ise bu sefer İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi olan CHP'li Kadıköy Belediyesi ile ilgili. 


19 Nisan 2016 tarihinde Star Gazetesi'nde yer alan haberde; FETÖ'ye yakın olduğu bilinen bir aileye ait olan inşaat şirketine kentsel dönüşüm üzerinden sağlanan haksız kazançtan bahsedilmiş. “KADIKÖY'DEKİ RANT PARALEL'İ ZENGİN EDECEK” başlıklı Star Gazetesi'nin haberinde şu detaylara yer verilmiş: 


МЫЙ иїтмкдизл 6 ADAN ALP 4 BA URASAN в کک‎ 
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“İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm ihalelerinde aslan payının Paralel Yapı'nın en önemli destekçilerinden Gaziantepli Nakıpoğlu Ailesi'ne verildiği ortaya çıktı. Naksan Holding şirketlerinden Paralel İnşaat, CHP'li belediyenin sağladığı imkanlarla, FETÖ'nün en önemli finans kaynağı haline geldi. 


Paralel Yapı'nın elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden Nakıpoğlu Ailesi'ne ait Naksan Holding kuruluşu olan Paralel İnşaat, Gaziantep Teki vurgundan sonra şimdi de gözünü İstanbul Kadıköy'deki kentsel dönüşüme dikti. Daha önce Gaziantep'te “Yurt yapacağız’ diyerek metrekaresini 6 TL'den aldığı araziye, metrekaresi 4.000 TL olan 3 bin 400 lüks konut inşa eden ve buradan milyonlarca liralık rant kazanan Paralel İnşaat, şimdi de rotayı Kadıköy'e kırdı. Gaziantep'ten sonra şimdi de CHP'li Kadıköy ilçesinde yaptığı 6 inşaatta toplam 190 lüks daire inşa eden Paralel inşaat, milyonlarca lira kazandı. Kadıköy'de 5'i Bağdat 
Caddesi, Wi de Kozyatağı'nda olmak üzere 6 apartmanda 190 
daire inşa eden Paralel İnşaat'ın daire başı fiyat ortalaması 90 
metrekare için 2 milyon 200 bin TL. Paralel İnşaat'ın, 6 apartman için istediği toplam bedel ise 229 milyon TL olurken, bunun büyük kısmının şirketin kâr hanesine yazılacağı hesaplanıyor. 2012 yılında çarpık yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla çıkarılan Kentsel Dönüşüm yasası, Kadıköy'de sadece Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Caddebostan gibi lüks semtlerde değil Kozyatağı, Sahrayıcedid gibi orta halli semtlerde de metrekare fiyatlarını uçurdu. Bölgedeki fiyatların Nişantaşı ile yarışır hale gelmesi Paralel İnşaat için yeni bir finans kaynağına dönüştü. 


17-25 Aralık sonrasında finans kaynakları kurutulan FETÖ ile ilişkili olduğu belirtilen firmalardan Paralel İnşaat, ATEPİA skandalının ardından Kadıköy'deki ranta talip oldu. Bunu da internet sitesinde açıkça şu ifadelere yer verdi: “2014 yılında proje bölgesine İstanbul'u da ekleyen şirket, Kadıköy - Bağdat Caddesi bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri geliştirerek işlerine devam etmektedir. Stratejik olarak bölgede kalıcı olmayı hedefliyoruz.” 


Haksız kazançla gündeme gelen ve Paralel Yapı'ya destek sağladığı belirtilen Naksan Holding'e, Mart ayında FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. 
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CHP'li Edirne Belediye Başkanı: FETÖ Okullarına Oy İçin Gittim | 


27 Тетте 2006 Curae (86 Т 
Edirne'nin СНРА Belediye Başkanı Başkanı Recep Gürkan, seçim zamanı FETÖ'nün okullarına gidip оу istediğini söyledi. 


Edime Belediye Başkanı Recep Gürkan, FETÖ okullarına оу için giniğisi Белле. "Conania okuluna gidip oy 


btediğinizde cemasiçi olmazımız. Türk adaleti, uzun yıllardır yaptığı gibi perdelerin gerisinden devamlı ipleri ellerinle oynatan kuklacıları da ora çıkaracak” dedi 


“SEÇİM DÖNEMİ HERKESE GİDER OY İSTERİZ” 

Edirne fine Baykam Recep Gürkan, dûn kendisi hakkında ual bunds çıkan haberle ilgi baun toplantısı perçekletirdi. Belekye Meclis Salonunda düzenlenen hanın loplamninds toman Baykan Görkan, "Haberde, dıme dek) cemaatin benimle ilgili olam söy Miyorum; Edirse'deki comautin imams la birkaç kez yörüşüğümü. iidiamameuic O» he yanıyor. Seçimler öncesi cemaatle bir çalışma yaptığımı Edirne'de bir anket yapıldığını, bu ankette CHP adını Recep Соза Gade giniğini ve oyların CHP ye verildiği gibi Be çalışma yapıldığını söylemiş. Tabii siymetçiyiz. Seçim dönemlerinde biz herkese galeri; oy isteriz Nefes alan herkeslen, seçmez olan herkesten veya seçmen olmayan herkesin oy İsteriz. Oy isteriz. Оу İstemek için cemantin okuluna gittiğimizde cemaatçi, motorcuya gittiğimizde motorcu, peynir Üreticisize yittiğiminde pomiri gazeteye göliğiminde gazekci oluyonak. о zaman çok mesic’ sahibi olmamız gerekiyor” dedi 


“HİÇ UCUZ NUMARALARI YEMEDİK” 


Miçbir zamanda tehdide pabuç bırakmadığını belirten Başkan Gürkan, “Hayatımız boyunca abdcstimisden şüpheniz olmadı, hayatımız boyunca kimseyi tehdit etmedik ama büçbir zaman da tehdide pabuç bırakmadık. Yine bırmayacağız. 
Miç ucu? numaraları yomnlik, yine yemeyecoğiz” ifadelerini kaydeni 


"GENELEVE OY İSTEMEYE GİDİNCE GENELEV ÇALIŞANI OLMUYORUZ” 


Bir siynctçinin, toplumsal anlamda hoş görülmeyen yerlende bile oy ieyeceğimi ifade eden Başkan Gürkan, “Geneleve оу biemeye gidince genelev çalyam olmadığınız gibi sanay hilli toma itanna gidip tomacs da olmazsınız. Cemasin okulun yidip оу ntedigieinde cermaslçi olmazımız?” diye когуш. 

HİÇ UMURUMDA BİLE DEĞİL 

Yakın zamanda FETÖ'ye hizmet verenlerin belli olacağını belirten Başkan Gürkan, “Baymda bulunduğu kurumun var olan yöcünü kendi kişisel bali için kullanmayı alışkanlık haline getirmiş olanlar, bu yüç ellerinden gitmeye baptan olması kaygısıyla böyle şeyler yapıyorlar. Çok açık söylüyorum. Hig umamanda bile değil, Emniyetin içinde yapılanlar. hownen çinde yapılamanlar. belafe kinde yapılarındar ve ale hande yapılananlar orta çıkacak. Kimse telas 

yapamama, Siyaset о da çıkacak. Bermudaşeytarı Oçpeni derler уа. Buradaki üçgen, Oy konar değil, Çok kenarlı” diye konuştu 


http-//werw haberler çemleğime belediye bashers recep дугат 10105452483 haber 


Edirne Belediye Başkanının sözleri 


Bu sefer yine bir CHP'li belediye olan Edirne Belediyesi'nin Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın itiraf niteliğinde olan açıklamalarını okuyacağız. Belediye Başkanı Recep Gürkan 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün Edirne'deki yetkili isimleriyle bir araya geldiğini, okullarını ziyaret ettiğini ancak bunu sadece oy istemek için yaptığını itiraf ediyor. 


27 Temmuz 2016 tarihinde haberler.com sitesinde yer alan 
CHP'li Recep Gürkan'ın bu husustaki açıklamaları ise şu şekilde: 


“Tabii siyasetçiyiz. Seçim dönemlerinde biz herkese gideriz oy isteriz. Nefes alan herkesten, seçmen olan herkesten veya seçmen olmayan herkesten oy isteriz. Oy isteriz. Oy istemek için cemaatin okuluna gittiğimizde cemaatçi, motorcuya gittiğimizde motorcu, peynir üreticisine gittiğimizde peynirci, gazeteye gittigimizde gazeteci oluyorsak, o zaman çok meslek sahibi olmamız gerekiyor.” 


Şimdi bir noktaya dikkat çekmek isterim. CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan kendisini savunmak için yaptığı açıklamada FETÖ'cüleri ziyaret edip onlardan oy istemekle sanayici, esnaf ve diğer emekçileri ziyaret edip oy istemeyi eş değer görüyor. Hatta bir mantık hatası mı yoksa demagoji olsun diye mi söylüyor bilinmez; FETÖ'cü olmayı bir meslek gibi gösteriyor. 
Açıkçası devletin tamamına sızmak suretiyle ele geçirmeye kast etmiş bir örgüt ile yapılan iş birliklerini basit bir seçim ziyareti olarak gösterme çabası sizce de içler acısı değil mi? 


Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerin Fetullahçı Terör Örgütü ile yaptığı işbirlikleri ile daha birçok örnek araştırılıp bulunabilir. Ben burada sizlere dikkatimizi çeken en önemlilerini aktarmaya çalıştım. 
Ancak burada en önemli olan husus, yukarıda da bahsetmiş olduğum üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği röportajdaki ifadeleridir. Bugüne kadar hiçbir şekilde yalanlanmayan ve bizzat Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin ağzından CHP'li belediyelerin FETÖ'nün emrine nasıl girdiğini okumak son derece ibret vericidir. 
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FETHULLAH GÜLEN'E 


CHP'DEN 
DESTEK 


"0 hizmetleri yapanlara el uzatacağız” 


VIDEO HABER 


Fethullah Gülen'in Onursal Başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, dün 


akşam bir iftar yemeği verdi. Yemekte, Gülen'in me okundu. İftarda konuşma yapan bugüne kadar cemaate deslek verdiği ап sonra da el uzalmaya devam i vurguladı. 


Foish Güler'in “Onursal Başkanı” olduğu Gazotecter ve Yazarlar Vakfı, İstanbulda dün akşam Mar yemeği verdi Yümeğe bağımsız mietvekileri hors Gal, Hakan Susur, lian İşten, CHP) Başiklaş Botediye Başkanı Murat Haznedar vanatıçılardan Hand Alkon, Nuray Наар о siyaset, sanat, i ve mozya duryasından İsimler katie 

Guama gönderdiği уйгун mesa Okundu 

Gülemin maşaları АКРуо yönelik bir çağrı olarak slgılarırkon CHPH Вора: Goledye Başarı Murat Haznsdar'ın konuşması da oldukça dikkat çekiciydi 


CHP Başarı Gülen ситта bugos kaia dmbek offi bardan soru On derslik ступ devam носеа rugiada 


лљанагаі com & 


Beşiktaş Belediye Baskanı 
Murat Hazinedar 


CHP'li belediyelerin Fetullahçı Terör Örgütü'ne sağladığı rantlara bir diğer örnek, İstanbul'un önemli ilçelerinden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın itiraf niteliğindeki sözleri... 


17-25 Aralık darbe girşimlerinden çok sonra, 2014 yılında FETÖ lideri Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Gazeteciler Yazarlar Vakfının iftar yemeğine katılan Hazinedar, bugüne kadar FETÖ'ye hizmet ettiğini ve bundan sonra da hizmet edeceğinin sözünü vermiş. 

Aydınlık Dergisi ve Doğu Perinçek ilişkili olduğu bilinen ulusalkanal.com.tr haber sitesinin 2 Temmuz 2014 tarihli haberi 


“GÜLEN'E CHP'DEN DESTEK” başlığını taşıyordu. Detayları birlikte okuyalım: 


Fetullah Gülen'in “Onursal Başkanı” olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, İstanbul'da dün akşam iftar yemeği verdi. 


Yemeğe bağımsız milletvekilleri İdris Bal, Hakan Şükür, İlhan İşbilen, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sanatçılardan Hamdi Alkan, Nuray Hafiftaş ile siyaset, sanat, iş ve medya dünyasından isimler katıldı. 


Gülen'in gönderdiği yazılı mesaj okundu. 


Gülen'in mesajları AKP'ye yönelik bir çağrı olarak algılanirken CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’in konuşması da oldukça dikkat çekiciydi. 


CHP'li Başkan Gülen cemaatine bugüne kadar destek oldu- 


Şunu bundan sonra da destek olmaya devam edeceğini vurguladı. 
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i. Melih GÖKÇEK 


CELAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
CHP'DEN İHRAÇ EDİLMESİ 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin FETÖ konusunda dik bir duruş sergile- 


yememesi karşısında tepki yürüyüşü yapma kararı aldı. Basında da geniş yer bulan CHP'li belediyelerdeki FETÖ'cülerin temizlenmesi için başlattığı bu yürüyüşe burada da yer vermek istedim. 


Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan 27.11.2016 tarihli “CELAL KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ TEMİZLİĞİ YÜRÜYÜŞÜ” başlıklı haberinin detayları şu şekilde: 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, “Aydın'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) temizlenmesi ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yandaşlarının hesap vermesi” amacıyla Söke'den Didim'e başlattığı yürüyüş 3. gününde de devam etti. 


Kılıçdaroğlu, Söke'den cuma günü başlattığı, güvenlik güçleri eşliğinde sürdürdüğü yürüyüşte Didim ilçe sınırlarındaki Akköy'e ulaştı. 


Kılıçdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 56 kilometrelik yolun 40 kilometreden fazlasını tamamladığını, Sabah 9'da başlattığı yürüyüşü akşam saat 5'de sonlandırdığını, yaşı gereği yürümekte zorluk çektiğini bildirdi. 


Yürüyüşünü yarın Didim'de sonlandırmayı hedeflediğine deginen Kılıçdaroğlu, yol boyunca sevgi ve destekle karşılaştığını belirterek “Bana büyük destek verdiler. Yeri geldi akşamları arabada yattım, yeri geldi köylü vatandaşlar evlerine davet etti. Bu yaşıma rağmen mücadelemden vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de.” dedi. 
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“ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAĞIM” 


Tanımadığı telefonlardan ve gizli numaralardan tehdit edildigine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Yürüyüş yapma diyorlar. “Yürüyüşe devam edersen seni öldürürüz, şunu yaparız bunu yaparız’ diyorlar. Ben buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum, gelsinler bu duruma el atsınlar. Duruma el atılmadığı zaman yürüyüş sonrası evimde ölüm orucuna başlayacağım. Amacım Didim Belediyesi başta olmak üzere tim belediyelerdeki FETÖ'cülerin 


devlete hesap vermesi.” ifadesini kullandı. 


Türkiye'deki CAP'li belediyelerde, özellikle de Didim Belediyesinde FETÖ'cülerin yoğun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sıradan bir vatandaş olarak üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayarak, “Parti ayrımı falan gözetmiyorum, yeter ki bu FETÖ'cüler temizlensin. Didim Belediye Başkanı, gelsin bir televizyon programında tartışalım. Yüreği varsa gelsin “Celal Kılıç- 


daroğlu yalancıdır? desin.” diye konuştu. 


Ağabeyi, CAP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tüm CHP'li belediyelerdeki FETÖ'cülerin temizlenmesini konusunda desteğini beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisine destek verenlerle birlikte yarın Didim Belediyesine önünde sonlanacak 


yürüyüşün ardından basın açıklaması yapacağını kaydetti.” 


Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadele konusunda örnek bir davranış ortaya koyduğu kanaatini taşımaktayım. Türkiye'nin başta FETÖ olmak üzere paralel devlet yapılanmalarından temizlenebilmesi için ailesinden birini dahi karşısına almaktan çekinmeyen Celal Kılıçdaroğlu samimi bir demokrat olduğunu gösterdi. Ancak başta ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Celal Kılıçdaroğlu'na olan tutumları aynı olgunluğu maalesef taşımıyordu. Kendisi hakkında parti üyeli- 


ginden ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararı alındı. 
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01 Aralık 2016 | Perşembe 


Celal Kılıçdaroğlu: Ağabeyim FETÖ'den yana kararını kullandı 
59 ` ч ч mahain 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, partiden kesin ihraç İstemiyle disipline sevkedilmesiyle ilgili, "Ben her şeye rağmen onurum ve şerefim mücadelemi sârdürüyorum. Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam” dedi. Kıbçdaroğlu, “Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararmı kullanmıştır. Bo keneda benim görüşüm budur, Bu durumda da çok üzgünüm” ifadesini kullandı. 


CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, partiden istifa etmişti 


Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüş ve sonrasında başladığı ölüm orucuyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 


Verdiği mücadeleye CHP'nin destekte bulunmadığını, tercihini kendisini ihraç cimekien yana kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu karara saygı duyduğunu ancak mücadelesini sürdüreceğini dile irdi. 


Kılıçdaroğlu, "O kadar yol yürüdüm. mücadele de ettim, şimdi böyle bir karar almışlar. Saygı duyarım. Tüm bu mücadeleme rağmen CHP hiçbir adım atmamış ve kılını kıpındalmamışlır. Sevgi 


Celal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç kararı ile ilgili verdiği cevabı Güneş Gazetesi internet sitesinin 1 Aralık 2016 tarihli “CELAL KILIÇDAROĞLU: AĞABEYİM FETÖ'DEN YANA 
KARARINI KULLANDI” başlıklı haberinden okuyalım. 


“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevkedilmesiyle ilgili, “Ben her şeye rağmen onurum ve şerefimle mücadelemi sürdürüyorum. Beni ihraç edeceklerse de etsinler. 
Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur. Bu durumda da çok üzgünüm.” ifadesini kullandı. 


CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, partiden istifa etmişti. 


Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüş ve sonrasında başladığı ölüm orucuyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, CHP’ den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 


Verdiği mücadeleye CHP'nin destekte bulunmadığını, tercihini kendisini ihraç etmekten yana kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu karara saygı duyduğunu ancak mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi. 

Kılıçdaroğlu, “O kadar yol yürüdüm, mücadele de ettim, şimdi böyle bir karar almışlar. Saygı duyarım. Tüm bu mücadeleme rağmen CHP hiçbir adım atmamış ve kılını kıpırdatmamıştır. 
Sevgi gösteren de oldu tepki gösteren de tehdit eden de oldu. Fakat ben her şeye rağmen onurum ve şerefimle mücadelemi sürdürüyorum. Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam.” ifadesini kullandı. 
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Kendisinin sıradan bir vatandaş olarak fakirin fukaranın hakkını aramak amacıyla bu yola çıktığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ'den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur. Bu durumda da çok üzgünüm. Et tırnaktan ayrılmaz derler ama demek ki et tırnaktan ayrıldı. Tepki yürüyüşümü bitirdikten sonra ölüm orucuna başladım. Bu iş sonuçlanıncaya kadar da devam edeceğim. Tüm siyasi partilerden destek almama rağmen CHP'den bir destek alama- 


dım, üstüne de partiden ihraç edildim.” şeklinde konuştu. 


Yürüyüş kararı aldığı günden bu yana hem telefondan hem sosyal medyadan tehditler aldığını ancak bunları önemsemedigini ifade eden Kılıçdaroğlu, Didim'de FETÖ'ye para aktaranların ortaya çıkması için verdiği mücadeleyi sürdürmekte kararlı 


olduğunu kaydetti. 


Kılıçdaroğlu, “Başlattığım ölüm orucuna devam edeceğim. 
Bu mücadeleyi bırakmayacağım. Ağabeyime de küçük bir not: Namuslu insanlar da namussuz insanlar kadar cesur olmalı.” 


diye konuştu.” 


Ne kadar da ibretlik değil mi? Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün ikazlarına rağmen, 


kendi kanından olan kardeşini bile gözü görmüyor. 
Kemal Kılıçdaroğlu çarkları ile meşhur bir siyasetçi... 


Sabah söylediği bir sözün tam tersini akşam söylemekten çe- 


kinmez... 


Biz bunlara alıştık. Ancak Allah hiç kimseyi kendi öz kardeşi FETÖ'yü eleştiriyor diye partiden atacak hale getirmesin. 


17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ’ niin bütün pislikleri or- 


taya dökülmesine rağmen FETÖ'cülerle işbirliği yapmayı izah edecek hiçbir kelime yoktur. 

CHP'lilerin ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve FETÖ'cüler hakkında çok net söylem ve eylemlere girmediği sü- 


rece, bu konuda aklanması mümkün değildir... 


CHP'liler ve Kılıçdaroğlu'nun, hatasını kabul eden ve kamuoyu ile paylaşan kişiler hakkında, tek bir söz söyleme hakkı 


olamaz. 


Verdiğim örneklerin tarihe düşülen belgeli notlar olduğu unutulmamalıdır. 


Cenab-ı Hak'tan dileğim, bu ülkeye ihaneti görev addeden 


FETÖ'cülerden milletimin kurtulmasıdır. 


Ve yine dileğim, CHP'nin bu ihanet şebekesiyle ilişkilerini derhal kesmeleridir. 


Unutulmamalı ki; zararın neresinden dönülürse kardır... 
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KAYNAKÇA 


KILIÇDAROĞLU İLK KEZ ‘FETÖ’ DEDİ. 
http://www.ensonhaber.com/kilicdaroglu-ilk-kez-feto-dedi-2016-07-26 html KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST GRİŞİMİ 

http://www yenicaggazetesi.com.tr/kilicdarogluna-suikast-girisimi-144846h.htm 


KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZALTINA ALINAN DANIŞMANI AYLAR ONCE DARBE SENARYOSUNU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI 


http://odatv.com/kilicdaroglunun-gozaltina-alinan-danismani-aylar-once-darbe- senaryosunu-boyle-aciklamisti-3008161200.html 

SUİKASTÇI ASKERLERDEN KILIÇDAROĞLU TALEBİ! 
http://www.sabah.com ir/gundem/2017/02/28/suikastci-askerlerden-kilicdaroglu-talebi ABD BELGELERİNDE KILIÇDAROĞLU 

http://www.aksam.com ir/guncel/yeni-ortagimiz-chpli-kemal/haber-587663 

FETÖ, DENİZ BAYKAL'A KASET KOMPLOSUNU BÖYLE KURMUŞ 

http ://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/feto-deniz-baykala-kaset-komplosunu-boyle- kurmus-1373055/ 

ABD SİZİ İSTİYOR — AAA ÖYLE Mİ? 


http://www.aksam.com.tr/guncel/abd-projesi-oldugunu-c2soyleyince-cok-sasirdi/ haber-588887 


DENİZ BAYKAL: KASET KOMPLOSUNU AYDINLATACAK KİŞİ KEMAL KILIÇDAROĞLU 


http ://www.haberler.com/deniz-baykal-kaset-komplosunu-aydinlatacak-kisi-8392092- haberi/ 


KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜ MÜ? 
http://odatv.com/kilicdaroglu-gordu-mu-1105161200.himl 

GİZLİ TOPLANTIYI GENERALİN ÇANTASINDAN KAYDETMİŞLER http://www hurriyet.com ir/yazarlar/murat-yetkin/gizli-toplantiyi-generalin-cantasindan- kaydetmisler-40214010 

ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA MİT TIRLARI İDDİANAMESİ http:IIwwwntv.com .r)/turkiye/enis-berberoglu-hakkinda-mit-tirlari-iddianamesi NU2hWkKAeOOd GOv-WDk5 Wg 

SONER YALÇIN: CEMAATÇİ CHP'LİLER 

http ://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/soner-yalcin/cemaatci-chpliler-1371549/ SONER YALÇIN: CEMAAT'İN “CHP İMAMI” 

hitp://www.sozcu.com ir/2016/yazarlar/soner-yalcin/cemaatin-chp-imami-1372933/ KILIÇDAROĞLU'NDAN ZEKERİYA ÖZ'E ÖVGÜ 

http ://www.radikal.com.tr/politika/kilicdaroglundan-zekeriya-oze-ovgu-1170118/ 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KILIÇDAROĞLU: YAŞANAN BİR DARBE SÜRECİDİR. 
http://www.ortadogugazetesi.net/haber php ?id=39329 &haber=kilicdaroglu-yasanan- 


bir-darbe-surecidir 

KILICDAROGLU’NDAN KOZA-İPEK'E DESTEK ZİYARETİ 

Karşı Gazetesi 27 Ekim 2015 tarihli haberi 

KEMAL KILIÇDAROĞLU, Fetullah GÜLEN İÇİN MAZLUM DEDİ http://www.sabah.com ir/gundem/2015/12/25/kemal-kilicdaroglu-fetullah-gulen-icin- mazlum-dedi 

KEMAL KILICDAROGLU’NDAN FETÖ MEDYASINA TAM DESTEK http://www.sabah.com ir/gundem/2016/03/04/kemal-kilicdaroglundan-feto-medyasina- 


tam-destek 

CHP'Lİ VEKİLLER ZAMAN GAZETESİNDE http://www.cagdasses.com/guncel/35391/chpli-vekiller-zaman-gazetesinde 

FETÖ CHP GENEL MERKEZİNDE 

http://www.sabah.com ir/gundem/2016/06/21/feto-chp-genel-merkezinde KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ SEVGİSİ 

http ://www.takvim.com.tr/guncel/2016/09/19/kilicdaroglunun-feto-sevgisi 

NAZLI ILICAK VE AHMET ALTAN DA CHP MİTİNGİNDEYDİ http://odatv.com/nazli-ilicak-ve-mehmet-altan-da-chp-mitingindeydi-03 12161200.html CHP, FETO’DEN TUTUKLANAN GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK İSTİYOR 


http://www.enso haber.com/chp-fetoden-tutuklanan-gazetecilere-ozgurluk-istiyor-2017- 02-07 html 


CHP'Lİ VEKİL: CHP CEMAAT İLE İTTİFAK YAPTI 

http ://www.cumhuriyet.com ir/haber/siyaset/162762/CHP li vekil CHP cemaat ile ittifak_yapti.html 

SAHIN MENGU: CHP'DE Fetullah GÜLEN HAYRANI VEKİLLER VAR 


http ://www.haber7.com/ic-politika/haber/1249632-chpde-F etullah-gulen-hayranivekiller-var 


YALÇIN KÜÇÜK: Fetullah GÜLEN CHP'NİN EŞ BAŞKANIDIR. 
http://odatv.com/yalcin-kucukten-bomba-aciklamalar-05 10151200.html 

YALÇIN KÜÇÜK: CHP’Yi GÜLEN YÖNETİYOR 

http://www.sabah.com ir/gundem/2015/12/30/yalcin-kucuk-chpyi-gulen-yonetiyor KILIÇDAROĞLU, GÜLEN'LE BİZZAT GÖRÜŞMEDİ AMA 

http ://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglu-gulen-le-bizzat-gorusmedi-ama-25270620 FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİ ARAŞTIRACAK ÜYELER BELLİ OLDU http ://www.haberturk .com/gundem/haber/1284746-fetonun-darbe-girisimini-arastiracak- 


uyeler-belli-oldu 
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İŞTE CEMAATİN DESTEKLEYECEĞİ ADAYLAR http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/iste-cemaatin-destekleyecegi-adaylar-476748/ KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ KISKACI http://www.halkinhabercisi.com/kilicdarogluna-feto-kiskaci-feto-chpyi-kusatmis FETÖ TROLÜNÜN EVİNDEN DESTE DESTE DOLARLAR ÇIKTI 


http ://www.takvim.com.tr/guncel/2016/10/27/fetonun-trolunun-evinden-deste-deste- 


dolarla-yakalandi 

FETÖ'DE HER YOL VAR! GÖKÇE FIRAT “ABİ? ÇIKTI... 
http://www.gunes.com/gundem/fetode-her-yol-var-gokce-firat-abi-cikti- 708600 CEMAATİN GİZLİ YAZIŞMASINDAN EKMEL BEY ÇIKTI http:/lodatv.com/cemaatin-gizli-yazismasindan-ekmel-bey-cikti-2607161200.himl MAHMUT TANAL POLİSİ BÖYLE DARP ETTİ! 
hitp://www.son.tv/haber-274811 

TANAL TETİKÇİ GİBİ DAVRANIYOR 

http://www.sabah.com ir/gundem/2015/08/29/tanal-tetikci- gibi-davraniyor CHP'Lİ MAHMUT TANAL BANK ASYA'DA HESAP AÇTI 

http ://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/04/chpli-mahmut-tanal-bank-asyada-hesap-acti 


MAHMUT TANAL: MAASIMIN BANK ASYA’YA YATIRILMASI TALİMATI VERECEĞİM 


http://t24.com.tr/haber/mahmut-tanal-maasimin-bank-asyaya-yatirilmasi-talimati-verecegim, 285986 

CEMAAT CHP EL ELE SİLİVRİ’YE GİTTİ 

http :/Wwww.ensonhabercom/hakan-sukur-ve-mahmut-tanaldan-silivri-ziyareti-2015-04-29 html CHP'Lİ TANAL’DAN FETÖ İÇİN GÖZYAŞI 

http ://www.medyagundem.com/chpli-tanaldan-feto-icin-gozyasi/ 

CHP'Lİ MAHMUT TANAL BÖYLE VEKİL OLMUŞ 

http://www.sabah.com ir/gundem/2015/10/30/chpli-mahmut-tanal-boyle-vekil-olmus KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASI OLAN İKİ POLİSİN FETÖ İLE BAĞLANTISI ÇIKTI http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/08/01/kilicdaroglunun-korumasi-olan-iki-polisin- feto-ile-baglatili-cikti 

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA AÇIGA ALINDI 

http://wwwnilliyet.com ir/kilicdaroglu-nun-danismani-feto-gundem-2297249/ KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL TUTUKLANDI 


htp:/www.nitv.com.r/turkiye/kilicdaroglunun-basdanismani-fatih-gursul-tutuklandi,1S7D ca6KqOmgzaQjmp9yNw 
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İŞTE İSİM İSİM CHP'NİN CEMAAT KARNESİ http://odatv.com/iste-isim-isim-chpnin-cemaat-karnesi-1703 141200 html 


KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI PROF. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR FETÖ'DEN TUTUKLANDI 


http ://www.haberler.com/prof-dr-istar-gozaydin-savasir-tutuklandi-9 106486-haberi/ DARBECİNİN İLK TALİMATI: BAŞKANI AL, CHP İL BAŞKANINI OTURT http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/02/03/darbecinin-ilk-talimati-baska- 


ni-al-chp-il-baskanini-oturt 
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İŞTE YENİ CHP http://www.gunes.com/gundem/hendekci-baskandan-provokasyon-cagrisi-752970 CHP'Lİ BELEDİYELERİN ANAHTARI KARAARSLAN’DA 

http://www yeniasir.com.tr/surmanset/2016/09/05/chpli-belediyelerin-anahtari-karaarslanda BAK SU BACANAKLARA 

http://www yeniasir.com.tr/surmanset/2016/08/08/bak-su-bacanaklara 

10 MİLYONLUK VURGUN İDDASI 

http://www.yeniasir.com ir/surmanset/2016/09/17/10-milyonluk-vurgun-iddiasi CHP-PARALEL RANT İTTİFAKI/75 MİLYON TULİKVURGUN 

http //www.haber10.com/chp/rant ugruna, chp. ve gulencilerden cevre katliami-601855 CHP'Lİ BELEDİYEDE CEMAAT KRİZİ http://odatv.com/chpli-belediyede-cemaat-krizi-0409161200.himl 

KADIKÖY'DEKİ RANT PARALEL'İ ZENGİN EDECEK http://www.star.com.tr/guncel/paralel-insaata-kadikoy-ranti-haber- 1104893/ 

CHP'Lİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI: FETÖ OKULLARINA OY İÇİN GİTTİM http://www.haberler.com/edirne-belediye-baskani-recep-gurkan-feto-8652483-haberi/ GULEN’E CHP’DEN DESTEK 

http ://www.ulusalkanal .com.tr/m/?id=31406 

CELAL KILICDAROGLU’NUN FETÖ TEMİZLİĞİ YÜRÜYÜŞÜ http://www.milliyet.com.tr/celal-kilicdaroglu-nun-feto-gundem-2352073/ 

CELAL KILIÇDAROĞLU: AĞABEYİM FETO’DEN YANA KARARINI KULLANDI. 


hitp://www.gunes.com/gundem/celal-kilicdaroglu-agabeyim-fetoden-yana-kararini- kullandi-741352 


NOTLAR 


NOTLAR 


